Datum van naar
zondag 25 april 2021 | Leidschendam Albufeira
Maandag 26 april 2021 | Albufeira Albufeira
Dinsdag 27 april 2021 | Albufeira Albufeira
Woensdag 28 april 2021 | Albufeira Albufeira
Donderdag 29 april 2021 | Albufeira Albufeira
Vrijdag 30 april 2021 | Albufeira Albufeira
Zaterdag 1 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zondag 2 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Maandag 3 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Dinsdag 4 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Woensdag 5 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Donderdag 6 mei 2021 | Leidschendam Albufeira
Vrijdag 7 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zaterdag 8 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zondag 9 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Maandag 10 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Dinsdag 11 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Woensdag 12 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Donderdag 13 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Vrijdag 14 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zaterdag 15 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zondag 16 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Maandag 17 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Dinsdag 18 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Woensdag 19 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Donderdag 20 mei 2021 | Albufeira Albufeira




Datum van Naar
Vrijdag 21 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zaterda g 22 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Zondag 23 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Maandag 24 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Dinsdag 25 mei 2021 | Albufeira Albufeira
Woensdag 26 mei 2021 | Albufeira Culatra 20 mijl
Donderdag 27 mei 2021 | Culatra Culatra
Vrijdag 28 mei 2021 | Culatra Culatra
Zaterdag 29 mei 2021 | Culatra Ayamonte 34,1 mijl
Zondag 30 mei 2021 | Ayamonte Ayamonte
Maandag 31 mei 2021| Ayamonte Ayamonte
Dinsdag 1 juni 2021| Ayamonte Mazagon 34 mijl
Woensdag 2 juni 2021 | Mazagon Chipiona 33,4 mijl
Donderdag 3 juni 2021 | Chipiona Chipiona
Vrijdag 4 juni 2021 | Chipiona Rota (Cadiz) 13,5 mijl

Zaterdag 5 juni 2021

Rota

Anker Sherry 6,4

Zondag 6 juni 2021

Anker Sherry

Anker Sherry

Maandag 7 juni 2021 | Anker Sherry Cadiz 3,4 mijl
Dinsdag 8 juni 2021 | Cadiz Barbate
Woensdag 9 juni 2021 | Barbate Gibraltar 37 mijl
Donderdag 10 juni 2021 | Gibraltar Gibraltar
Vrijdag 11 juni 2021 | Gibraltar Gibraltar
Zaterdag 12 juni 2021 | Gibraltar Gibraltar
Zondag 13juni 2021 | Gibraltar Gibraltar anker 1 mijl

Maandag 14 juni 2021

Gibraltar anker

Estepona 25,5 mijl

Dinsdag 15 juni 2021

Estepona

Marbella 15,5 mijl




Woensdag 16 juni 2021| Marbella Fuengirola 16,8 mijl
Donderdag 17 juni 2021 | Fuengirola Fuengirola
Vrijdag 18 juni 2021 | Fuengirola Fuengirola
Zaterdag 19 juni 2021 | Fuengirola Fuengirola
Zondag 20 juni 2021 | Fuengirola Benalmadena 6,5 mijl

Maandag 21juni 2021

Benalmadena

Benalmadena

Dinsdag 22 juni 2021

Benalmadena

Caleta de Velez 25,5

Woensdag 23 juni 2021

Caleta de Velez

Herradura anker 16,6

Donderdag 24 juni 2021 | Herradura Motril 13,6 mijl
Vrijdag 25 juni 2021 | Motril Motril (Alhambra)
Zaterdag 26 juni 2021 | Motril Almerimar 37 mijl
Zondag 27 juni 2021 | Almerimar Aguadulce 18,1 mijl
Maandag 28 juni 2021 | Aguadulce Aguadulce
Dinsdag 29 juni 2021 | Aguadulce Cala de San Pedro 38,2

Woensdag 30 juni 2021

Cala de San Pedro

Aguilas 38,8 mijl

donderdag 1 juli 2021

Aguilas

Ensenada Fuente 5,8 mijl

vrijdag 2 juli 2021

Ensenada Fuente

Cartagena 26,8 mijl

zaterdag 3 juli 2021 | Cartagena Cartagena
Zondag 4 juli 2021 | Cartagena Cartagena
Maandag 5 juli 2021 | Cartagena Cabo de Palos 15,9 mijl

Dinsdag 6 juli 2021

Cabo de Palos

Cabo de Palos

Woensdag 7 juli 2021

Cabo de Palos

Mar Manor 7,7 mijl

Donderdag 8 juli 2021 | Mar Manor Mar Manor
Vrijdag 9 juli 2021 | Mar Manor Mar Manor
Zaterdag 10 juli 2021 | Mar Manor Punta de la Cala 43 mijl

Zondag 11 juli 2021

Punta de la Cala

Altea 26,9 mijl




Maandag 12 juli 2021 | Altea Altea
Dinsdag 13 juli 2021 | Altea Altea
Woensdag 14 juli 2021 | Altea Cala Tarida- Ibiza 66,2
Donderdag 15 juli 2021 | Cala Tarida Cala Tarida
Vrijdag 16 juli 2021 | Cala Tarida Cala Bassa 4,9 mijl
Zaterdag 17 juli 2021 | Cala Bassa Cala Escondida 2,9 mijl

Zondag 18 juli 2021

Cala Escondida

Cala Escondida

Maandag 19 juli 2021

Cala Escondida

Ses Balandres 8,8 mijl

Dinsdag 20 juli 2021

Ses Balandres

Sant Miguel 6,9 mijl

Woensdag 21 juli 2021 | Sant Miguel Cala Tarida 16,9 mijl
donderdag 22 juli 2021 | Cala Tarida Cala Tarida
Vrijdag 23 juli 2021 | Cala Tarida Cala Tarida
Zaterdag 24 juli 2021 | Cala Tarida Cala Tarida
Zondag 25 juli 2021| Cala Tarida Cala Tarida
maandag 26 juli 2021 | Cala Tarida Cala Tarida
dinsdag 27 juli 2021 | Cala Tarida Cala Tarida
woensdag 28 juli 2021 | Cala Tarida Cala Yondal 9,9 mijl
Donderdag 29 juli 2021 | Cala Yondal Es Bol Nou 24,9 mijl
vrijdag 30 juli 2021|Es Bol Nou Port Des Torrent 17,3

zaterdag 31 juli 2021

Port Des Torrent

Cala Tarida 9,1 mijl

Zondag 1 augustus 2021

Cala Tarida

Port Des Torrent 9,9

maandag 2 augustus 2021

Port Des Torrent

Port Des Torrent

dinsdag 3 augustus 2021

Port Des Torrent

Port Des Torrent

woensdag 4 augustus 2021

Port Des Torrent

Port Des Torrent

Donderdag 5 augustus 2021

Port Des Torrent

Port Des Torrent

vrijdag 6 augustus 2021

Port Des Torrent

Cala Talamanca 25,6




zaterdag 7 augustus 2021

Cala Talamanca

Cala Tarida 21,6 mijl

zondag 8 augustus 2021

Cala Tarida

Cala Tarida

maandag 9 augustus 2021

Cala Tarida

Calé Des Moro 7 mijl

Dinsdag 10 augustus 2021

Calé Des Moro

Portinatx 23 mijl

Woensdag 11 augustus 2021

Portinatx

Santa Ponsa 54,4 mijl

Donderdag 12 augustus 2021

Santa Ponsa

Santa Ponsa

Vrijdag 13 augustus 2021

Santa Ponsa

San Jordi 31,7 mijl

Zaterdag 14 augustus 2021

San Jordi

Cala Mondragré 14,9 mijl

Zondag 15 augustus 2021

Cala Mondragro

Cala Mondragro

Maandag 16 augustus 2021

Cala Mondragro

Porto Cristo 15 mijl

Dinsdag 17 augustus 2021

Porto Cristo

Porto Cristo

Woensdag 18 augustus 2021

Porto Cristo

Cala Mangraner 5 mijl

Donderdag 19 augustus 2021

Cala Mangraner

Cala Barcas 1,3 mijl

Vrijdag 20 augustus 2021 | Cala Barcas Porto Petro 10,4 mijl
Zaterdag 21 augustus 2021 | Porto Petro Porto Colom
Zondag 22 augustus 2021 | Porto Colom Porto Colom
Maandag 23 augustus 2021 | Porto Colom Porto Colom
Dinsdag 24 augustus 2021 | Porto Colom Porto Colom
Woensdag 25 augustus 2021 | Porto Colom Porto Colom
Donderdag 26 augustus 2021 | Porto Colom Porto Colom
Vrijdag 27 augustus 2021 | Porto Colom Porto Colom
Zaterdag 28 augustus 2021 | Porto Colom Cala Gran 4 mijl
Zondag 29 augustus 2021 | Cala Gran Cala Gran
Maandag 30 augustus 2021 | Cala Gran Cambrera 20 mijl
Dinsdag 31 augustus 2021 | Cambrera Cambrera
Porto mijlColom 25,6
Woensdag 1 september 2021 | Cambrera mijl




Porto Colom Porto Colom
Donderdag 2 september 2021
Porto Colom Illa Gavina 21,2 mijl
Vrijdag 3 september 2021
Tlla Gavina Illa Gavina
Zaterdag 4 september 2021
Tlla Gavina La Lonja - Palma 25,8

Zondag 5 september 2021

Maandag 6 september 2021

La Lonja - Palma

La Lonja - Palma

Dinsdag 7 september 2021

La Lonja - Palma

Sant Miquel 65,8 mijl

Sant Miquel Port Antoni 13,4 mijl
Woensdag 8 september 2021
Donderdag 9 september 2021 | Port Antoni Port Antoni
vrijdag 10 september 2021 | Port Antoni Port des Torrent 2,1 mijl

zaterdag 11 september 2021

Port des Torrent

Port des Torrent

Zondag 12 september 2021

Port des Torrent
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Maandag 13 september 2021

Port des Torrent

Port des Torrent

Dinsdag 14 september 2021

Port des Torrent

Port Antoni 2,1 mijl

woensdag 15 september 2021 | Port Antoni Port Antoni
Donderdag 16 september 2021 | Port Antoni Port Antoni
Vrijdag 17 september 2021 | Port Antoni Cala Talamanca 26,3 mijl

Zaterdag 18 september 2021

Cala Talamanca

Es Bol Nou 11 mijl

Zondag 19 september 2021 | Es Bol Nou Es Bol Nou

Maandag 20 september 2021 | Es Bol Nou Denia 59,1 mijl

Denia Denia
Dinsdag 21 september 2021
woensdag 22 september 2021 | Denia Denia
Donderdag 23 september 2021 | Denia Denia
Vrijdag 24 september 2021 | Denia Denia
Zaterdag 25 september 2021 | Denia Denia
Zondag 26 september 2021 | Denia Cala Yondal 58,4 mijl




Maandag 27 september 2021 | Cala Yondal Cala Comte 13,4 mijl
Dinsdag 28 september 2021 | Cala Comte Valencia 79,4 nijl
Woensdag 29 september 2021 | Valencia Valencia
Valencia Valencia
Donderdag 30 september 2021
Valencia Valencia
Vrijdag 1 oktober 2021
Valencia Valencia
Zaterdag 2 oktober 2021
Valencia Valencia
Zondag 3 oktober 2021
Valencia Valencia
Maandag 4 oktober 2021
Valencia Valencia
Dinsdag 5 oktober 2021
Valencia Valencia
Woensdag 6 oktober 2021
Valencia Valencia
Donderdag 7 oktober 2021
Valencia Valencia
Vrijdag 8 oktober 2021
Valencia Valencia
Zaterdag 9 oktober 2021
Valencia Valencia
Zondag 10 oktober 2021
Valencia Valencia
Maandag 11 oktober 2021
Valencia Valencia
Dinsdag 12 oktober 2021
Valencia Valencia
Woensdag 13 oktober 2021
Valencia Valencia
Donderdag 14 oktober 2021
Valencia Valencia
Vrijdag 15 oktober 2021
Valencia Valencia
Zaterdag 16 oktober 2021
Valencia Valencia
Zondag 17 oktober 2021
Valencia Leidschendam
Maandag 18 oktober 2021
Dinsdag 19 oktober 2021
Woensdag 20 oktober 2021
Donderdag 21 oktober 2021
Vrijdag 22 oktober 2021




Zaterdag 23 oktober 2021

Zondag 24 oktober 2021

Maandag 25 oktober 2021

Dinsdag 26 oktober 2021

Woensdag 27 oktober 2021

Donderdag 28 oktober 2021

Vrijdag 29 oktober 2021

Zaterdag 30 oktober 2021

Maandag 31 oktober 2021

Dinsdag 1 november 2021

Woensdag 2 november 2021

Donderdag 3 november 2021

Vrijdag 4 november 2021

Zaterdag 5 november 2021

Zondag 6 november 2021

Maandag 7 november 2021

Dinsdag 8 november 2021

Woensdag 9 november 2021

Donderdag 10 november 2021

Vrijdag 11 november 2021

Maandag 12 november 2021

Dinsdag 13 november 2021

Woensdag 14 november 2021

Donderdag 15 november 2021

Vrijdag 16 november 2021

Zaterdag 17 november 2021




Zondag 25 april 2021
Van Leidschendam naar Albufeira

Alleen op de Just

Heel de zondag ben ik bezig geweest de laatste dingetjes in te pakken in de 25 kilo zware reistas en
de ruim 15 kilo zware handbagage. Waar laat ik die poetsmachine en alle ipad’s , fototoestellen,
laptop, drone en de nodige oplaadkabels en niet vergeten de pure hagelslag? Na wat puzzelen ging
de poetsmachine (3.5 kg) in de handbagage.

Van Mark, Marion en Marnix nam ik thuis afscheid en Marianne en Daniel brachten me naar
Zestienhoven, waar mijn vlucht om even over 16:00 uur vertrok. Afscheid nemen moest buiten
gebeuren, er mochten geen bezoekers in de vertrekhal. Na wat zoentjes en een langdurig afscheid
van Marianne te hebben genomen, stond ik in de rij om in te checken. De iets te zware reistas (27,5
kg) werd zonder probleem geaccepteerd en ik kwam ook door alle coronatesten. Bij de controle van
de handbagage ging het minder soepel. Alle oplaadsnoeren, tablets en de poetsmachine zagen er
verdacht uit en de poetsmachine mocht als gereedschap niet mee als handbagage. Dat is
gereedschap en is ten strengste verboden in het vliegtuig als handbagage. Terug naar de incheckbalie
en daar heb ik m’n complete handbagage (15 kg) in het ruim ingecheckt. Wel zo makkelijk.

De vlucht was saai, veel bewolking en het vliegtuig was maar voor een kwart vol. In Albufeira had ik
alle formulieren die ik voorbereid had, niet nodig. Daar moest nog een extra formulier ingevuld
worden online, wat mijn locatie zal aangeven tijdens de verplichte 14 dagen quarantaine . De
taxichauffeur stond me al op te wachten en de rit naar Albufeira Marina verliep voorspoedig.

De Just had in de winter aardig wat Sahara zandstormen over haar heen gekregen, want ze was
aardig geel uitgeslagen. Ik heb de rest van de avond gebruikt om de tassen uit te pakken en alles een
plaatsje te geven. Even snel een pizza gehaald en warm gemaakt. Morgen aan de klus.

Maandag 26 april 2021 tot woensdag 5 mei 2021 Albufeira
De Just toonbaar maken.

De afgelopen 10 dagen ben ik druk bezig geweest met de Just. De eerste dagen met het dek
schoonmaken en poetsen. En binnen in de kajuit alle kamers weer toonbaar maken.

De afspraak met de werf was, dat de Just op 1 mei op de kant gezet zal worden. Maar dat werd
uitgesteld tot 5 mei omdat het een heel slecht voorseizoen was geweest met veel regen. Dat was een
tegenvaller. Marianne komt op 6 mei en om dan heel de romp te poetsen en het onderwaterschip in
de antifouling te verven is een beetje te veel van het goede. Wat dan? Marianne ontvangen op de
werf had niet mijn voorkeur. Dan maar een appartementje huren rond de haven voor een weekje.
Een goede oplossing. Maar net na het reserveren kwam er een berichtje van de werf, dat 30 april de
Just op de kant kan. @*~% net gereserveerd en dan zo’n bericht. Met wat berichtjes heen en weer
met de werf werd zondag 2 mei om 10:00 uur afgesproken. Snel het appartement gecanceld, wat
gelukkig vrij eenvoudig ging. De bestelde antifouling kwam ook op tijd aan, dus geen gestress.

De Just werd op 5 mei rond 10 uur bijna als nieuw te water gelaten. Het dek was weer toe aan een
flinke schrobbeurt om al het vuil van de werf eraf te spuiten. Ruim op tijd voor de hereniging met
Marianne.



Weer: zonnetje 23 graden
Windkracht: 3

Donderdag 6 mei tot 25 mei 2021
Vakantie in Albufeira

Marianne was ruim voor de middag weer op de Just. Ik had gezorgd voor een lekker bakje koffie en
een Pasteis de Nata. En voor de avond had ik een leuk restaurantje gevonden “Casa da Fonta”. De
komende 3 weken blijven we in Albufeira. Een beetje fietsen, naar het strand, mooie baaien
bezoeken, af en toe een wandeling en lekker eten aan boord of in een restaurantje.

We wilden graag met de Just naar de Benagil grot, maar er stond iedere dag net te veel wind om uit
te varen en daar voor anker te gaan, om dan met onze rubberboot de grot te bezoeken. We hebben
dan ook toch maar een excursie geboekt om met een kleine rib de kustlijn langs te varen en 0.a de
Benagil grot te bezoeken. Een hele goede keus, we kwamen veel mooie grotten tegen en kregen veel
uitleg. Na de kustlijn gingen we op volle zee zoeken naar dolfijnen. We kwamen 2 grote groepen
tegen van wel 20 dolfijnen.

We hebben het inmiddels wel een beetje gezien in Albufeira en hebben de Just weer vaarklaar
gemaakt, de fietsjes zijn opgeborgen, de watertanks gevuld, de koelbox is vol met lekkere dingetjes.
Vanavond voor de laatste keer uit eten, lekkere spareribs. En dan morgen naar een ankerplekje. ons
eerste dit seizoen.

Weer: zonnetje 28 graden
Windkracht: 2-5

Woensdag 26 mei 2021
Van Albufeira naar Culatra

Vertrek uit Albufeira

Het was moeilijk om afscheid te nemen van Albufeira. Ruim 8 maanden was het de winterhaven van
de Just. Helaas konden we niet in januari even een maandje langs in verband met alle coronaregels.
Maar we hebben dat ruimschoots ingehaald de afgelopen 3 weken.

Eenmaal op volle zee stond er een flinke oceaandeining. We raakten gelijk ingeslingerd. Met vol zeil
hadden we een mooie bezeilde koers naar Culatra, tenminste dachten we. Echter na 10 mijl hadden
we de wind vol op de boeg en om op te kruizen hadden we geen zin in. Dus hebben we de zeilen
geborgen en tegen de weinige wind in op de motor verder. De Just blijkt in goede conditie. De motor
en de navigatie werkt goed.

Om bij het ankerplekje te komen in de lagune van Culatra gingen we tussen de toegangspieren. Daar
stond een flinke stroming van ruim 5 knopen. Met een topsnelheid van ruim 10 knopen kwamen we
snel in rustiger vaarwater. We hebben netjes de rode tonnen bakboord gehouden en hadden snel
zicht op de diverse ankerplekjes. Wim en Ria, onze buren uit Albufeira, lagen hier al een dagje. Wij
zijn iets doorgevaren, omdat we daar een ruim plekje voor de Just zagen.

De rest van de middag hebben we niks uitgevoerd, behalve een beetje zonnen, boekje lezen, uiltje
knappen en lekker koken. Het was ruim 27 graden en hier op het water is het een prettige
temperatuur met een zacht briesje. Morgen gaan we met onze rubberboot naar het hippiedorp om
dat te verkennen en langs de duinen te struinen.



Vertrektijd: 9:40 uur
Aankomst: 14:10 uur
Tripafstand: 24,7 zeemijl
Weer: zonnetje 28 graden
Windkracht: 3

Donderdag 27 mei 2021
Ankeren bij Culatra

Voor het eerst geen heldere blauwe lucht tijdens het wakker worden maar een grauw grijs
wolkendek. Dat is even wennen. Marianne ging verder met het pimpen van de Just, nieuwe blauw-
witte gordijntjes en ik blies wat lucht in de bijboot.

Zodra de bijboot te water was gelaten gingen we naar Culatra. Het was zoeken om een plekje voor de
bijboot te vinden en hem daar achter te laten. We zijn het nog niet gewend en vinden het nogal een
risico. Een plekje hadden we wel snel gevonden. Er was een dingysteiger en we lieten hem achter
tussen 3 andere bijboten. Wel een slot op de benzinetank en de motor.

Wij gingen op onderzoek uit op dit autovrije eilandje. Er waren rommelige kleine leuke huisjes met
veranda’s en bloemen bij de voordeuren. De ooit neergestreken hippies zijn oud geworden. Via een
betonplatenweg kwamen we op mooi aangelegde houten loopplankier, die een kilometer door de
duinen ging naar een mooi zandstrand. Helaas was de strandbar deze week gesloten en hebben we
even gekeken naar een eenzame visser in de branding. Via het plankier kwamen we terug in het
dorpje. Mondkapjes worden door de lokale bevolking veel gedragen. Veel toeristen lopen zonder.
We namen een andere weg terug, die slingerend tussen de huisjes door liep. Op een terras hebben
we een lekker bakje koffie genomen voor een Portugees prijsje. We zaten tussen de al vroeg (nog
voor lunchtijd) bierdrinkende vissers, die volgens ons de meest stoere verhalen vertelden.

Gelukkig onze bijboot ligt er nog. Door de iets toegenomen wind stonden er iets meer golfjes, waar
we vol gas doorheen gingen, terug naar de Just. In de namiddag brak er toch een zwak zonnetje door.
We hebben nog wat boekjes gelezen en gekokkereld.

Weer: bewolkt 24 graden
Windkracht: 3

vrijdag 28 mei 2021
Laatste dagje in Portugal?

Vanmorgen waren we al vroeg op pad met het bijbootje. We dachten dat we rechtstreeks naar Olhdo
konden varen, maar we stuitten op een grote zandbank. Wij zijn toen maar langzaam langs de rand
van de zandbank gevaren, wat voor ons een hele omweg was. We dachten dat het maximaal een
kwartiertje zou duren, maar nu kwamen we pas na ruim een uur varen aan in de haven van Olh3o.
Het was even zoeken waar we benzine konden tanken voor het motortje en daar hebben gelijk
gevraagd waar de dingysteiger was. We moesten wel voor dat ligplaatsje €3,08 per uur betalen. We
hebben dan ook de kortste route naar de Lidl genomen om binnen dat uur terug te zijn. Dit keer
hebben we echt de laatste keer pasteis de nata gehaald.

We zijn toen bakboord uit de haven uitgevaren om ons avontuurlijke rondje om de zandbank af te
maken. Ook hier was het ondiep en we raakten even licht de zandplaat. We waren snel los. lets later
kwam er een vissersbootje langs ons en die had een mooie snelheid om te volgen, wat voor ons
makkelijker was om de ondieptes te ontwijken. Toen we terug in dieper water waren, hebben we
een kort bezoekje gebracht aan de Pincoya, die we ieder jaar wel eens een keertje tegen komen. Na
een kort praatje hebben we ze uitgenodigd voor een drankje in de namiddag. Terug op de Just
hebben we na een korte lunch de handdoeken gepakt en zijn naar Culatra gevaren om naar het



mooie zandstrand te gaan. Prachtig wit zand, een lange duinenrij, één enkel strandhutje voor een
drankje en je kon er klaargezette parasols huren, maar de paar strandgasten gingen liever bakken in
de zon. Na wat bakken, pootje baaien in het ijskoude oceaanwater en een wandeling langs de
vloedlijn, hebben we in het dorpje het koffietentje van gisteren weer bezocht om de lokale economie
te steunen.

Toen we terug op de Just waren hebben we de bijboot opgeruimd voor ons vertrek voor morgen.
Rond 17:00 uur kwamen Astrid en Martin van de Pincoya een drankje halen en hebben we wat
belevenissen uitgewisseld. De ervaringen in Bretagne, Noord-Spanje en Portugal en wat er allemaal
gebeurt door coronaregels. De werking van de drone, de ervaringen in de havens en onderhoud van
het schip. Familie, vrienden, gezondheid en niet te vergeten wat de plannen zijn of zouden kunnen
zijn.

De Just is klaar voor vertrek naar Spanje. Zo nog even onze route in de plotter zetten en checken wat
de beste vertrek en eventuele aankomsttijd is, in verband met de stroming bij Ayamonte, wat onze
eerste Spaanse bestemming gaat worden.

Weer: volop zon 31 graden
Windkracht: 2

Zaterdag 29 mei 2021
Culatra naar Ayamonte (bij de grensrivier Rio de Guadiana)
We zijn in Spanje

Gisterenavond werd afgesloten met een prachtige zonsondergang, die mooi werd weerspiegeld in
het water van de lagune. We hebben nog een tijdje op het achterdekje ernaar zitten kijken, totdat
het te koud werd en we in de kajuit ons boek weer oppakten.

De volgende ochtend wilden we pas tegen tienen vertrekken om niet te vroeg in Ayamonte te zijn.
Het was een rustige ochtend. Op ons gemakkie zijn we met het laatste beetje stroming van ons
ankerplekje weggevaren. Netjes langs de rode tonnen, want we hebben gisteren gezien hoeveel
zandbanken er zijn. Er is veel stroming bij de uitgang van de lagune. Naar buiten varen is
gemakkelijker dan erin en de Just stroomde de oceaan weer op. Wat rare golfjes bij de pieren en
daarna was de zee vlak met de zachte oceaandeining.

De eerste paar uur hebben we de zeilen gehesen, maar de weinige wind die er was viel weg en het
werd windstil. Met een heel laag toerental van de motor zijn we met 5 knopen naar Ayamonte
gedobberd. Omdat er ook bij Ayamonte veel stroming staat is het zaak daar met slack water binnen
te varen. Je wilt niet op de steigers klappen bij het aanleggen. We hebben wat gelezen. Bij elke
pagina even voor de boot checken of er vissersvlaggetjes staan en Marianne heeft zelfs een dutje
gedaan. Ruud heeft de uitgebreide lunch bereid. We wilden alvast warm eten en onder deze
omstandigheden kan je goed koken. Nog tijdens het koken kregen we een show van een grote groep
dolfijnen, die maar heel even rond de Just kwamen en hun weg vervolgden naar het westen. Het
bereik van de telefoon was goed en we konden nog even facetimen met Daniel.

Even voor hoog water kwamen we aan in Ayamonte. Marianne had al gebeld voor een ligplaats,
omdat het een uurtje later in Spanje is en het havenkantoor gesloten zou kunnen zijn als we
aankomen. Na het aanmeren zijn we even voor sluitingstijd direct bij het havenkantoor langs gegaan
voor de administratie. En toen gelijk door naar Wim en Ria voor een welkomstborrel. In de avond zijn
we met z’'n vieren tapas gaan eten bij een klein gezellig restaurantje. We zien wel weer een duidelijk
verschil tussen Portugal en Spanje. Zo rustig het in Portugal is, zo druk is het in Spanje. Alle terrassen
waren overvol en het was gezellig druk op straat. Wel weer op straat met mondkapjes, maar bij de



barretjes zonder mondkapjes en dicht tegen elkaar en druk pratend. Morgenochtend eerst Wim en
Ria uitzwaaien en wij gaan Ayamonte ontdekken.

Vertrektijd: 9:30 uur

Aankomst: 16:45 uur Spanje 17:45
Tripafstand 34,1 zeemijl

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 1

Zondag 30 mei 2021
Havendag Ayamonte

We waren heel vroeg op, misschien omdat we gisteravond zoveel gegeten hadden. Toch maar
warme broodjes halen voor ons zondagsontbijtje met gekookte eitjes.

Wim en Ria kwamen een bakkie doen, want die zouden vandaag doorvaren. Het bleek al snel dat ze
nog een dagje bleven. Wij gingen na de koffie een beetje flaneren door het stadje. We hebben alle
kleine straatjes verkend.

We hadden goede berichten gehoord over een restaurantje, waar we probeerden om voor 20:00 uur
een tafeltje te reserveren. Helaas, dan zijn ze nog niet open, of we rond 21:00 uur kunnen komen.
Dat is even wennen in Spanje. In Portugal was je heel de dag welkom. Op een gezellig pleintje
hebben we een terrasje gepakt voor een cortado en een cafe con leche. Via een verlaten dierentuin
en een straatje met allemaal sinaasappelbomen kwamen we terug op de Just. We hebben heerlijk in
het kuipje onderuit gezeten. Even verderop ligt een Brabo, waar we een praatje mee maakten en
uitnodigden voor een drankje.

Rond 20:00 uur hebben we onze zondagse outfit uit de kast getrokken en heel langzaam naar het
restaurantje gewandeld. Op heel het terras was pas 1 tafeltje bezet. Die Spanjaarden zijn gewend om
heel laat te dineren, want om 21:45 zat het terras helemaal vol. Wij hebben er heerlijk gedineerd
met gerechtjes, die allemaal sterwaardig waren.

Morgen nog maar een dagje in Ayamonte met wel een probleem: er zijn zeker nog 3 restaurantje die
we willen bezoeken en we willen dinsdag weer door. Maar dat probleem schuiven we naar morgen.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Maandag 31 mei 2021
Winkelen in Ayamonte

Helaas heeft het laat dineren op een terrasje in de buitenlucht wel wat averij opgeleverd,
muggenbulten! Op al onze blote ledenmaten zit wel ergens een bult. Vanavond gaan we ons goed
insmeren met Deet 200% of hoger.

Na een laat ontbijt zijn we naar de chandlery gewandeld om daar uitgebreid te shoppen. We kwamen
er met een gevulde tas uit. Marianne vond dat zij nu aan de beurt was. We gingen dan ook de ene na
de andere damesmodezaak in. Gelukkig was het tasje van Marianne ook gevuld, zodat we weer in



evenwicht waren. Op het pleintje een terrasje gepakt en ruim in de middag waren we op de Just voor
de siésta.

Nu kwam ook het probleem “welk restaurantje”. Na lang dubben en alle reviews doorgelezen te
hebben, gaan we voor de Chinees die heel goed schijnt te zijn. De Just is weer schoon en de tanks
gevuld voor ons vertrek morgenochtend. De Chinees opent z'n tent om 19:30 uur, gelukkig voor
vandaag niet zo laat. Voor we weggaan nog even een behandeling met Deet voor alles wat er bloot
uitsteekt. We waren bij de Chinees even na openingstijd dachten we, maar hij ging toch een half
uurtje later open. We hebben prima gegeten voor een hele lage prijs.

Op de Just nog even het weer checken en dan morgen een haventje verder.

Weer: licht bewolkt later zonnig 31 graden
Windkracht: 4

Dinsdag 1 juni 2021
Ayamonte naar Mazagon

De vertrektijd is vandaag gebaseerd op de openingstijden van het havenkantoor: 9:00 uur. Na de
betalingen zijn we direct uitgevaren. Al snel hebben we de fok uitgerold en zijn we bijna voor de wind
naar Mazagén gezeild. We hebben heel zachtjes de motor bij om aan de 5 knopen snelheid te
komen. Het is bijna een rechte koers met veel visfuikvlaggetjes, waarvoor we af en toe onze koers
moeten verleggen.

In Mazagdn moeten we eerst aan het bezoekerspontoon aanleggen voor alle papieren, voordat we
een box krijgen. Wim en Ria stonden ons op te wachten en vroegen of we meegaan samen met de
Denen, Lone en Manfred, om vanavond een hapje ergens te eten.

Wij gaan nog even het dorpje bezoeken. Via een steile weg omhoog kwamen we in een vrijwel
verlaten dorpje (een late siésta), waar we even doorheen hebben gewandeld. De ijsjes smaakten
prima. Bij de Supermercado hebben we gelijk een broodje voor morgenochtend meegenomen, om
die tocht omhoog voor morgen te ontlopen.

Rond 20:00 uur gingen we met z'n zessen op pad. We hebben eerst een drankje genomen op een
terrasje en daar op de menukaart gekeken, waar we niks lekkers op zagen staan. Een paar terrasjes
verder vonden we dat wel en hebben we heerlijk gegeten. We waren laat terug op onze boten.

Vertrektijd: 9:20 uur
Aankomst: 15:40 uur
Tripafstand 34 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

woensdag 2 juni 2021
Mazagon naar Chipiona

Het was een herhaling van gisteren bij het havenkantoor. Alleen deze keer moesten ze echt aan het
werk. We waren met 3 zeilboten, die allemaal wilden betalen.

Direct na de eerste boei hebben we koers gezet naar Chipiona. Maar we werden al snel opgeroepen
op de marifoon. Het Spaanse leger is met schietoefeningen bezig en of we een kompaskoers van 192
graden wilden aanhouden tot 7 mijl uit de kust. Wij vreesden voor onze mast en hebben snel de
koers verlegd. Voor nadere berichtgeving en vragen werden we naar kanaal 10 verwezen. We
konden daar live het aftellen mee krijgen als ze aan het schieten waren, zodat we op tijd onze oren
konden beschermen.



Toen we eenmaal 7 mijl uit de kust waren, zetten we een directe koers naar Chipiona. De wind stak
op en de zeilen konden worden uitgerold. Ook bij de Primevere en de Anais gingen vol de zeilen op.
Met een mooie halve windse koers behaalden we mooie snelheden door het water en we waren
ruim op tijd in Chipiona.

Na alle administratie kregen we als ligplaats C-7. Alleen toen we bij de C-steiger waren, konden we
nergens de 7 ontdekken (later bleek dat de nummers op de steigers zichtbaar zijn voor wandelaars
en niet tijdens het aanvaren vanaf het water). Met een wiskundige berekening dachten we C-7
gevonden te hebben, maar toen we in de ligplaats lagen, zagen we dat ze hier aan Spaanse wiskunde
doen. De boxnummers worden niet verdeeld in even en oneven, maar gewoon opgeteld. Dus
moesten we een paar plekken opschuiven.

Vanavond hebben we maar eens op Nederlandse tijd gegeten. Daarna is het tijd voor een wandeling.
De zeebenen van twee dagen varen moesten gestrekt worden. Via een ruime boulevard zijn we naar
de vuurtoren gewandeld. Op de weg ernaartoe zagen we ook een gezellig winkelstraatje, waar we op
de terugweg deels doorgelopen zijn. De rest bewaren we voor morgen. Na deze prima zeildag gaan
we lekker onderuit.

Vertrektijd: 9:20 uur
Aankomst: 15:40 uur
Tripafstand 33,4 zeemijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 4

Donderdag 3 juni 2021
Dagje Chipiona

Heel de nacht hoorden we geknabbel onder de boot. We vermoeden een piranha of een afgeleide
daarvan. Marianne vond het zo eng dat ze haar oordopjes in deed.

Als eerste vanmorgen hebben we voor 2 dagen proviand ingeslagen. Toen gingen we voor een lange
wandeling. Als eerste kwamen we door een gezellige brede winkelstraat, waar we een terrasje
bezochten waar het Spaans gezellig was. Via een uitgestorven Mercado, waar maar 10 procent van
de stalletjes bezet waren met een paar viskramen en maar 1 fruit en groente kraam en 1 vleeskraam.
Of dit met corona te maken heeft of met de opkomst van de supermarkten? Wij weten het niet.

We hebben vervolgens veel te veel inkopen gedaan in het leuke winkelstraatje Calle Isaac Peral. Met
volle tassen zijn we daarna heel de Boulevard afgestruind. We kwamen langs de vuurtoren Punta del
Perro en gingen tot een grote kerk Santuario de Nuestra Sefiora de Regla. Na een wandeling van
bijna 4 uur vonden we het wel genoeg.

Aan boord hebben we gekeken welke haven in Cadiz we heen moeten gaan? We kwamen er niet
echt uit, de recensies zijn slecht en iedereen vindt het veel te duur. Wim en Ria kwamen langs en die
hadden het over Rota, een haven iets voor Cadiz. De planning is gemaakt en de route staat al in de
plotter. We konden nog even lekker onderuit in de kuip en van het zonnetje genieten.

Na onze exclusieve boordmaaltijd (sollomilo, patatas bravas en calabacin met tomates) ben ik naar
de boulevard gewandeld. In dit stadje hebben ze een aparte manier van vissen. Ze hebben voor de
stranden een soort van hele grote bassins (los corrales) gemaakt. Deze blijven bij laag water
gedeeltelijk gevuld, zodat de vissers met netjes en schepjes de vissen en schelpen gemakkelijk
kunnen vangen. Helaas waren ze vandaag niet aan het vissen.

We kregen tegen de avond een whatsappje van Lone en Manfred voor een scheepsborrel waar we
tot laat gezellig hebben zitten kletsen. Na een laatste “Gotnat” (Deens voor welterusten) zijn we onze
kooien ingedoken.

Morgen vertrekken we naar een haventje verder.



Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Vrijdag 4 juni 2021
Van Chipiona naar Rota

We hebben vandaag een kort vaartochtje. We willen Cadiz bezoeken en volgens de berichten schijnt
Rota dan een goede optie te zijn. Dus de koers is gezet en met een aangepaste koers waren we snel
in Rota. We hebben in de middag langs alweer een mooie boulevard gelopen. Daarna zijn we het
stadje ingedoken met z'n leuke straatjes, gezellige terrasjes en restaurantjes. Het stadje is bezaaid
met Moorse invloeden, die hier een lange tijd de dienst hebben uitgemaakt. Ze hebben een hoop
mooie gebouwen gebouwd.

We hebben in de namiddag zitten dubben wat gaan we doen, met de ferry naar Cadiz, met onze boot
naar Puerto Sherry of Cadiz, nog een optie is anker in de baai bij Puerto Sherry. Het lastige is dat de
ferry in het weekend op een ongunstige tijd vaart. En de Spaanse openingstijden zijn in het weekend
ook lastig. We denken er hard over om 2 dagen te ankeren om het weekend te overbruggen en dan
de haven van Céadiz in te duiken.

Borreltijd op de Primevere, ook daar twijfels over de komende dagen en ook daar kwamen we niet
tot een oplossing. Wij hebben vanmiddag een leuk shabby, echt Spaans vissersrestaurantje gezien.
Daar hebben we een half kilo frito variado, salpicon de marisco, ensaladilla en anillas genomen, alles
smaakte heerlijk.

Nog even flaneren langs de boulevard en bij een ijssalon in de smalle straatjes nog een lekker toetje
gehaald. Zoals het er nu uit ziet, gaan we de komende twee dagen ankeren.

Vertrektijd: 9:25 uur
Aankomst: 12:15 uur
Tripafstand 13,5 zeemijl
Weer: half bewolkt 28 graden
Windkracht: 2

Zaterdag 5 juni 2021
Van Rota naar Ensenada del Aculadero

Na het ontbijt hebben we wat boodschappen gehaald bij de SuperSol. Ook de Mercado was nu
geopend en die had een mooie inrichting. Van de Primevere kregen we een whatsappje, dat ze
samen met de Anais naar Cadiz gingen. Maar wij houden ons aan ons plan. We hebben alle
watertanks weer gevuld, nog even afrekenen en we kunnen.

Bij het havenkantoor was er nog een Nederlander die met hun zeilboot, de Mafiana, ook naar de
Middellandse Zee gaan. Zij gingen vandaag naar Puerto Sherry, wij gingen iets verder om in de baai
van Ensenada del Aculadero te ankeren.

We tuften heel langzaam naar dat baaitje, waar 1 andere zeilboot voor anker lag. Wij zijn laverend
tussen de vele kleine zeilbootjes, die of les kregen of een wedstrijdje hielden, naar een mooi plekje
gevaren.

Rond een uurtje of 15:00 uur waren er zeker nog 15 boten bijgekomen om hier ook te ankeren. Wij
hebben lekker onderuit boeken zitten lezen en we hebben deels ons zaterdagavondmaaltje
voorbereid. Tegen 18:00 uur was er veel geratel van ophalende ankers van boten die vertrokken. Wij
blijven met totaal drie zeilboten achter om de mooi ondergaande zon te bewonderen. Heel
misschien morgen een frisse oceaanduik?

Vertrektijd: 11:30 uur
Aankomst: 13:00 uuri



Tripafstand 3,4 zeemijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Zondag 6 juni 2021

Ankeren bij Ensenada del Aculadero

Tja, wat is er te vertellen over vandaag? Het was nagenoeg windstil vanmorgen en een helder blauwe
lucht. Het zondagsontbijtje werd geserveerd in de kuip. We wanen ons al op Ibiza.

Die vroege ochtendduik hebben we nog even uitgesteld, alhoewel mijn grote teen de
watertemperatuur goed kon hebben. Marianne dook sierlijk rond 13:00 uur in het water. Ik wacht
nog even.

Mark en Daniel hielden me op de hoogte van het verloop van de Formule 1, die slecht maar ook weer
een beetje goed voor Max uitpakte. Halverwege de race kreeg ik het ook warm en dook het water in.
De waterlijn was een beetje groen geworden, dus die heb ik een beetje schoongemaakt.

We hebben een lekker pasta maaltje bereid en ons diner genuttigd in de kuip met alweer het geluid
van ophalende ankerkettingen. Uiteindelijk bleven wij en nog een andere zeilboot over. Morgen
vertrekken we naar Cadiz om daar te winkelen en te flaneren.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Maandag 7 juni 2021
Ensenada del Aculadero naar Cadiz

Wat een nacht. Warm, golven die de baai inrolden en onze zeilboot lag dwars op die golven, een
tikkende ankerketting tegen de boeg en 3 muggen in de slaapkajuit. Uiteindelijk werden de golven
minder en de muggen hebben we gevangen. Maar we zijn toch uitgerust opgestaan.

Het anker hebben we vroeg gelicht en we waren even na 9:00 uur in Cadiz. We zijn bijna direct naar
het oude centrum gewandeld, om alle bezienswaardigheden te bekijken en te struinen door alle
smalle straatjes en grote pleinen.

Bij de drukke Mercado hebben we een kilo lekkere kersen gescoord voor € 1,95. Alle fruit was er
spotgoedkoop, maar we hadden geen zin om te sjouwen met dit warme weer. (Terug aan boord
hadden we er spijt van.) Tijd voor een terrasje in de schaduw om te kijken wat we nog hebben gemist
en welke route we verder gaan lopen. Rond 15:00 uur hadden we het wel gezien en vonden we het
net als alle Spanjaarden tijd voor Siésta.

We hebben gelijk aan boord de bimini opgezet voor een lekker schaduwplekje. De wind was wat
toegenomen en we hadden een prima siéstaplekje op de Just. De rest van de middag hebben we
zitten puffen op de Just, met af en toe een verfrissende douche op de steiger. We wilden in de
namiddag nog even het stadje in, maar met een temperatuur van ruim 35 graden bleven we lekker in
de schaduw.

We hebben in de avond alle weersites bekeken en gaan morgenochtend heel vroeg een haventje
verder.

Vertrektijd: 08:30 uur
Aankomst: 9:15 uur



Tripafstand 3,4 zeemijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 4

Dinsdag 8 juni 2021
Van Cadiz naar Barbate

Ons eerste vroege tochtje. Dit werd mede bepaald doordat het na 14:00 uur hard zal gaan waaien en
we dan graag in de haven willen zijn.

Samen met onze Duitse buurman vertrokken we uit de haven met een mooi ochtendgloren. We
hadden al snel de fok uitgedraaid en met de motor op weinig toeren hadden we een aardige snelheid
met een geschatte aankomsttijd van 13:00 uur. Ongeveer halverwege ging de wind gek doen en
kwam de ene keer van bakboord en dan weer van stuurboord. Met wat laveren probeerden we de
wind in de zeilen te houden, maar het klapperen werd niet minder. We hebben de fok half
ingedraaid en lieten de fok z'n eigen gang gaan.

De voorspelde wind kwam veel eerder dan verwacht. De wind stond ook nog eens vol tegen en de
golfhoogte nam ook pittig toe. We hadden stille hoop als we Punta Trafalgar gepasseerd waren, dat
we een mooi bezeilde koers naar de haven zouden hebben. Helaas de wind bleef vol op de kop en
met de hoge golven waren we blij dat we de haven in konden draaien.

Het was inmiddels even na 14:00 uur, dus weer siésta-time voor de Spanjaarden. Dus geen hulp bij
het aanleggen op dit lastige wachtponton, maar met de tweede poging lagen we met de lijntjes vast.
Om hier tot 17:00 uur te wachten vonden we ook niks en we hebben maar zelfstandig een mooi
plekje uitgezocht in deze lege haven.

Nu even lekker onderuit, het laatste deel was pittiger dan we hadden verwacht, maar we zijn nu wel
in onze laatste haven voor de Middellandse Zee. Na ons avondmaaltje zijn we het stadje gaan
bezoeken. Bij een kopsteiger zagen we onze Duitse buurman naast een reddingboot afgemeerd, geen
goed teken. Zo maar even vragen hoe of wat? De weg naar het stadje toe was lang en saai, net zo als
het stadje. Na de boodschappen waren we er snel klaar mee.

We zijn even langs Nico, Andrea en de kleine Tony (de Duitsers) gelopen om hun verhaal aan te
horen. Waarschijnlijk vuil in de dieseltank of de leidingen. Ze waren geschokt, maar blij dat ze er
waren.

Wij gaan misschien met een groepje van 5 boten morgen door de Straat van Gibraltar, maar eerst
gaan we het weer checken.

Vertrektijd: 06:15
Aankomst: 14:00
Tripafstand 38 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3-5 knopen

Woensdag 9 juni 2021

Van Barbate naar Gibraltar

Just in de Med



We konden vanmorgen uitslapen. Maar we wilden toch wat sites voor het weer, stroming, getij
checken en met andere Middellandse Zee-zeilers checken, om zo het best mogelijke tijdstip van
vertrek te kiezen. Dus waren we toch vroeg uit de veren. Samen met de bemanning van de Primevere
en de Anais vonden we 10:00 uur een mooi tijdstip om te vertrekken. De verwachte armada van 5
zeilboten werd teruggebracht tot 3. Eentje bleef voorlopig nog in de haven en de andere vertrok al
om 8:30 uur. Vlak voor de havenmond van Barbate ligt een hele rij gele tonnetjes voor de vangst van
tonijnen. Echt duidelijk is dat niet. Volgens “de Reeds” kun je beter niet tussen die boeien en de wal
komen. Gisteren hielden we gewoon bakboordwal om zo snel mogelijk in de haven te komen.
Vandaag dacht ik dat we er op dezelfde wijze omheen moesten varen. Maar het merendeel van de
armada nam de kortste weg, langs de bakboordwal. Of we zijn de tweede keer fout gevaren, of we
snappen de Reeds niet.

Met de wind in de zeilen hebben we ruim 2 uur heerlijk gezeild, totdat de wind minder werd (stilte
voor de storm) en we de wind op de kop kregen. De zeilen werden ingedraaid en de motor aan. Een
uurtje later zagen we een hele rimpelbaan in het vlakke water. We naderen nu de Straat van
Gibraltar. De wind trok aan en de golven werden stukken meer. De weersvoorspellingen klopten
precies. Vanaf Barbate 9 knopen, langs Tarife 24 knopen en bij Gibraltar 8 knopen. Toen we het
nauwste punt van de Straat van Gibraltar bij Tarife gepasseerd waren kregen we de stroming mee
voor de laatste vier uurtjes. Onze berekeningen klopten ook.

We hebben nog een vruchteloze poging gedaan om goedkoop diesel te tanken, maar we waren een
paar minuten te laat. De tankbediende gooide de deur dicht en zwaaide vriendelijk. Dan maar naar
de haven. Of toch niet. Er bleek een hele mooie ankerplek, wat er heel aantrekkelijk er uitzag.

We zochten een mooi plekje uit voor de nacht en misschien ook voor morgen. We hadden gisteren
een paar mooie moten tonijn gekocht (vast uit de fuiken voor de haven) en we hebben een heerlijke
Salade Nicoise gemaakt. Rond 20:00 uur was het nog steeds tegen de 30 graden, dus namen we onze
eerste duik in de Middellandse zee. Dat viel iets tegen, we hadden warmer water verwacht. Maar
voor morgenochtend staat er wel al een duik gepland, misschien.

Vertrektijd: 10:00 uur
Aankomst: 17:35 uur
Tripafstand 37 zeemijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2-5

Donderdag 10 juni 2021

Van ankerplekje naar La Linea (Gibraltar)

De ochtendduik slaan we over. We gaan rechtstreeks naar de haven van La Linea. Aan de meldsteiger
lag een grote zeilboot en nog een boot en om dan rondjes te draaien vonden we zonde van onze tijd.

Dan maar even diesel tanken bij de Engelse haven met z'n lage taxfree prijzen. Daar lag een grote
catamaran en we dachten dat we daar mooi achter kunnen aanleggen. Helaas, we werden verzocht
om even te wachten. Er kwam een 40 meter jacht aan die ze op stonden te wachten. De catamaran
ging toch nog snel weg en we konden goedkoop diesel tanken voor ongeveer 0,70 per liter.

Inmiddels was het bij de meldsteiger van de haven ook rustig. Ruim twee en een half uur later lagen
we in onze ligplaats voor de komende dagen. We hebben de bemanning van de totale armada van
gisteren en een Zweeds stel (uit Albufeira) uitgenodigd voor de koffie. Na de koffiebreak zijn we even
het stadje ingegaan, maar zoals zo vaak... siésta.

Na wat boodschappen hebben we ook maar siésta gehouden. Bij de supermarkt hebben we een kilo
grote langoustines gekocht, waar we een lekkere pastamaaltijd van gemaakt hebben. We hadden op
Nederlandse tijd gegeten en gingen nog even naar Engeland. Eerst langs de grenscontrole en dan



over de landings-/startbaan op zoek naar een Engelse Pub voor een pint bier. Nog nuchter kwamen
we aan op de Just en zijn in de relaxstand gegaan.

Morgen gaan we de rots van Gibraltar beklimmen.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Vrijdag 11 juni 2021

Dagje England (Gibraltar) in Spanje

Even na 10:00 uur zijn we op weg gegaan om Gibraltar te bezoeken, samen met Wim en Ria van de
Primevere. Even na de grensovergang hebben we tickets gekocht voor een luxe taxitour.

We konden gelijk instappen bij Stanley, van Schots/Italiaanse komaf, onze gids voor vandaag. Onze
eerste stop was bij de “Pillars of Hercules”. Dit was de antieke aanduiding van de Straat van Gibraltar.
Toen naar de St. Michael’s cave, daar is een netwerk van grotten op meer dan 300 meter in het
Gibraltar Nature Reserve. Het was een mooi verlicht schouwspel van stalactieten en stalagmieten.

Onderweg kwamen we op verschillende plekken apen tegen waar we even een fotomomentje
hadden. De apen waren heel erg rustig in dit jaargetijde, omdat ze voor hun jonge babyaapjes
zorgen, een heel lief gezicht. Nog even een stop waar je een mooi overzicht had op het vliegveld en
onze haven.

Als laatste gingen we naar de “Great Siege Tunnels” een in de rotsen uitgehouwen tunnel, wat een
heel verdedigingennetwerk was. Het was nu ingericht met poppen, zodat je kan zien hoe het er aan
toeging vroeger.

We werden afgezet bij de Mainstreet, waar we een pub opzochten voor een drankje. We schoven bij
toeval aan bij een Zweeds koppel (uit Albufeira), die daar ook een drankje deden. We kregen als tip
om bij Roy’s op het grote plein Fish and Chips te gaan eten, goed idee. De Fish and Chips ging er
goed in. Ik wilde nog graag naar een watersportzaak samen met Wim zijn wij die richting op gelopen
en de dames gingen shoppen bij Mark’s and Spencer. Toen we elkaar weer gevonden hadden hebben
wij als heren daar de meeste inkopen gedaan.

Het was al tegen 16:30 uur toen we terug liepen naar de grenscontrolepost. Nog een paar laatste
boodschapjes op Engels grondgebied, voordat we weer terug liepen door twee douaneposten naar
de haven. Het laatste stuk was nog even erg warm en terug op de Just ploften we allebei neer en
legden onze voetjes te rusten. Morgen is hierzo ons laatste dagje in de haven en dan gaan we nog
een dagje ankeren en zwemmen in de baai. Daarna gaan we naar de Costa del Sol.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

zaterdag 12 juni 2021

Marktdag in La Linea (Gibraltar)



Vanmorgen hebben we gelijk alle was bij elkaar gezocht en de machine volgepropt. Al snel hing op de
Just alles te drogen. De Primevere en de Anais vertrokken naar de volgende haven en we hebben ze
uitgezwaaid.

Wij hadden het plan om vroeg naar de markt te gaan, maar dat werd iets later. Onze Franse
buurmannen gingen voor het eerst uitvaren met hun stalen zeilboot en dat ging nogal rommelig. Ze
vertelden dat ze even goedkoop diesel gingen tanken en weer terug zouden komen. Wij vonden het
heel moeilijk om weg te gaan. Christ en Monique van de Mafiana hebben we uitgenodigd voor een
bakje koffie, om het wachten aangenaam door te komen. Om 12:00 uur waren de Fransen nog niet
terug van tanken en we vreesden het ergste.

Wij zijn toch maar naar de overdekte markt gegaan en hebben daar een beetje rond lopen struinen.
Ook rondom het gebouw waren volop kraampjes. We liepen lang de supermarkt en zagen dat die op
zondag gesloten is. We hebben gelijk maar wat proviand ingeslagen voor morgen als we gaan
ankeren. Met volle tassen kwamen we terug op de Just.

De Fransen waren er nog steeds niet, maar even later zagen we dat ze bij een andere steiger aan het
oefenen waren, verstandig vonden wij. Na enige tijd zagen we de Fransen aankomen. Wij gingen
beiden in stelling om de Just te beschermen. Het ging in principe heel goed. Alleen de touwtjes om
aan te leggen waren niet aan stuurboord, maar lagen aan bakboord. Wij hebben de boot juist voor ze
aangelegd en ze waren er blij mee. Wat later vertelden ze, dat er water in de bilge was gelopen door
een slang die ergens vanaf was geschoten. Ze hebben het kunnen repareren en de boot leeg kunnen
pompen.

Niet veel later kwamen Anna en Manni van de Anma een drankje doen. We hebben wat foto’s
uitgewisseld van onze tocht naar Gibraltar. Monique en Christ kwamen ook nog even wat drinken en
er was al snel een Babylonische spraakwaterval in de kuip van de Just. Engels, Duits, Brabants,
Rotterdams en Haags waren de voertalen.

Na ons maaltje werd ik door de sommelier aan boord naar de supermarkt gestuurd, want de Rioja
Rose die in de middag werd gedronken was een klein pareltje en die moest aangevuld worden in de
wijnkelder op de Just. Morgen een heel klein stukje varen naar een ankerplekje in de baai van
Gibraltar.

Weer: Zonnig 32 graden
Windkracht: 2

zondag 13 juni2021

Van de haven La Linea naar het baaitje van La Linea

We gaan vertrekken. Na een rustige zondagochtend in de haven. De haven is spotgoedkoop, iets
meer dan € 12,50 per dag. Dit wordt zeker de goedkoopste haven van dit vaarseizoen. Bij het
uitvaren zien we, dat er in de haven een mooi J-Yacht (de Velsheda) ligt afgemeerd. Deze kwamen we
vaak op de Solent en Southampton tegen.

Wij gaan ankeren in de baai van Gibraltar. Dezelfde als toen we aankwamen een paar dagen geleden.
Het is ons goed bevallen en het water is er glashelder. Er staat vandaag alleen iets meer wind en die
duik in het water vinden we niet aantrekkelijk. We liggen nu nog deels op de Atlantische Oceaan
(koud water) en morgen varen we langs de Costa del Sol (warmer water). We hoorden van anderen,
dat het een paar graden kan schelen. Dan maar lui onderuit met een boekje. Af en toe op het
voordek en als het daar te warm wordt in de schaduw onder de bimini.

Morgenochtend willen we vroeg vertrekken naar de Costa del Sol.



Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 4

Maandag 14 juni 2021

Van Gibraltar naar Estepona, Costa Del Sol

Voor 8:00 uur hadden we al het anker gelicht en gingen we op weg naar de Costa Del Sol. We
vaarden vlak langs de Rots van Gibraltar en hebben hem aan alle kanten kunnen bewonderen.
Daarna was het een rechte koers naar Estepona.

We hebben nog even geprobeerd te zeilen maar het windkracht 1 was dat geen succes. Met het
turen oven de vlakke Middellandse Zee spotten we af en toe een vinnetje van een maanvis, voor de
rest was het niet spannend. Het spannende stond ons nog te wachten in de haven, waar we op de
Middellandse zee manier moeten aanmeren.

Je moet dan met het achterschip aan de kade afmeren met 2 lijnen. Dan krijg je van de marinero een
lijn, die je dan aan de boeg moet vast zetten nadat je hem strak heb getrokken. Er zijn geen
zijsteigers. We moesten eerst bij de wachtsteiger aanleggen en ons registreren bij het havenkantoor.
De Mafiana en de Anma waren ook in de haven en de mannelijke bemanningsleden boden spontaan
aan om even te helpen voor de eerste keer. Wij vonden dat wel makkelijk en zo kregen we gelijk een
les aanleggen op z’'n Middellands. We kwamen er ook achter dat de voorlijn een behoorlijke bagger-
modderzooi aan boord brengt. Het halve voordek zat onder, even als m’n handen en kleding. Met
een slang heb ik alles schoongespoten en mijzelf ook maar even, ook nog eens lekker fris.

In de vooravond hebben we het stadje bezocht. We wandelden door de kleine straatjes, leuke
winkeltjes en grote boulevard. We twijfelen of we morgen een haventje verder gaan of toch nog hier
wat gaan rondstruinen.

Vertrektijd: 7:45
Aankomst: 12:50
Tripafstand: 25,5 zeemijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 1

Dinsdag 15 juni 2021

Van Estepona naar Marbella

Wat een nacht! Alles zat dicht met muggenhorren en we hadden flink met muggenverdelger
gespoten. Waren er toch nog 7 muggen in de loop van de nacht in ons slaapvertrek, die we een
doodsklap moesten verkopen. Rotbeesten. Maar we hebben nu wel een decoratieve wand in ons
slaapvertrek.

Vandaag hebben we een kort motortochtje, waarbij de wind het weer liet afweten. Marianne had
voor de zekerheid gebeld met de haven van Marbella voor een ligplaats. Dat was geen probleem.
Alleen bij de registratie was er een moeilijk kijkende marinero. Marianne zei dat ze een reservering
had en toen werd het minder moeilijk en kregen we een plekkie. Het aanleggen “op z'n Middellandse
Zees” ging perfect met z'n tweetjes, we leren het al. Wij hebben op onze beurt de Mafiana geholpen
met aanleggen, die kregen een heel erg smal plekje aangewezen. Met wat duwwerk lagen die ook
vast aan de kade. Even een verdiend drankje op de Mafiana en toen gingen we snel naar het strand.
We hebben gelijk een duik genomen om af te koelen en hebben even liggen bakken.



Rond 18:00 uur hebben we door de vele smalle straatjes een beetje lopen winkelen en gelijk ergens
gekeken waar we een gezellig hapje konden eten. Net toen we hadden besloten om aan boord iets te
bereiden, zagen we gezellig tentje aan de boulevard. We bestelden er gefrituurde calamaris, tortilla
en een uitgebreide hamburger, met een prima roseetje erbij waren we dik tevreden.

Op de Just gingen we lekker onderuit en ik heb heel de Just van binnen extra ondergespoten met
muggenspray, nou ja, dat dacht ik. Marianne heeft haarlak in een bijna dezelfde spuitbus, dus heb ik
eerder het idee dat de muggen vastgeplakt worden in plaats van vermoord. We hebben het
vermoeden dat ook gisteren de bus met haarlak gebruikt is. Nu hebben we ze alle twee gebruikt, dus
hebben we hopelijk geen gezoem boven ons vannacht.

Vertrektijd: 9:25
Aankomst: 12:20
Tripafstand: 15,5 zeemijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 1

Woensdag 16 juni 2021
Van Marbella naar Fuengirola
Haha, geen mug gezien of gehoord vannacht. Tof spul die muggenspray.

We waren snel weg uit de haven van Marbella, die de naam en z’'n reputatie heeft, maar het voor ons
niet heeft waar gemaakt. Het was bijna een van de slechtste havens, waar we hebben aangelegd.
Maar we kunnen nu wel zeggen, we hebben met ons zeiljacht in Marbella geleggen.

We waren snel in Fuengirola, een plaats met een hoop herinneringen. De eerste buitenlandse
vakantie met mijn ouders in appartement Embajador, de eerste vakantie met Marianne in
appartement Ronda. Marianne heeft op zee haar nichtje Liesbeth gebeld, dat we in de loop van de
middag in de haven zouden zijn. Rond 14:00 uur kwamen Liesbeth en Cees even langs voor een
drankje, we hebben even gezellig zitten kletsen.

In de namiddag zijn we Fuengirola opnieuw gaan ontdekken, maar in de loop der jaren is er veel
veranderd. We herkenden weinig. We hebben wel een sentimentel journey tocht gemaakt langs de
appartementen, waar we in onze jeugd onze vakanties hebben doorgebracht, voordat we met
Interrail Europa gingen doorkruisen. Bij een fruitwinkeltje kochten we een 2 kilo kistje kersen voor
maar € 2,00, die gaan morgen wel op.

Vlakbij de haven vonden een leuk restaurantje, die prima menuutje serveerde. Terug op de Just
zagen we het op zee flink bliksemen en de wind nam toe. Niet veel later begon het te regenen, voor
het eerst, als we de 3 druppels van vanmorgen niet meerekenen. We blijven hier een paar dagen om
wat herinneringen op te halen.

Vertrektijd: 9:10
Aankomst: 12:30
Tripafstand: 16,8 zeemijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Donderdag 17 juni 2021

Van Fuengirola met de trein naar Malaga



We hebben vandaag een winkeldagje. We zijn in de ochtend eerst naar de Mercado van Fuengirola
gewandeld. In onze herinnering was dat een hele grote groente-, fruit-, vlees- en vismarkt. Daar was
niet veel meer van over. “Was vroeger nou echt alles beter?” We hebben op de markt tussen de
Spanjaarden een bakkie koffie gedronken.

We hebben vervolgens een beetje slalom gelopen tussen alle kleine winkelstraatjes, waar Marianne
wederom een volle tas met kleding scoorde. We hebben op de Just een uitgebreide lunch gemaakt
en tot 15:30 uur lekker onderuit gezeten.

Na die tijd gingen we met de Metro naar Malaga. Een ritje van 45 minuten. Je zou verwachten dat er
dan bij het eindstation een toeristeninformatie is, maar niet hier. Via Google Maps hebben we het
kantoortje gevonden en daar een duidelijke plattegrond gekregen met alle hoogtepunten. En die
waren er. We liepen eerst langs de haven en deels door het mooie Paseo Del Parque. Aan het einde
van het park zijn we begonnen aan de steile klim van ruim 120 meter naar Castillo De Gibralfaro.
Daar was een prachtig uitzichtpunt over Malaga. We gunden ons geen tijd om het kasteel te
bezoeken. We liepen voorzichtig weer naar beneden over de gladde keitjes. We kwamen uit bij
Teatro Romano, die overging in gezellige winkelstraatjes. We hebben een klein stukje van de
Picassoroute gelopen en toen naar de drukke, dure winkelstraat Calle Marques De Larios. In een
zijstraatje zagen we de kerktoren van de Catedral Nuestra Sefiora De La Encarnacidn, waar we ook
maar een rondje omheen gelopen hebben. Als laatste zijn we naar het super grote warenhuis El
Corte Inglés geweest waar we snel doorheen geracet zijn. Alleen bij de MI-Stepjes hebben we weer
lopen twijfelen, doen of niet doen? We zijn verstandig geweest, omdat we dachten dat we op onze
komende bestemmingen over een paar weken meer gaan ankeren en dan vaker met de bijboot naar
de kant gaan.

Tijd om naar de Just te gaan. In Fuengirola was het gezellig druk op straat en van Corona was weinig
te merken. Morgen nog een dagje in het gezellige Fuengirola.

Weer licht bewolkt 29 graden
Windkracht: 4

Vrijdag 18 juni 2021

Klus en Stranddag in Fuengirola

Het begon al vroeg, eigenlijk gisteravond al. De wc pompte geen water in de pot. Nog voor het
ontbijt ging ik aan de klus, het euvel was snel gevonden “een borgringetje zat op een verkeerde
plaats”. Klusje geklaard en we kunnen ontbijten. De volgende klus was een nieuwe Shunt plaatsen
voor de accumonitor. De vorige was een beetje te heet geworden en had het begeven. De oorzaak
was waarschijnlijk, dat de accuklem gebroken was en geen goed contact maakte. Binnen een uurtje
was deze klus ook gedaan.

Marianne was druk bezig geweest met een lijst om de proviand aan te vullen en gingen we op weg
naar de supermarkt, maar eerst nog even een extra shirtje halen bij Dunnes, omdat het zo goedkoop
is. Na de lunch hebben we het strand opgezocht en een hele frisse duik genomen in de Middellandse
Zee.

In de namiddag hebben we de Just opgezocht. Marianne ging lekker kip Piri Piri maken en ik ging
proberen om een muggenhor te maken voor over een Lewmarluik. We zijn al veel watersportwinkels



in geweest, maar als we vragen voor een hor voor de luiken, dan kijken ze je gek aan. Het testmodel
vinden we best gelukt, dus ik mag er nog 3 maken. We hebben het best naar ons zin en vertrekken
pas zondag naar de volgende haven.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 4

Zaterdag 19 juni 2021

Laatste dagje in Fuengirola met bezoek aan Torremolinos

De dag begon licht bewolkt, eens wat anders dan een heldere blauwe lucht. Maar dat kwam mooi
uit, want we wilden naar de beroemde Mercado van Fuengirola. Met google maps vonden we de
kortste route en toen we aankwamen bij de markt bleek het een vlooienmarkt te zijn. Wat een troep
verzamelen sommige mensen en dan proberen ze het nog te verkopen ook. We hebben de volledige
twee kilometer afgelopen en van mij mocht alles in de grofvuilcontainer. We hadden een grote
groente- en fruitmarkt verwacht, dus het viel flink tegen. Op een terrasje een bakkie koffie genomen
en via een omweg terug naar de Just.

Marianne ging wat lezen en ik ging shoppen bij een hele grote Ali Express Chinees (Hiper Fu). Ik wilde
een torxsetje en wat extra muggengaas voor mijn dekluiken project. Rond 17:00 uur gingen we met
de Metro naar Torremolinos en daarvoor kon ik nog de kwalificatie van de Formule 1 kijken.

We hebben een beetje lopen winkelen in het oude centrum, de boulevard van Paseo Maritim
afgewandeld en Casa de los Navajas bezocht. We hadden als tip van Fransje gekregen neem de lift
terug naar het centrum, dat scheelt een hoop trappen en steile hellingen. Binnen drie uurtjes hadden
we Torremolinos bekeken en zaten we weer terug in de Metro naar Fuengirola.

Voor ons laatste dagje in Fuengirola zochten we nog een gezellig restaurantje. Marianne had een
voorkeur voor La Ola waar we 43 jaar geleden romantisch gedineerd hadden, maar die was niet meer
terug te vinden. Een van de havenrestaurantjes serveerde super grote Duitse schnitzels, maar dat
tentje vonden we geen leuke uitstraling hebben. Maar we vonden in een wijkje met allerlei
restaurantjes een mooi uitziend Braziliaans churrascaria restaurant, waar vlees op spiezen werd
geserveerd. We hebben er heerlijk gegeten en gedronken.

Door de rondhangende jeugd op de boulevard zijn we teruggewandeld naar de Just. Morgen gaan we
echt een haventje verder en verlaten we Fuengirola met nieuwe herinneringen.

Weer: bewolkt 27 graden
Windkracht: 3

Zondag 20 juni 2021

Van Fuengirola naar Benalmadena

Na ons ontbijtje zijn we vertrokken voor een heel klein tochtje. We hebben direct na het verlaten van
Fuengirola de fok uitgerold. De motor kon uit en met een ruime 5 knopen hadden we een voor-de-
windse koers naar Benalmadema. De wind ging van 11 knopen naar ruim 20 knopen. En dat merkten
we met aanleggen. Bij de meldsteiger ging het perfect, al hadden we daar last van de flinke golfslag
die de havenkom inrolde. We kregen een smal plekje tussen 2 boten op de eerste steiger pal voor de
haveningang. De bijna 20 knopen wind kwam bij het aanleggen van stuurboordkant, de eerste
aanlegpoging hebben we afgebroken en de tweede poging ging van een leien dakje. We hebben nog
een ruime tijd besteed aan het goed vastleggen van de achterlijnen, om vrij te blijven van de kade.
Voor de loopplank hebben we een hele constructie bedacht, zodat die ook vrij blijft van de kade.



Eindelijk had ik tijd om het internet te proberen voor de Formule 1-race, Marianne ging in de
tussentijd even boodschappen halen. Tijdens de race heb ik de muggenhorren voor de kajuitluiken in
elkaar gestikt. De race was net zo spannend als in de haven. Het leek wel een wasmachine, de golven
sloegen over de kademuur en de deining in de haven was best heftig. De windkracht was al
opgelopen tot 30 knopen. De bedoeling was dat we na onze maaltijd het stadje gingen bekijken,
maar de wind blijft aanhouden en we durven niet zo goed de Just alleen achter te laten.

We hopen dat de wind in de avond gaat afnemen, want we willen wel wat vastigheid onder onze
voetjes. We hebben veel naar verschillende weersites gekeken en de wind zal iets afnemen, maar ze
zijn niet eenduidend. Wat we morgen gaan doen, blijven of vertrekken, we weten het nog niet?

Vertrektijd 9:55
Aankomst 11:20
Tripafstand: 6,5 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 6

Maandag 21 juni 2021

Dagje Benalmadena

Wat een avond en nacht, we zijn niet meer van boord geweest. De deining hield heel de nacht aan en
we hebben niet meer dan een paar hazenslaapjes gedaan. Toch nog redelijk fit werden we wakker.
We zijn bijna gelijk naar het havenkantoor gegaan om te klagen over de ligplaats met deze harde
westelijke wind. Uiteindelijk kregen we een prima ligplaats in de binnenhaven, geen wind en geen
deining, heerlijk. Marianne ging lekker onderuit en ik ging op zoek naar een watersportwinkel voor
de Mediterranean Almanac 2021, eindelijk bij de tweede zaak hadden ze de Almanac die we al sinds
ons vertrek uit Albufeira zoeken.

Benalmadena heeft een mooie uitstraling. Aan de haven is aandacht besteed en de binnenhaven
heeft dan ook een leuke architectuur.

Ik ging verder wat wandelen. Eerst naar een parkje en toen door naar de Lidl. In de middag een
rustige siésta gehouden op de Just. Fransje was had hier een vakantie doorgebracht en loodste ons
naar een heel goed wok-grillrestaurant. Nadat we via een plankenpad op het strand en boulevard
wat hebben geflaneerd, zijn we kriskras door de winkeltjes op het havencomplex gelopen.

We hebben heel lekker gegeten bij het wok restaurant en we lijken wel Spanjaarden zo veel knoflook
hebben we op. Morgen gaan we vroeg vertrekken naar Marina Del Este, als de weerberichten gunstig
blijven

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 5

Dinsdag 22 juni 2021
Van Benalmadena naar Caleta de Vélez

Twijfel! De wind loeit flink door de masten en de vlaggen op het havenkantoor staan strak. De
bedoeling is om 7:00 uur te vertrekken, maar door het langdurig kijken op verschillende weersites
vertrokken we een half uurtje later.

Eenmaal buiten de havenhoofden hebben we opnieuw twijfels. De windmeter slaat door naar een
top van 33,8 knopen en een constante wind van 25 knopen. De voorspellingen waren een top van 22



knopen met een constante van 16 knopen. Gelukkig is de wind in de rug en dan is het te doen.
Bovendien is terugkeren dan niet echt een optie. Met het fokje gereefd tot een klein puntje gaan we
ruim 7 knopen.

Onze bestemming zal zijn Marina del Este, maar na contact met de Primevere schrikken we van de
prijzen, die ze betaalden. € 80,- voor een nachtje. We twijfelen sowieso al om daar heen te varen,
omdat de wind op onze geschatte aankomsttijd flink zal toenemen. We besluiten maar de koers te
verleggen naar Caleta de Vélez. Anja van de Anma heeft voor ons een plekje geregeld, zodat we niet
eerst hoeven aan te melden aan de wachtsteiger.

Ongeveer 8 mijl voor de haven zakt de wind in en zetten we de motor bij. Het is al met al een prima
tochtje en we liggen in een goedkopere haven. Ik werd er op uitgestuurd om het stadje te verkennen,
waar zit de supermarkt en eventueel een leuk restaurantje. Marianne is samen met Daniel bezig om
een planning te maken. De vraag is hoe we het beste kunnen varen en waar zullen we zijn als Daniel
een paar weken ons komt opzoeken. We zijn er een beetje uit, Daniel vliegt op Ibiza en dan varen we
samen er een rondje omheen in twee weken.

M’n zoektocht levert niet veel op. Het stadje is een beetje saai. Ik heb wel wat restaurantjes bekeken
en de supermarkt gevonden. In de vooravond gaan we samen een kijkje nemen bij de restaurants
waar het er vanmiddag gezellig uitzag en we hebben bij Tripadvisor gezien, dat ze er goed uitkomen.
Helaas op dinsdag serveren ze alleen de lunch en in de avond zijn ze gesloten. Na deze zoektocht
gaan we dan maar naar de supermarkt, maar daar word je 40 jaar terug in de tijd geworpen. Wat een
bende en bij de slager was het niet veel beter. Dan hebben we besloten om maar een “vers” broodje
bij de bakker te halen en een rookworst uit onze voorraadbank op te warmen. Als culinair
voorgerechtje hebben we Salmorejo in de koelbox gevonden, dat is een koude zalmgazpacho. Ach ja,
de ene dag heb je een ruim buffet, waar je te veel keus hebt en de andere dag een broodje
rookworst. Maar onze maagjes zijn gevuld.

Morgen gaan we richting Almerimar en als het weer goed is ergens halverwege ankeren.

Vertrektijd 7:25
Aankomst 11:45
Tripafstand: 25,5 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 5/3

Woensdag 23 juni 2021
Van Caleta de Velez naar Playa La Herradura

We hebben vandaag maar een kort tochtje voor onze boeg. Marianne ligt om 9:00 uur nog in diepe
rust. De warme broodjes zijn gehaald, de tafel gedekt, de Just z’'n dek is zoutvrij gemaakt en
vaarklaar. Na een snelle douche kunnen we om 10:00 uur vertrekken.

We hebben de wind op de kop en met een rustig gangetje varen we op de motor. We komen drie
maanvissen tegen, die vlak naast de Just snel dieper duiken. Even verderop komt een klein dolfijntje
twee keer met een sierlijk boogje uit het water. Wij snel naar het voordek, maar hij zwemt niet met
ons mee.

In de baai van Playa La Herradura hebben we een mooi ankerplekje uitgezocht. Er ligt al een
Belgische zeilboot en wij plompen ons anker met ruime afstand van die frietvreters. Er staat toch nog
een behoorlijke golfslag (swell) in de baai, maar we hebben erger meegemaakt.

We hebben besloten dat we voortaan in de middag ruim gaan lunchen (op z'n Spaans) aan boord of
in een restaurantje en in de avond nog wat kleine hapjes nemen. We bakken dan ook een flinke
hamburger. In de namiddag waren we flink opgewarmd door het brandende zonnetje en Marianne
nam moedig een duik in het nog steeds koude water. Ik heb nog een ruime tijd lopen twijfelen
voordat ik de sprong waagde met m’n groene sponsje, om gelijk de waterlijn schoon te boenen. Na



een half uurtje in het koude water ben ik echt verkleumd, maar na een warme douche kom ik weer
wat bij.
Voor het eerst kan ik weer eens met de drone vliegen. Er zijn hier geen vliegvelden in de buurt en

ook geen militaire basissen. Het is flink wennen om een leuk filmpje te maken en nog moeilijker om
op een schommelende Just te landen. (https://youtu.be/529pTO4tAWY)

We hopen dat de swell nog iets gaat afnemen voordat we gaan slapen en zo niet, dan worden we in
slaap geschommeld. Morgen gaan we naar Almirimar en willen we vroeg vertrekken.

Vertrektijd 10:00
Aankomst 13:50
Tripafstand: 16,6 zeemijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Donderdag 24 juni 2021
Playa La Herradura naar Marina Park Motril

Na een hobbelende nacht zijn we vroeg vertrokken van deze mooie ankerbaai. We hadden nog graag
een dagje gebleven, maar de voorspellingen zijn niet in ons voordeel. De wind gaat toenemen en de
swell, die de baai in komt rollen gaat van de 0,4 meter naar 1 meter. Daarom zetten we koers naar
een haventje. Achter de bergen komt de zon mooi op en op een lichte deining zijn we snel in Motril.
De kust is hier minder dicht bebouwd dan rond Malaga. De bergen zien we al vanaf Gibraltar en hier
zie je overal witte huizen tegen de bergen gebouwd met witte dorpjes ertussen. Langs de stranden
de hotels. Even voor de haven gaan we door een grote groep dolfijnen, jammer genoeg iets te ver
van de Just en ze hebben geen zin om ons van dichtbij te bekijken.

Na dit eerste ontvangstcomité wacht een tweede ontvangstcomité. Met drie man sterk staan de
marineros ons op te wachten op de steiger om onze lijnen aan te pakken. Wat een service. We
hadden al gezien, dat we vanaf Motril naar Granada met de bus kunnen. Daar kunnen we dan
Alhambra bezoeken. Marianne krijgt op het havenkantoor daar uitgebreid info over.

De haven is niet heel groot, maar er liggen veel boten in hoge stellages. Daar komt ook de naam van
de haven vandaan, “Marina Park”, maar de service is optimaal. Wij hebben aan boord een afweging
gemaakt “hoe gaan we Alhambra bezoeken”. Een georganiseerd bezoek vanuit Almerimar of hier de
bus nemen en alles zelf ontdekken. We kozen voor het laatste. Bij het havenkantoor krijgen we een
heel schema met de tijden van de bus en wat we ook in Granada allemaal nog kunnen bezoeken. Een
uurtje later krijgen we een mapje met alle toegangsbewijzen en ze regelen ook nog een taxi.

We gaan door naar een supermarkt. We waren daar al rond 14:00 uur langsgelopen, maar toen was
die gesloten, we dachten dat er siésta was. Maar dat strookte niet met het bordje, waarop de
openingstijden stonden, dagelijks van 9:00 tot 21:00 uur. Maar ook de tweede keer is die gesloten.
Marianne ging terug naar de Just en ik ging naar de SuperSol twee kilometer verderop. Maar waar ik
ook kijk, geen SuperSol te bekennen. Op ruim drie kilometer verder is een Mercadonia en volgens
internet is die open. Na een saaie wandeling deels langs een autoweg kom ik bij een heel groot
winkelcentrum, maar ook daar is alles gesloten. Op internet maar even kijken wat zo belangrijk is, dat
die Spanjaarden alle winkels sluiten. Ze vieren San Juan. Een soort midzomernacht in de nacht van 23
op 24 juni. Op de avond/nacht zijn er grote feesten op pleinen en straten, waar dan gezamenlijk aan
lange tafels gegeten wordt en in de nacht wordt er vuurwerk afgestoken.

We denken dat het met Covid op bescheiden wijze gevierd is. Al met al, ik kan de drie kilometer naar
de Just teruglopen met een lege rugzak. Marianne heeft de voorraadbank open getrokken en een
macaronimaaltje bereid. In de tussentijd hebben we ook buren gekregen. De “Flegma” die we even
gesproken hadden in Benalmadena. Ze hebben ook bij de havenmeester dezelfde tour geregeld als



wij morgen gaan doen en we delen zelfs de taxi. We maken het niet te laat vanavond, want morgen
wordt een lange dag met veel bezichtigingen.

Vertrektijd 7:25
Aankomst 10:05
Tripafstand: 13,6 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Vrijdag 25 juni 2021
Dagje Granada en Alhambra

We zijn vroeg uit ons bed. Snel ontbijten en om 7:30 uur de taxi in. We moeten om 8:00 uur bij het
busstation zijn voor de bus naar Granada. De rit ging door de bergen de Sierra Navada met veel
kunstige viaducten en een flinke hellingshoek. Links en rechts was een prachtig uitzicht op de mooie
valleien, stuwmeren en bergtoppen. De rit duurde ruim anderhalf uur. Dichtbij het centrum zijn we
uitgestapt en hebben snel een terrasje opgezocht samen met Marion en Paul van de Flegma.

Bij de Kathedraal van Granada scheiden onze wegen en gaan we met z'n tweetjes verder. We hebben
van Roberto onze havenmeester wat tips gekregen over wat we moeten bezoeken in Granada. De
eerste tip was Los Italianos, de beste ijssalon. Dat was een goede tip en we hebben daar ons eerste
ijsje genomen, 2 bolletjes voor maar € 1,50. We gaan door naar Plaza Nueva, Paseo de Los Tristes en
Mirador San Nicola’s. Met elk bezichtigingspunt gaan we steeds hoger de bergop via steile hellingen
en hoge trappen. Maar alles is mooi. Op het laatste punt hebben we uitzicht op het Alhambra en de
terrassen gaan open voor de lunch. We hebben daar lekker gegeten. We kregen eerst een tapas,
aardappelsalade met ei. Toen een flinke portie paella gevolgd door gefrituurde visjes met friet en ik
ging voor de albondigas (gehaktballetjes met saus) en friet. Nog een toetje na en we hebben energie
genoeg om het Alhambra te bezoeken.

Dat is weer een hele steile klim en dan met een temperatuur van rond de 30 graden. Bij verschillende
plekjes in de schaduw nemen we even rustpuntje en we zijn niet enige. Bij de entree van het
Alhambra is een strenge controle met toegangsbewijs en paspoort. Jammer genoeg niet met een
audiotour (Covidregels) of een plattegrond (66k Covidregels). Dan maar zelf de beste weg op het
complex zoeken (wat best een puzzel bleek te zijn, want er staat maar hier en daar een bordje). Via
een mooi pad met een lange rij coniferen, die geknipt waren met poortjes er in, komen we op een
centraal plein. We lopen tegen het paleis van Karel de Vijfde aan. Daar binnen bevindt zich een soort
arena met twee galerijen. En een klein museum met wat oude troep (museum van de schone
kunsten).

De rij naar het Nasrid paleis begint zich al te vormen en wij zijn maar aangesloten voor onze
toegangstijd van 14:30 uur. Eenmaal binnen hebben we de pracht en praal van een echt paleis
kunnen bewonderen. De ene kamer nog mooier dan de andere en vele binnentuinen met fonteinen,
vijvers en doorkijkjes. In het middelpunt bevindt zich de Leeuwenfontein en Marianne met haar
sterrenbeeld voelt zich daar helemaal thuis. We zijn toen wat lopen dwalen rond de tuinen om het
paleis en hebben verschillende Palacio’s bekeken. Het oude Alcazaba is onze één na laatste
bezichtiging. Het is een oud Moors kasteel van vele jaren geleden met een steile trap in de toren,
waar je een mooi uitzicht hebt over de stad Granada.

Als laatste gaan we naar Generalife. Dat is de tuin van het zomerpaleis, wat prachtig is aangelegd
met daarin veel waterpartijen. Ons bezoek zit er op en we nemen de kortste route terug naar
Granada met als doel de Italiaanse ijssalon, die we een tweede bezoekje waard vinden. We zitten
lekker met ons ijsje op een bankje, als Marion en Paul komen langsgelopen en met hen zijn we
samen naar het busstation gewandeld.



De busrit is een half uur korter dan de heenweg. Wij vermoeden omdat we heel de tijd bergafwaarts
rijden. Bij het busstation nemen we een taxi naar de Marina. Op de Just gaan we lekker onderuit met
een koud drankje en met onze getergde voetjes omhoog.

Weer: zonnig 33 graden
Windkracht: 0

Zaterdag 26 juni 2021
Van Marina Park Motril naar Almerimar

Vandaag gaan we eindelijk naar de winterhaven, die we vorig jaar op het oog hadden. We zijn al
vroeg uitgevaren en dat na die dag van gisteren. Het is nagenoeg windstil, maar af en toe steekt er
een windje op, dus gaat het rolfokje uit. Voor korte duur, want al snel hangt die er als een vaatdoekje
bij. Na de derde keer vind ik het best en met een rustig toerental van de motor hebben we een
rechte koers naar Almerimar.

Een uurtje voor de haven varen we door een groep dolfijnen, die gezellig een dik kwartier de Just als
speelkameraadje zien. Door het glasheldere water hebben wij volop genoten van ons eigen
dolfinarium rond de Just. Het blijft een ongelofelijk mooi gezicht.

Bijna de totale tocht is op diep water tot tweehonderd meter diep, maar de laatste twee mijl is het
maar iets meer dan vijf meter diep. Met het heldere water zie je de bodem heel duidelijk. Het is heel
aantrekkelijk om een duik te nemen, wat we niet hebben gedaan.

We hebben ons vroeg aangemeld bij het havenkantoor en gevraagd of we gelijk naar een ligplaats
kunnen. Voor hun gemak hebben we al onze scheepspapieren gemaild, maar we moeten de siésta
tijd gewoon aanleggen aan de wachtsteiger voor de registratie. Na een uurtje wachten en een half
uur administratie krijgen we eindelijk een ligplaats.

We hebben onze voorraad aangevuld voor de komende drie dagen bij de grote supermarkt op het
haventerrein. We hadden meer van deze haven verwacht, maar er is geen beveiliging en er is veel
verkeer. Je ligt direct aan de weg. We denken er hard over om morgen een paar mijl te gaan varen en
ergens ons anker te droppen en die verfrissende duik te nemen. We zijn blij dat dit niet onze
winterhaven is geweest.

Vertrektijd 7:30
Aankomst 14:55
Tripafstand: 37 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Zondag 27 juni 2021
Van Almerimar naar Aguadulce

Wat een tegenvaller gisteravond laat, heel het dekbed nat. Tijdens het schoonmaken van het dek
was het voorluik niet goed afgesloten. |k ging voor de nacht op een kajuitbank languit en Marianne
heeft het wel geprobeerd op het droge gedeelte. Maar vanmorgen lag ze op de andere bank te
ronken.

We hebben rustig aan gedaan en tegen de middag zijn we uit deze zwaar tegenvallende haven
gevaren. We zijn direct gaan zeilen met een lekker gangetje op alleen het fokje en toch tikken we
ruim de 6 knopen aan. Langs de kustlijn zijn hier geen stranden en hotels, maar grote velden met
groente en fruitteelt. Ze hebben een soort van kassen afgedekt met grote lappen plastic. Niet zo heel
fraai gezicht. We proberen een ligplaats te regelen in Aguadulce, maar we krijgen te horen dat ze vol
zijn. Het volgende plan is om te gaan ankeren bij Roquetas de Mar, maar er staat ruim 25 knopen
wind en golven met witte kopjes op de Méditerranée, zo blauw, zo blauw. Dan maar naar plan drie,
de haven van Roquetas de Mar aanlopen. We waagden vlak voor de haven een laatste poging bij
Aguadulce en nu hebben ze plaats zat.



We krijgen een lastige ligplaats. De wind komt met 25 knopen aan bakboord binnen. Ik vaar mooi in
en alles leek goed te gaan. Alleen lag de moorringlijn van de buren ver naar mijn stuurboordzijde en
met onze kiel van bijna twee meter bleven we daar aan haken. We lagen ineens stil. Met wat hulp
van drie Marineros zijn we toch in onze ligplaats gekomen. Gelukkig geen schade, alleen een deukje
in mijn zelfvertrouwen.

De Flegma, die met ons is opgevaren, kreeg door deze harde wind een betere ligplaats. De
welkomstborrel is op de Flegma die ons uitnodigt. We hebben gezellig zitten kletsen. Terug op de
Just hebben we een maaltje klaargemaakt in deze veel gezelliger haven. Morgen blijven we hier een
dagje in Aguadulce en gaan op ontdekkingstocht.

Vertrektijd 11:00
Aankomst 14:55
Tripafstand: 18.1 zeemijl
Weer: zonnig 27 graden
Windkracht: 5

Maandag 28 juni 2021
Stranddag in Aguadulce

Vandaag hebben we een rustdag in Aguadulce. Beetje wandelen, koffie drinken op een terrasje en
wat boodschappen halen en dan naar het strand. Wim en Ria van de Primevere zijn ook gearriveerd
in de haven en daar lopen we even langs om gedag te zeggen en ze uit te nodigen voor een drankje
in de namiddag.

We hebben vanmorgen heel rustig aan gedaan en zodoende zijn we rond één uur pas weer terug op
de Just. We hebben snel wat geluncht en de handdoeken voor het strand ingepakt. Voor twee uur
liggen we in het heldere water te spartelen en dat hebben we in de loop van de middag een paar
keer herhaald.

Rond zes uur hebben we een borrel op de Just, met Wim en Ria van de Primevere en Paul en Marion
van de Flegma. Terwijl we een paar uurtjes later bij de Pizzeria op het haventerrein een paar meter
pizza soldaat hebben gemaakt. We hebben afscheid genomen van Wim en Ria die gaan twee
maanden naar huis. En Paul en Marion varen morgen met ons op, richting Cartagena.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3

Dinsdag 29 juni 2021
Aguadulce naar Cala de San Pedro

Een beetje gek begin van de ochtend. Ik ging naar het douchegebouw rond 7:00 uur, blijkt het
toegangshek van onze steiger nog afgesloten. Ik bellen. Krijg ik een Spanjaard, die geen woord buiten
de grens spreekt. Met mijn beste Engels, Spaans en Portugees en gebarentaal voor een camera
uitgelegd, dat het hek geopend moet worden. Na een tiental minuten werd het hek geopend. Van de
douche terug naar de Just, hetzelfde verhaal, maar toen binnen 2 minuten.

Even na 9:00 uur gingen we beiden op stap. Marianne naar het havenkantoor om af te rekenen en
info te vragen voor een ligplaats eventueel in de winter en ik ging wat proviand halen.

Bijna gelijktijdig zijn we terug op de Just en kunnen we uitvaren. Samen met de Flegma die iets later
vertrekt. We hebben de wind weer eens op de kop, maar iets later draait de wind en gaan we vol zeil
richting Cabo de Gato. We varen zo hoog mogelijk aan de wind. Maar de wind draait rond de Cabo en



we moeten toch een keer overstag om de Cabo te ronden. En ook dat is niet genoeg. Ik ben het zat
en draai de fok in. Met de motor en het grootzeil kunnen we keurig onze koers vervolgen. We
verwachten dat na het ronden van de Cabo, als de koers meer naar het noorden gaat, we een mooi
bezeild koersje hebben, maar dat valt tegen. De fok blijft ingerold.

Het ankerplekje dat we op het oog hebben zullen we pas rond 22:30 uur bereiken. Daar hebben we
geen zin in. Er is nog een betere ankerplek op ruim 12 mijl voor ons, waar we rond 18:00 uur zullen
aankomen. Ook de Flegma vond het een goede optie, dus hebben we de koers verlegd.

Eenmaal achter ons anker gaat Marianne gelijk kokkerellen op haar elektrische kookplaatjes om
gebruik te maken van de gratis zonne-energie. Na ons maaltje hebben we gelijk een sprong gemaakt
in het glasheldere water en zijn even naar de Flegma gezwommen om af te stemmen, waarheen en
hoe laat we morgenochtend vertrekken. Nog even genieten van dit mooie plekje, al mag de swell wel
iets minder worden als we gaan slapen.

Vertrektijd 10:30
Aankomst 18:00
Tripafstand: 38,20 zeemijl
Weer: Zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Woensdag 30 juni 2021

Cala de San Pedro naar Bahia de Levante

Vannacht keken we in ons bedje door het dekluik naar duizenden sterren, die extra mooi oplichten
omdat hier helemaal geen omgevingslicht is. Vanmorgen om 6:00 uur waren de sterren verdreven
door de ochtendschemer en een driekwart maan.

Na een ontbijtje hebben we om 7:00 uur het anker gelicht. We hebben gelijk het grootzeil uitgerold.
We dachten dat we een mooi bezeild koersje zouden hebben, maar door de hoge bergen en diepe
valleien komt de wind toch altijd iets anders dan verwacht. We zijn wat verder van de kustlijn gaan
varen, zodat het grootzeil mooi in de wind bleef staan. We hebben een beetje gelaveerd om toch
niet te veel van onze koers af te wijken. Ongeveer 15 mijl voor onze ankerbaai wordt de koers bezeild
en hebben we ook de fok uitgerold en de motor uitgedaan. We zeilen steeds rond de 6 knopen met
uitschieters van 7.4 knopen. Dus zijn we super snel in de baai waar we ons anker droppen. Zodra we
stil liggen straalt de warmte je tegemoet.

Snel de bimini opgezet en snel het water in. In het heldere water zien we al snorkelend een paar
mooie tropische vissen zwemmen. Marianne heeft zich geinstalleerd onder de bimini en ik ga met
een boekje op het voordek.

De Flegma die wat later dan ons was vertrokken uit de vorige ankerbaai, kwam ruim twee uur later
aan in deze baai. Wij gingen naar ze toe zwemmen voor een klein praatje en hun belevenissen aan te
horen. Ze waren niet echt tevreden over hun tocht, alles windtegen. Of het nu zit in de twee uur
eerder vertrekken of een andere koers blijft een vraagteken.

Terug zwemmend naar de Just hebben we lichte stroming tegen, maar met wat extra zwemslagen
komen we gelukkig aan op de Just. De shampoo staat al klaar en de warme douche op het achterdek
werkt perfect. We liggen in deze baai nog rustiger dan gisteren, dus slapen we hier lekker. Misschien
morgen nog een dagje hier ankeren of toch een baaitje verder.

Vertrektijd 7:00
Aankomst 14:00
Tripafstand: 38,8 zeemijl
Weer: Zonnig 30 graden
Windkracht: 3



Donderdag 1 juli 2021
Bahia de Levante naar Ensenada De La Fuente

Het was een prima nachtje in deze baai. Geen wind en geen swell. Toen ik uit bed kwam, vroeg
Marianne om een deegje te maken voor een panbrood. Dit deegje hoeft maar kort te rijzen en kan na
een klein half uurtje de koekenpan in. Zo gezegd, zo gedaan. Een uurtje later hadden we verse
broodjes.

Voor een bakje koffie vroegen we de Flegma langszij, dan kunnen we gelijk even overleggen naar

welke ankerbaai we heen kunnen gaan. We zijn er uit, we schuiven ietsje op voor een tochtje van net
geen zes mijl. We hebben nog even de fok uitgedraaid, maar de wind was iets tegen en draaide weer
mee met de Cabo. Na ruim een uur konden we het anker weer laten zakken in zes meter diep water.
Het mooie van dat heldere water is, dat je het anker in het zand kan zien vastgrijpen in de bodem. Ik
nam gelijk een sprong tussen de visjes die rond de Just zwommen en probeerde wat foto’s te maken.

Marianne was bezig met de lunch te bereiden, kippenpootjes in een witte wijnsaus met tomaat,
wortels, ui en veel knoflook met een aardappelpuree. Zo hadden we een luxe maaltje. In de
namiddag gingen we met z'n tweetjes het water in en hebben al snorkelend een groot rondje langs
de rotsen gemaakt om visjes te spotten. Het fotograferen moet nog ietsje beter of de visjes zijn te
snel, maar het is mooi om in een groot aquarium te zwemmen.

Terug op de Just even afspoelen met zoet water en lekker onderuit en mijmeren wat mooi het
allemaal is. Morgen misschien naar Cartagena als ze een plekje voor ons hebben, anders hebben we
nog een mooi ankerplekje op het oog.

Vertrektijd 11:10
Aankomst 12:20
Tripafstand: 5,8 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Donderdag 1 juli 2021
Extra bericht: Babynieuws

Ja hoor, Marnix, Marion en Mark hebben het vandaag wereldkundig gemaakt. Marion is zwanger.
Eindelijk kunnen we vertellen, dat we voor de tweede maal Oma en Opa worden. Acht weken
geleden belde Marion en Mark ons via Facetime en ze zaten alle twee te glunderen. Ik vroeg al snel
aan Mark heb je iets te vertellen? En toen kwam het leuke bericht dat Marion ruim 4 weken zwanger
was. We hebben de eerste echofilmpjes al gezien. En we zijn super blij.

Vrijdag 2 juli 2021
Ensenada De La Fuente naar Cartagena

Wat een nacht, zo mooi als die gisteren was, zo slecht is die vannacht. De Just rolde alle kanten op,
de swell was veel meer geworden dan we hadden verwacht. We zijn daarom vroeg opgestaan, snel
ontbijten, het anker ophalen en vertrekken. We verwachten dat de kustlijn uit veel zandstrand zal
bestaan, die zien we ook wel maar toch ook veel hoge bergen aan de kustlijn. Het tochtje is over een
gladde zee met weinig tot geen wind. Tot tweemaal toe rollen we het grootzeil uit, maar dat bleek
meer voor de sier.

Gisteren hadden we al contact gehad met de haven van Cartagena en we moesten vandaag
nogmaals bellen voor een plekje. Voor de marineros is het no problema en we zijn welkom. We



krijgen een mooie ligplaats aan het einde van de steiger met een mooi uitzicht op de stad. We zijn
bijna gelijk het stadje gaan bezoeken. We lopen rondom een groot Romeins amfitheater door
verlaten straatjes met veel leegstand of alleen een voorgevel in de steigers. Maar lieverlee kwamen
we in de bewoonde wereld met een luxe winkelstraat. Daar vinden we ook een leuk restaurantje met
een “Menu del Dia” voor maar € 10,00 en dan krijg je een lekker voorgerecht, hoofdgerecht, een
salade en brood, nagerecht en een drankje. De kwaliteit is erg goed en vers gemaakt. We slenteren
weer door de stad verder en verbazen ons over de rijk versierde gevels. De siésta is al begonnen en
enkele winkels zijn nog open.

Langzaam aan zoeken we de Just weer op. Met de siésta kunnen we de slaap inhalen die we
vannacht te kort hebben gekregen. In de avond hebben we op de Flegma bij Marion en Paul samen
met Natasja en Marcel van de Tiramisu een drankje gedronken. Morgen blijven we hier nog een
dagje en geven we de Just een grote schoonmaakbeurt en we gaan de was doen.

Vertrektijd 6:45
Aankomst 12:10
Tripafstand: 0,7 zeemijl
Weer: Bewolkt 25 graden
Windkracht: 1

zaterdag 3 juli 2021
Wasdag in Cartagena

Ik steek mijn neus uit de kajuit en ik zie dat we bezoek hebben in de haven. Een groot cruiseschip
“Mein Schiff 2” van ruim driehonderd meter lang en heel veel dekken. Het was een drukte van
belang op de kade. Veel touringcarbussen, toeristentreintjes, reisgidsen en ander speelgoed zoals,
stepjes, segway'’s, fietsen, motortrikes, een paar verdwaalde Romeinen en ook nog doedelzakspelers.
De Guardia Civil bewaakt de toegang tot de kade.

Vanmorgen begon goed. Ik was vroeg op zoek naar een bakkertje, door een stille stad. Na wat
zoeken kwam ik bij een klein zaakje en dito toonbankje. Het gehele zaakje was tweemetervijftig
breed en tien meter lang met achterin de ovens, werkbank en kneedmachine. Leuk om te zien en de
broodjes waren nog lekkerder dan anders.

Terug op de Just stonden de tassen met wasgoed al klaar. Het was even puzzelen bij de wasmachine
om het juiste programma te kiezen. Maar 40 graden, programma “normaal” en 1200 toeren
centrifugeren, dat moet toch goed gaan. We schrokken wel van de tijd van twee uur en drieénvijftig
minuten. De Just hebben we intussen een grote schoonmaakbeurt gegeven en die ziet er weer als
nieuw uit. Eindelijk was de tijd verstreken. Bij het openen van de wasmachine bleek heel de was nog
kletsnat te zijn. Ik begon uit te wringen, maar om het dan in de droger te gooien heeft weinig zin.
Dan maar klagen bij het havenkantoor. Daar kreeg ik te horen dat de wasmachine op een tijdsklok
werkt en die werkt maar voor twee uur. Lekker slim, bij een programma van drieénvijftig minuten
langer. Ik kreeg een nieuw muntje en de marinero liep mee om te helpen het juiste programma te
kiezen. Met deze nieuwe poging was de was nog steeds kletsnat. Met wat drukken op willekeurige
knopjes heb ik het toch voor elkaar gekregen dat er een enigszins droge was uit de machine kwam.

Marianne zorgt voor het ophalen van de halfdroge was en hangt de was op aan de lijntjes op de Just.
Door de harde wind hangen de lakens horizontaal te wapperen. Ik haal alvast een paar zware
boodschappen bij de supermarkt. We zijn nu ruim 7 uur verder en de was is droog en opgevouwen.
Ik heb ruim 15 kilometer gelopen en bijna niks gezien van Cartagena.

In de namiddag zitten we uit te puffen van al dat gedoe en we eten vroeg aan boord. In de
vooravond flaneren we wat in de gezellig drukke winkelpromenade. Ik heb nog koopjes gescoord in
de rebajas (uitverkoop) en op een terrasje zitten we nog wat voorbijgangers te bekijken. Via de
Mercadona (supermarkt) zijn we laat op de Just. Morgen geen was te doen, dus gaan we morgen
Cartagena beter bezichtigen.



Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Zondag 4 juli 2021
Luie dag in Cartagena

We hebben heel de ochtend niks gedaan, beetje uitslapen, kopjes koffie gedronken en
onderuitgezakt in de kuip gezeten. In de middag waren we iets actiever. Eerst hebben we alle
weerberichten gecheckt voor de komende dagen. Tussen de verschillende weerssites zit er af en toe
wat verschil. Vervolgens hebben we naar de route van de komende week gekeken, waar zijn er leuke
ankerplekjes, hoeveel wind staat er, van welke richting en hoe hoog is de swell, zodat we rustig
kunnen slapen. We hebben nu de route tot aan Alicante een beetje bepaald, als de
weersverwachtingen mee blijven werken.

Lunchtime. We waren net aan begonnen met alles klaar te zetten, toen we werden meegevraagd
voor een gezamenlijke lunch met de Flegma en de Tiramisu. Maar we hadden onze zinnen gezet op
onze lamskoteletjes met honing-tijmboter en groene asperges. Dus begonnen we lekker te
kokkerellen. Na ons maaltje heb ik haperend (slecht internet) de Formule 1 race bekeken.

In de vooravond hebben we toch nog de benen gestrekt en gingen we op zoek naar een ijssalon. De
eerste was dichtbij de haven in de gezellige winkelpromenade. We ploften neer, maar de ijscoupes
en smaakjes waren niet onze keus, dus zijn we maar weer verder gelopen. Via google maps vonden
we een prima ltaliaanse ijssalon met lekkere smaakjes en een overenthousiaste ijsverkoopster. We
zijn rustig terug geslenterd naar de Just en hebben nog lekker in het kuipje gezeten met een groot
laken voor wat bescherming tegen het nog steeds brandende zonnetje.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 3

Maandag 5 juli 2021
Cartagena naar Playa de Levante

Vertrekdag. Marianne maakt de Just vaarklaar en ik zorg dat ik om negen uur bij de supermarkt sta
om voor minimaal drie dagen proviand in te slaan. Nog even de laatste woordjes tegen Marion en
Paul, die twijfelen wel of niet verder, en we gooien de trossen los.

Het is weer naar verwachting een koersje met de wind op de kop. Gelukkig is het een kort tochtje van
maar vier uur. De kustlijn bestaat uit hoge bergen met af en toe een klein strandje. Bij Cabo de Palos
wordt het bijna helemaal vlak en is het aardig volgebouwd. We moeten de Cabo ronden voor ons
ankerplekje. Er staat weinig wind meer en ook geen swell. Het anker gaat uit in 5 meter diep water
op een lichter gekleurde plek, waar geen zeewier is of rotsen zijn. We zien hoe het anker op de
bodem in het zand grijpt.

Na het opzetten van de bimini nemen we gelijk een duik in het heldere water. We zien weer talrijke
visjes en nemen de tijd om te snorkelen. Rond ons zwemtrapje lijkt het wel een aquarium. We
hebben de verlate lunch of het vervroegde diner om 16:00 uur, zodat de accu’s nog voldoende tijd
hebben om volgeladen te worden door de zonnepanelen.

Na onze maaltijd willen we weer gaan zwemmen, maar we zijn niet de enigen die dit baaitje leuk
vinden. Vier grote walvissen zwemmen op ongeveer dertig meter van de Just. We zien hun spuitende
fonteinen en lange ruggen boven water komen. Ze zwemmen tegen de wal van de Cabo aan en keren
om, om nog een showtje aan ons te geven. Pas als ze ver genoeg weg zijn, wagen wij ook nog een
duik om af te koelen van de spanning.

Morgenochtend gaan we bijna zeker een duik nemen om dan verder langs Mar Manor naar het
noorden de Costa Blanca langs te varen.



Vertrektijd 10:00
Aankomst 14:00
Tripafstand: 19,5 zeemijl
Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 2

Dinsdag 6 juli 2021
Dagje Playa de Levante

Twijfel, Twijfel, Twijfel. We waren rond zes uur wakker en hebben gelijk de weersvoorspellingen
gecheckt. Wat doen we? Blijven, richting Alicante of naar Mar Manor? Met veel twijfels blijven we.
De windverwachting en de swell is het hoogst bij Alicante en Mar Manor kunnen we eventueel altijd
nog induiken. Ook bij Playa de Levante wordt meer wind verwacht, maar heel de dag uit een goede
richting. Alleen in de nacht gaat die draaien (ongunstig) en ook tegelijk afnemen.

We waren met alle weersites kijken ruim een uurtje verder, dus gingen we maar ontbijten. Marianne
stelde voor om “Peluqueria Marianne” te openen, want mijn kapsel begon een Haags matje te
vormen. Op het achterdekje kreeg ik een flink uitdunnende knipbeurt en het matje werd
gekortwiekt. Als bonus om alle haren te verwijderen mocht ik een vroege ochtend duik nemen.
Tijdens het spoelen van het achterdek schopte ik de kappersschaar in het water. Om zes meter diep
te duiken zagen we niet zitten, maar ik heb ergens een magneet, maar waar? Na even diep nadenken
vond ik hem in de gereedschapskoffer. Met duikbril en magneet mocht ik weer het water in, maar
waar is de schaar? Door de wind zwieren we achter ons anker en ik maar rondjes zwemmen op
aanwijzingen van Marianne, maar ik vond niks. Totdat Marianne zei daar ligt die, magneetje laten
zakken en ophalen, klusje geklaard.

Na deze drukke morgen hebben we heel de middag besteed aan boekjes lezen, een meloentje
schoonmaken, een beetje rondkijken en niet te vergeten de Spaanse siésta, die we in ere houden.
Ook nu weer een vroeg diner om de accu’s op peil te houden. Tot laat zitten we in het kuipje en te
twijfelen gaan we nog een keertje zwemmen ja of toch maar niet. Het werd steeds later en het
brandende zonnetje ging al zakken en die duik bleef achterwege. We dachten lang dat we de enige in
dit baaitje zouden zijn vannacht, maar inmiddels zijn er vijf zeilboten bijgekomen. Morgenochtend
gaat het wekkertje weer vroeg, want we willen richting Mar Manor om de voorspelde harde wind te
mijden.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3

Woensdag 7 juli 2021
Playa de Levante naar Tomds Maestre Mar Manor

Vanmorgen werden we heel vroeg gewekt. We wisten dat we in de ochtend aan lagerwal zouden
liggen en de wind toe zal nemen. We hebben het tot zes uur volgehouden in bed en zijn toen toch
maar gaan ontbijten. De een na de andere zeilboot haalt het anker op. Wij volgen een uurtje later.
Wij zetten koers naar Mar Manor (een soort binnenzee). We willen daar achter een eilandje/rots in
de luwte het anker laten zakken.

Onderweg hebben we de weersites weer gecheckt en ook morgenochtend vroeg en de rest van de

week gaat het hard waaien. Om morgenochtend niet weer wakker te worden door het weer, bellen
we de haven Tomas Maestre voor prijsinfo en of ze voor de komende drie nachten een plekje voor

ons hebben. Dat was “no problema”.

Om Mar Manor op te kunnen varen moeten we een brug door, die vanaf acht uur iedere twee uur
geopend wordt. We zijn er rond negen uur, dus hebben we in de ruime baai ons anker gedropt
tussen de andere wachtende zeilboten. Zodra we voor anker liggen worden we verwelkomd met een
luchtshow van de Spaanse luchtmacht. Precies om tien uur opent de brug en direct na de brug aan



bakboord draaien we de haven in. Door twee marineros worden we naar onze ligplaats gewezen. Ze
staan ons op te wachten en praten ons via de marifoon naar een plekje. Goed geregeld, meestal
moeten we naar een wachtsteiger. Onze lijnen worden opgevangen en we liggen op een mooi rustig
plekje.

We hebben bijna gelijk het havenkantoor opgezocht. Maar waar is dat in deze grote haven. Aan een
Spanjaard, die van z’'n boot kwam, heb ik de weg gevraagd. Na eerst een uitleg krijgen we een lift
met z'n auto, dat scheelt ons een hele tippel.

Na de administratie zijn we even binnengewipt bij de supermarkt voor vergelijkend warenonderzoek.
De rest van de dag hebben we een beetje geluierd. Tegen de avond, toen we dachten dat het minder
heet was, zijn we gaan wandelen. Eerst langs de lege terrassen van de kade van het Mar Menor, dat
wel iets weg heeft van de Grevelingen. Vervolgens zijn we naar het strand gewandeld, dan weten we
morgen wat we kunnen verwachten.

Vertrektijd 7:00
Aankomst 10:30
Tripafstand: 7,7 zeemijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Donderdag 8 juli 2021
Vakantiegevoel in Mar Manor

De dag begon als een vakantiedag. We hebben alle tijd, geen planning. Alleen maar genieten. Het
was een goede keus om een haven in te duiken, want de wind loeide al vroeg aardig in de masten.

We vonden het een mooie dag om de Cobb-BBQ vandaag te gebruiken. Dus gingen we in de ochtend
daar wat boodschappen voor halen. In de middag gingen we naar het strand voor iets verkoeling. Als
twee echte pensionado’s namen we stoeltjes mee. We zijn op La Mancha, een smalle strook land
tussen zee en lagune. We hadden een voorkeur voor het strand aan de Middellandse Zee-kant,
omdat daar helderder en schoner water is. Maar er stond een flinke bries en er spoelde veel zeewier
het strand op. Dan maar de straat oversteken om op Playa Mistral, aan de Mar Menor kant, een
plekje te zoeken. Geen verkeerde keus, er was geen wind, helder water, geen zeewier en een stuk
warmer water. We hebben dan ook een geruime tijd in het warme water doorgebracht, dat
aanvoelde alsof je een bad neemt met zeezout.

Terug aan boord zijn we met de voorbereiding begonnen voor de BBQ. Rond 19:00 uur zijn we
begonnen met grillen op de Cobb-BBQ. Een lekker visje voor Marianne en spareribs voor mij. Als
garnituur een groentespies met knoflook en oregano en een aardappel-spek-spies. Een Rioja rosado
erbij. We kregen geen kwade havenmeester langs, omdat het in de meeste havens verboden is om te
BBQ-en.

We hebben heerlijk gegeten en afgesproken dat we het vaker moeten doen. Met bolle buikjes

hebben we deze vakantiedag afgesloten, onderuitgezakt in het kuipje.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 5

Vrijdag 9 juli 2021

Busritje over de strip van Mar Menor

De dag begon een beetje als gisteren, lekker lui. Tuurlijk moet er wel wat gedaan worden.
Morgenochtend vertrekken we uit deze haven en we willen toch de Just schoonmaken en de



voorraad aanvullen. Marianne nam de schoonmaaktaak op zich en ik ging met een
boodschappenlijstje naar de SuperCor.

In de namiddag na de dagelijkse siésta hebben we de bus naar Cabo de Palos genomen. Tenminste,
dat was de bedoeling. Bij de bushalte kwam ik er achter dat ik geen mondkapje bij me had. Marianne
zocht een bankje in de schaduw en ik stiefelde naar de Just voor m’n mondkapje.

Eindelijk zitten we in de bus. De busrit gaat over de Strip die de Middellandse Zee scheidt van de
Mar Menor. Deze smalle strook is bezaaid met hotels, appartementen en restaurants. Bij de haven is
het eindpunt van de bus. We lopen een rondje en vandaaruit zijn we langs de rotsen tot aan de
vuurtoren gelopen. Tijd voor wat verkoeling op een terrasje.

Uiteindelijk komen we bij het strandje, waar we voor anker hebben gelegen. Ook nu nog staat er een
aardige swell. Via een paar trappetjes zien we het haventje weer en hebben we de busrit terug
genomen. De Just hebben we weer een beetje vaarklaar gemaakt voor ons vroege vertrek.
Morgenochtend willen we door de brug van 8:00 uur.

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 5

Zaterdag 10 juni 2021
Mar Menor naar Punta de la Cala

Dat is even wennen na 3 nachten in een haven en geen planning. Vanmorgen als eerst maar eens
naar de weersberichten kijken, hoe staat de wind en hoeveel. Marianne geeft groen licht, dus de
trossen kunnen om half acht los. We gingen als eerste de brug onderdoor en zetten koest richting
Alicante. Zoals gebruikelijk hebben we weer eens wind tegen. Maar bij het eilandje Isla de Tabarca
kan het grootzeil bij en dat scheelt toch weer een knoopje extra snelheid.

We komen op een mooie tijd aan in de hele drukke baai, waar we toch een ankerplekje kunnen
vinden. Tijd voor een koel drankje en een verfrissende duik. We hebben lang gepuzzeld wanneer we
kunnen oversteken naar lbiza. Zoals we het nu kunnen bekijken, blijven we nog een dagje hier achter
ons anker. En vertrekken we maandag richting Denia om daar te bunkeren voor de oversteek.

Vertrektijd 7:30
Aankomst 16:30
Tripafstand: 43 zeemijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Zondag 11 juli 2021
Punta de la Cala naar Altea

Verwacht je vanmorgen een rustige zondagmorgen, gekookt eitje, kopje thee, broodje met diverse
belegsoorten, zegt Marianne ineens: “We kunnen nu ook een stuk gaan varen en dan voorbij de baai
van Benidorm een ankerplekje zoeken. Daar lig je beter voor de nacht met meer bescherming tegen
de verwachte wind en golven.” Dus niks rustig zondagochtendje. De motor wordt gestart en het
anker gelicht.

Bijna direct gaat het grootzeil uit en niet veel later ook het fokje. Met een mooie snelheid van rond
de 6 knopen gingen we de baai van Benidorm in. Marianne heeft een chocolade-tiramisu met rum
gepland en denkt dat die na aankomst nog wel een uurtje in de koeling kan. Ik stel voor om deze nu
te maken. We varen hoog aan de wind en het gaat behoorlijk schuin, maar het lukt om de eieren te
kloppen met de mixer op de zonne-energie en door de chocolade en mascarpone te spatelen. We



volgen niet de rechtstreekse koers, maar we gaan meer richting de stranden van Benidorm. Echter
veel hoger aan de wind kunnen we niet zeilen. Bij Punta de la Escatela moeten we scherp overstag,
vol tegen de wind in. De fok hebben we ingerold en met de motor bij hebben we de Punta gerond.
De golven worden flink hoog opgestuwd door deze Punta. De motor kan weer uit en we zeilen
verder. We zijn vandaag goed eco bezig.

Ik twijfel of het bij de Punta de Ifach, ons beoogde ankerplekje, voor vannacht veel beter zal zijn qua
golven en wind. Dus stel ik voor om Altea te bellen voor een plekje voor de komende drie dagen.
Vanwege de verwachte harde wind vanaf morgen lijkt het verstandig meteen wat langer te blijven.
Marianne was gelijk enthousiast en we maken een scherpe bocht naar bakboord. We kunnen hier
meteen bunkeren voor de oversteek naar Ibiza.

Aankomend in de haven merken we hoe warm het is als je van zee af bent. Voordat we gaan
aanleggen hebben we alvast diesel getankt voor de oversteek die komende woensdag is gepland. Bij
deze haven is zelfs een zwembad waar we gebruik van mogen maken. Na de papieren-administratie
is er eindelijk zondagse siésta. In de middag een lekker wijntje en dan wat kokkerellen. Het toetje is
klaar en staat al in de koelbox.

In de avond hebben we heel de lange boulevard afgewandeld. De bedoeling was om naar het kerkje
met de blauwe koepel te wandelen, maar dat was nog een flink stuk bergop en daar hadden we geen
zin meerin.

We hebben nu twee volle dagen in deze haven en gaan een beetje kijken hoe we dat kunnen in
vullen, stranddag, bij het zwembad liggen, middagje Benidorm, toch naar het kerkje, de was doen,
proviand inslaan, we krijgen het druk.

Vertrektijd 8:15
Aankomst 13:30
Tripafstand: 26,9 zeemijl
Weer: Zonnig 29 graden
Windkracht: 4

Maandag 10 augustus 2020
Van Altea naar Benidorm en Albir

Het rustige zondagmorgen gevoel, dat we gisterochtend misten, hebben we vanmorgen ingehaald,
lekkere gekookte eitjes, verse broodjes, etc.

We hebben vandaag verder een druk programma. We hebben eerst even een kijkje genomen bij de
bus- en metrohalte, om te kijken, hoe laat en hoe vaak ze naar Benidorm rijden. Vaak genoeg en keus
zat. Vervolgens zijn we aan de klim begonnen naar het kerkje met de blauwe koepel. De heenweg
met een route van de telefoon is een beetje saai en het kerkje is ook nog eens gesloten. Maar de
terugweg lopen we de straatjes in, die ons aardig lijken. Het is allemaal heel erg mooi. We wandelen
door het als cultureel erfgoed verklaarde oude centrum. We zien hele smalle straatjes met soms een
trap en dan weer een helling. Er zijn bloeiende planten, Spaans ijzersmeedwerk en prachtige
doorkijkjes. We zijn vanwege de warmte blij dat we nu alles naar beneden kunnen lopen.

Aangekomen op de boulevard hebben we wel trek in een bakje koffie. Veel cafeetjes zijn nog
gesloten, maar we hebben een cafeetje gezien met allemaal Spanjaarden en daar gaan we tussen
zitten. Na deze wandeling kunnen we wel wat verkoeling gebruiken en hebben we onze zwemspullen
gepakt voor een duik in het zwembad, wat bij deze haven is. En dan lekker onderuit op de luxe
ligbedjes met parasols en af en toe een dipje ter afkoeling.

We hebben uitgebreid geluncht op de Just en na een kleine siésta nemen we de bus naar Benidorm.
Het moet voor ons ruim 42 jaar geleden zijn, dat we daar een keer op vakantie waren. We hadden
daar een heel luxe penthouse appartement met 3 slaapkamers en 2 badkamers en rondom balkon
voor 2 personen. Helaas konden we dat appartement niet meer terug vinden. Het is waarschijnlijk



afgebroken voor nog een wolkenkrabber, waar heel Benidorm mee volstaat. Ook het restaurantje
waar ze heerlijke gegrilde kippen verkochten was er niet meer. Helaas voor Marianne want nu moet
ze nog vaak horen het verhaal dat ze liever een schnitzel wilde en ik heel lief zei “dan ruilen we toch”.

We hebben vervolgens de gehele winkelstraat en promenade afgewandeld tot ongeveer halverwege
de kustlijn van Benidorm en via de boulevard weer terug naar de bushalte. Toen hadden we genoeg
gezien van de overvolle stranden en de drukte. We hebben de bus terug genomen en we zijn
uitgestapt in Albir. Dit is een net zo leuk plaatsje als Altea. We zijn vervolgens langs het strand terug
gewandeld naar de haven. Morgen gaan we echt aan de slag de Just klaarmaken voor Ibiza.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Dinsdag 13 juli 2021
Dagje Altea

Vandaag staat alles in het teken van ons vertrek morgenochtend naar de Balearen. Als eerste hebben
we de was in de machine gestopt, die al binnen een half uur klaar met z’'n programma is. In dat half
uur heb ik nog veel flessen water, limonade en melk gehaald bij de supermarkt. De meeste zware
spullen zijn nu aan boord. De was hangt aan de lijntjes vrolijk te wapperen en sommige spullen zitten
in de droger. Marianne houdt grote schoonmaak in alle hutten en ik hanteer de stofzuiger en de
dweil.

Vervolgens zijn we samen naar de supermarkt gegaan om de voorraad aan te vullen. Jammer genoeg
hebben ze niet alles en ik stel voor om later op de dag even naar de Mercadone lopen. Marianne
zoekt in de middag wat afkoeling bij het zwembad en ik ga op pad voor de laatste paar
boodschappen. Met alweer twee volle tassen kom ik terug. Je zou bijna denken dat we de komende
weken naar een paar onbewoonbare eilanden gaan.

Als laatste hebben we de buitenzijde flink onderhanden genomen. Alles flink geborsteld en
schoongespoeld en alle twee de watertanks gevuld. Wij zijn klaar voor Ibiza.

We hebben bij de plaatselijke Chinees heerlijk gegeten als afsluiting van het Spaanse vasteland. Nog
even flaneren op de gezellige boulevard en toen terug naar de Just.

Marianne zit in haar e-boekje te lezen en ik ben bezig met het verhaaltje, als we ineens een klap en
gesis horen. We denken eerst dat het buiten is, maar helaas, het is binnen ergens. Er blijkt dat een
oud reddingsvest spontaan is opgeblazen. En dat bij de waterpomp die flink ingedrukt wordt. Met
geen mogelijkheid is het vest te verwijderen, maar een mesje doet wonderen. Alleen weigert de
waterpomp nu dienst. Wel als je er een licht tikje op geeft, wat niet echt handig is en hij lekt iets.
Gelukkig heb ik een reservepomp aan boord en die heb ik geinstalleerd. En dan dachten we een
rustig avondje te hebben.

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 4

Woensdag 14 juli 2021
Altea naar Cala Tarida lbiza

Dat was een korte nacht. We hebben iets meer dan vijf uurtjes geslapen en toen ging het wekkertje
om 5:30 uur. Ik ging gelijk kijken hoe het met de waterpomp is gesteld, gelukkig geen verdere
lekkages en alles is droog.



Voordat we uitvaren eten we snel een broodje. Eenmaal buiten de haven hebben we één rechte
koers naar Ibiza. We hebben bij Navily gekeken naar de mogelijkheden qua ankerplekje rekening
houdend met de wind. Cala Tarida gaat het worden. Inmiddels zeilen we heerlijk met een halve
windse koers, maar al snel verandert dat in een hoog aan de windse koers. En ja hoor, ongeveer
halverwege komt de wind weer eens pal tegen. We hadden geen zin om te laveren, dus de zeilen
worden gestreken en op de motor leggen we de laatste dertig mijl af.

Aangekomen in de Cala, waar het al redelijk druk is, hebben we een plekje ingenomen van een
zeilboot die vertrok. We hebben extra goed uitgekeken of er geen posidonia (zeegras) bij het anker
en de ketting aanwezig is, omdat je er beboet voor kan worden als je de posidonia raakt. We
verbazen ons over het mooie kristalheldere water. Zo mooi hebben we het nog niet eerder gezien.

Marianne had gisteren al een pastasalade gemaakt, die we al kijkend naar al dat moois in het kuipje
nuttigen. Als afsluiter van deze dag hebben we een prachtige “sunset”. Wij hebben wat slaap in te
halen en blijven morgen rustig liggen in deze Cala en die ochtendduik komt er nu zeker.

Vertrektijd 6:45
Aankomst 19:00
Tripafstand: 66,2 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

Donderdag 15 juli 2021
Niksen in de baai van Tarida

Wat een prachtige baai. Heerlijk geslapen en mooi om hier wakker te worden. Het was heel de
ochtend licht bewolkt, maar met een aangename temperatuur. We hebben toen het zonnetje
doorbrak de bimini opgezet voor een schaduwplekje. Voor de rest hebben we heel de dag naar
aankomende en vertrekkende bootjes zitten kijken.

Wat ons opvalt, dat er veel grote motorjachten van 30 tot wel 50 meter voor anker gaan. Als ik die
dan op internet op zoek, dan kan je zo’n boot huren voor ruim € 100.000,00 voor een weekje. Je zal
wel totaal verzorging krijgen voor dat geld.

De ochtendduik werd een middagduik en we hebben gesnorkeld. Het was een heerlijke relaxdag.
Morgen gaan we met het bijbootje het strand op om het stadje te bezoeken. We zagen het vandaag
al verschillende andere boten doen. Toen we een rondje om de Just aan het roeien waren om wat
foto’s te maken zagen we dat de vlag er als een vaatdoekje bij hing, touwtje gebroken. Dus vandaag
toch nog een reparatieklusje.

Ik ga nu nog even op muggenjacht, want ik hoor iets zoemen rond m’n hoofd.

Weer: licht bewolkt 29 graden
Windkracht: 2

Vrijdag 16 juni 2021
Cala Tarida naar Cala Bassa

Vanmorgen zijn er al wat zeilboten vertrokken uit deze baai. De wind gaat naar het zuiden en dan lig
je in deze baai iets minder beschermd. Maar er moeten ook wat boodschapjes gedaan worden, dus
eerst in het bijbootje en naar het strand roeien. Het motortje vinden we nog niet nodig. Bijbootje
trekken we een eindje het strand op en wij gaan maar eens weer klimmen. Een steile trap met een
heleboel treetjes. Boven aangekomen zijn we neer geploft bij het eerste en enige terras van het



dorpje, voor een Cafe con leche. Het supermarktje zit er naast en we zijn in het kleine zaakje snel
klaar. We kunnen wel alles vinden wat we nodig hebben.

Op het strandje ligt gelukkig nog ons bijbootje voor de terugtocht naar de Just. Niet veel later lichten
we het anker en zijn we rustig kabbelend op het fokje naar Cala Bassa gezeild. Deze Cala ligt beter
beschermd voor de wind en wij zijn niet de enigen die dat bedacht hebben. Het is gezellig vol en de
open plekjes die we zien zijn bedekt met zeegras. Daar willen we niet in zitten (kans op een boete),
maar we vinden toch een mooi plekje. Wel een beetje aan de buitenkant, maar wel tussen de veertig
meter jachten. Ik ben dan ook heel de middag bezig geweest met al die mooie boten en opzoeken op
internet wat zo’n jacht per week kost om te huren, wat een absurd hoge bedragen.

Tegen de avond vertrekken er toch nog wat bootjes en er komt een mooi plekje vrij waar wij ons
anker naartoe hebben verplaatst. Voor de zekerheid neem ik een duik om te kijken of het anker en
ketting in het zand liggen en niet in het zeegras. Gelukkig een prachtplekje, waarschijnlijk voor het
komend weekend.

Morgen gaan we het motortje op het bijbootje zetten en dan gaan we een toer maken naar de
grotten in deze Cala.

Vertrektijd 10:50
Aankomst 12:10
Tripafstand: 4,9 zeemijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3

Zaterdag 17 juli 2021
De grotten van Cala Bassa en naar Cala Escondida

Deze dag nemen we wel een vroege duik en er volgen er nog veel meer. Zodra we iets in het water
gooien, dan krioelt het van de visjes, die uit zijn op een lekker hapje. Dus lijkt het me wel leuk om
met de GoPro het water in te gaan om het voederen te filmen. Marianne gooit stukjes brood het
water in en in een mum van tijd ben ik omgeven door visjes.

Niet veel later gaan we met het bijbootje naar de grotten. In één van die grotten kon je een stukje
invaren. Door de snelle speedboten waren we aardig nat geworden, dus dan maar meteen nog even
een duik tussen de visjes. In de middag zijn we bij die grotten gaan snorkelen. Ik heb een zakje met
brood meegenomen om daar de visjes te voeren en dat was weer een succes met wel honderden
visjes om ons heen.

Terug op de Just liggen onze buren heel dichtbij, wat eerst niet zo was. We hebben het vermoeden
dat die meer ankerketting heeft gegeven, maar dat ontkent die. Wij vinden het niet veilig om zo de
nacht in te gaan en hebben het anker gelicht en koers gezet naar Cala Tarida, waar we eerder zijn
geweest. Maar halverwege zagen we ook een mooie Cala en vrijwel zonder zeegras, dus gaan we snel
naar bakboord en gooien daar ons anker uit. Dat bleek een goede keus, het water lijkt wel hier nog
helderder en er is ruimte genoeg om ons heen. Ook hier heb ik een duik genomen om de visjes
rondom de Just te zien zwemmen.

Rond 19:00 uur vertrekt een heel stel boten en wordt het steeds rustiger, maar rond 20:00 uur is het
een armada van grote gehuurde catamarans, die allemaal naar de zonsondergang komen kijken. Ook
op de rotsen en op het strand staan mensen in groepjes op de zonsondergang te wachten. Van de
boten klinkt muziek en op de boot achter ons is het duidelijk feest. De zonsondergang gaat gepaard
met tromgeroffel en een heel groot applaus van het publiek op het strand als de zon verdwijnt. Aan
de horizon blijft een mooie paarse gloed over. lets na half tien was het spektakel voorbij. We hadden
verwacht dat alle catamarans zouden vertrekken, maar de meeste liggen nog om ons heen.
Misschien als de wind uit de juiste hoek blijft waaien, dan is het best leuk om nog een keertje mee te
maken, of zou het alleen op de zaterdagavond zijn?



Vertrektijd 16:00
Aankomst 16:45
Tripafstand: 2,9 zeemijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3

Zondag 18 juli 2021
Kluszondag in Cala Escondida

Vannacht kreeg ik een melding van Marianne dat het toilet niet goed pompte. Half slapend
reageerde ik een klus voor morgen. Vol frisse moed begin ik aan de klus. Van het toilet heb ik alle
onderdelen vervangen voor nieuw. En dan denk ik klaar te zijn. Nee dus. Dan maar een vroege duik
om te kijken of er een eventuele verstopping vanaf buiten door te prikken is. En daarna vanuit
binnen met behulp van een hogedrukpompje. Er bubbelt iets onder de Just, dus we denken dat we
de verstopping verholpen hebben. Voor de zekerheid heb ik een half liter azijn in de buizen gepompt.

We kunnen eindelijk beginnen aan een verlaat zondagsontbijtje. Marianne heeft daarna de gehele
kuip voor zichzelf en zat verdiept in een boekje. Ik zoek de zon op en zit wat te lezen op het
voordekje. En ondertussen kijken we naar de capriolen van alweer een superjacht met z'n
waterspeeltjes, leuk om te zien.

In de namiddag even na ons maaltje, krijg ik weer een melding van Marianne. Het toilet pompt niet
leeg. Toen heb ik het maar groots aangepakt en alle slangen gedemonteerd. En daar zit ook het
probleem “urinesteen” alles is dichtgeslibd met die troep. Ruim drie uurtjes later is alles weer
gemonteerd en werkt alles weer naar behoren. Nog even een laatste frisse duik om een beetje af te
koelen.

We zitten vandaag helemaal eerste klas voor de “sunset”, met maar twee andere zeilboten liggen we
in de baai. Op de kade is het iets drukker en na het tromgeroffel en applaus zijn we naar binnen
verhuist om de muggen te ontlopen. Morgen een baaitje verder.

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Maandag 19 juli 2021
Cala Escondida naar Ses Balandres

Eindelijk! Ik ga met de drone de lucht in, dit ankerplekje is zo ontzettend mooi. De drone is veilig
geland en het anker gelicht. Afgelopen nacht hadden we wat last van de swell. Bij de laatste
weerupdate tegen de avond bleek de wind te gaan draaien, maar we hadden geen zin meer om nog
naar een andere plek te gaan. We zijn dan ook vroeg vertrokken richting Sant Miquel, daar is ook een
Spar supermarkt waar we boodschappen kunnen halen.

Er staat geen zuchtje wind en met een rustig tempo en de verrekijker in de aanslag gaan we langs de
mooie kustlijn. We letten wel op eventueel een mooie baai. Veel worden afgewezen, te veel zeegras,
rotsen op de bodem of erg diep/ondiep. Met internet kan je mooi alle verhalen lezen hoe de baaien
zijn.

Dan komen we aan bij Ses Balandres. Deze heeft een paar voordelen, ligt aardig beschermd voor de
wind en swell en er ligt maar één superjacht. Met enige twijfel zijn we omgedraaid en met lang
zoeken vinden we een mooie zandplaat zonder zeegras voor ons anker. We liggen bijna omringd
door steile rotsen en een mooi uitzicht op een apart gevormde rots met een leuk boogje. Ik heb gelijk
een duik genomen om het anker te controleren. Gelukkig raken we geen zeegras met de ketting en
we liggen stevig verankerd in de zandbodem. De Tiramisu met Natasja en Marcel kwamen ook
aanvaren en hebben een poging gedaan om ook hier te ankeren, maar vonden geen goed plekje en
gingen verder.



In de middag zijn we op excursie gegaan met het bijbootje naar die aparte rots, eerst een rondje om
de rots en toen voorzichtig roeiend onder het boogje. Van dichtbij zagen we nog verschillende mooie
doorkijkjes in die rotspartij. We zijn vervolgens langs de hele rotswand van de baai gevaren, waar een
aantal oude vissershutjes dicht aan de waterkant gebouwd zijn. Terug op de Just zijn we aardig
opgewarmd en hebben gelijk een duik genomen.

Onze tweede excursie is snorkelen langs de rotsen, ik heb wat oud brood meegenomen en dat was
weer een spektakel van honderden visje om ons heen. Het is vandaag wel één van de warmste
dagen, vrijwel geen wind en die steile bergen rond ons stralen ook volgens ons veel warmte af. Maar
we hebben afkoeling genoeg om de Just.

Onze voorraad is aardig geslonken en de bedoeling was om vandaag boodschappen te halen, maar
Marianne heeft een noodplan. Een lekkere zalmsalade met toast en pannenkoeken. Tijdens de
zonsondergang heb ik nog wat rondgevlogen met de drone en wat filmpjes gemaakt. Helaas zijn we
op dit plekje afgesloten van de buitenwereld, geen telefoon en internet. Dus morgen gaan we alsnog
naar Sant Miquel.

Vertrektijd 9:10
Aankomst 11:30
Tripafstand: 8,8 zeemijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 1

Dinsdag 20 juli 2021

Update: De eerste dronefilm staan online

Dinsdag 20 juli 2021

Ses Balandres naar Sant Miquel

Vierentwintig uur zonder mobiel en internet is een beetje wennen, ook al is het plekje super mooi.
Maar vandaag is ook Marianne haar moeder jarig (92) en die wil ze toch vandaag graag even spreken
en zien via Facetime. Bovendien moeten er ook boodschappen gehaald worden. We hebben dan ook
al vroeg het anker gelicht voor een klein tochtje naar Sant Miquel.

Alweer is de tocht prachtig met een kustlijn waar je naar kan blijven kijken. Ook komen we
verschillende baaitjes tegen, maar omdat we nog steeds geen internet hebben kunnen we ze niet
opzoeken hoe de situatie is. Het invaren in Dartmouth is supermooi, maar de invaart van Sant Miquel
kan dat evenaren. Ook hier is het goed uitkijken, waar je het anker laat zakken, maar bij de tweede
poging en met wat aanwijzingen van de Tiramisu vinden we een mooi plekje. Tijd voor de eerste duik
om af te koelen. Natasja en Marcel komen niet veel later zwemmend onze kant op voor een drankje.

In de middag tijdens de siésta zijn we met het bijbootje langs de rotsen gevaren en hebben we
gekeken waar er een aanleg mogelijkheid is voor de dingy, als we later op de dag boodschappen
willen halen. Marianne vindt het verstandig om het motortje van de bijboot af te halen, omdat het
redelijk druk was bij de landingsplaats. Bovendien is het maar een klein stukje peddelen.

In de namiddag gaan we boodschappen halen, bepakt met badlakens om eerst nog even een uurtje
te bakken op het strand. Maar alle drie de supermarkten hebben helemaal niks voor een maaltijd.
Wel wijn, bier, chips en vers gebakken stokbrood, maar verder bijna geen vlees en groente, dat is een
tegenvaller. Relax zitten op het strand hebben we verplaatst naar morgen en een beetje
teleurgesteld zijn we naar de Just terug geroeid.

Dit roeitochtje heeft ons aardig opgewarmd en we hebben terug op de Just gelijk weer een duik
genomen om wat te snorkelen. We zijn ook even langs de Tiramisu gezwommen en daar krijgen we



de uitnodiging om het Supboard uit te proberen. Leuk maar met een paar pogingen vinden we het
mooi geweest en het scheelt ook ruimte aan boord.

We hebben toch maar de voorraadbank aangesproken en met het verse gebakken stokbroodje en
een Unoxrookworst was het een hele karige maaltijd. Morgen gaan we toch maar iets verder
wandelen om een echte supermarkt op te zoeken, want we willen nog wel een paar dagen hier
blijven.

Vertrektijd 8:30
Aankomst 10:00
Tripafstand: 6,9 zeemijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 2

Woensdag 21 juli 2021
Van Sant Miquel naar Cala Tarida

Gisteravond kregen we een telefoontje van Mark en Marion, die alvast het kadootje voor Marianne
haar verjaardag wilden verklappen. Ze stellen voor dat Marianne aankomend weekend naar
Nederland komt om het dagje Blijdorp, die de familie met haar moeder houdt, mee te maken. Dat is
wel op heel korte termijn!

We zijn heel de avond bezig geweest, eerst de vluchten boeken en kijken vanaf welke ankerbaai
Marianne het beste kan vertrekken. We zijn laat gaan slapen en vanmorgen zijn we gelijk weer
verder gegaan, om haar tweede vaccinatie te regelen. Wie weet kan dat ook meteen als Marianne
toch in Nederland is. Dat gaat viotjes. We vertrekken toch nog vrij laat uit Sant Miquel en we willen
ook nog de watertanks aftoppen in Port Sant Antonio de Portmany (half uurtje € 9,00).

Tegen drie uur in de middag komen we aan in Cala Tarida, waar de verbindingen het best zijn en ook
qua wind ligt de Just voor de komende week goed. Dan moeten we nog een PCR-test regelen voor de
terugvlucht. Er zijn verschillende sites, die de test op locatie komen doen, maar die zitten allemaal al
vol. Dan maar naar een locatie toe in Ibiza-stad. De afspraak is gemaakt en hoe we er komen met de
bus of een taxi zien we morgen wel. Bij de Spar hebben we de verse voorraad aangevuld, dus we
hebben voorlopig geen karige maaltjes meer.

Terug op de Just hebben we gelijk een duik genomen om af te koelen. We gaan nog wat
busverbindingen uitzoeken en minder laat naar bed dan gisteren.

Vertrektijd 10:00
Aankomst 15:00
Tripafstand: 19,6 zeemijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Donderdag 22 juli 2021
Cala Tarida naar Ibiza stad

Vandaag maar weer eens een wekkertje gezet, want we moeten een bus halen. Gisteravond hebben
we alle timetables bekeken om vanaf de bushalte bij onze baai naar Ibiza te komen. Wat wij
begrepen dat de eerste bus om 9:15 uur zal gaan of dat hij op dat moment van het beginpunt
vertrekt. Dus wij zijn al vroeg naar het strandje geroeid en hebben het bijbootje een beetje
vastgebonden achter gelaten. We staan dan ook ruim voor tijd bij de halte maar geen bus. De
volgende bus zou om 10:10 uur gaan en uiteindelijk ging die wel met een Spaans te laat kwartiertje.
De overstap in Sant Joseph gaat redelijk vlot en we zijn ruim voor de afspraak van 12:00 uur in Ibiza
voor de PCR-Test.

Na de test hebben we even lekker geluncht en zijn we wat bezienswaardigheden gaan bekijken, een
drukke winkelstraat, even langs de haven, het oude centrum en de plaatselijke Lidl. Bij de Lidl hebben



we een trio van meloenen en een net sinaasappels meegenomen voor wanneer ik alleen op de Just
ben.

De bus terug gaat ieder half uur en dat gaat redelijk vlot. Maar in Sant Joseph gaat de volgende bus
pas rond 17:00 uur en om nou weer twee uur te wachten zien we niet zitten. Op het moment dat
Marianne een taxibedrijf belt, komt er toevallig eentje langs rijden. Zodoende zijn we toch snel bij
het strandje, waar ons bijbootje is ingebouwd door badgasten. Even peddelen en we kunnen
afkoelen in het water. Er ligt hier nog een Nederlandse boot waar we even langs gezwommen zijn.
Die hebben goede verhalen over de haven van Valencia, een van de winterhavens die we op het oog
hebben.

Terug op de Just gaat Marianne haar tas inpakken voor de terugreis en ik heb een maaltje gemaakt.
We hebben nog verschillende duiken gemaakt in de mooie baai van Tarida, waar ik de komende

4 dagen lig te dobberen en om dan elke dag een verhaaltje te schrijven over het lekkere weer, een
verfrissende duik, heerlijk gegeten........ heb ik een pauze tot dinsdag 27 juli, de dag dat Marianne
weer aan boord komt

Weer: zonnig 32graden
Windkracht: 2

Vrijdag 24 juli 2021
Vertrek Marianne naar Leidschendam

Vanmorgen de laatste spulletjes bij elkaar gezochten en met het bijbootje naar het strand gevaren.
We weten nu hoe de bussen rijden maar stonden toch vrij vroeg voor de zekerheid bij de halte. Het
was vandaag stukken drukker dan gisteren en er kwam ook een grotere bus aan. Een paar laatste
zoentje en Marianne ging op weg naar lbiza Airport. En ik ging alleen terug naar de Just. ik ben maar
gelijk begonnen met poetsen van al het RVS op de Just en ben van plan om elke dag een stukje te
doen. Het was drukkend heet het zonnetje bleef een beetje achten de lichte bewolking hangen en er
stond bijna geen zuchtje wind. Na het poetsen was het tijd voor een duik. Er moeten nog drie
muggennetjes gemaakt worden voor de luiken, dat was m’n middag klus maar zelfs daar was het te
warm voor. Marianne belde dat het vliegtuig wat vertraging heeft en dat ze een half uurtje later
vertrekt. Via Flightrader24 heb ik heel de vlucht gevolgd tot dat ze veilig geland was, Daniel stond
haar al op te wachten en na wat knuffels reden ze door naar Mark, Marion en Marnix voor nog meer
knuffels. En ik nam nog maar een duik. In de avond heb ik het tweede muggennetje gemaakt, nog
ééntje te gaan.

Weer: half bewolkt 32 graden
Windkracht: 5

Zaterdag 24 juli 2021
Warme Saharawind in Cala Tarida

Even na twaalf uur vannacht begon het te waaien, ik heb een rond op het dek gelopen en het anker
gecontroleerd, met de huidig wind lig ik veilig. Maar twee uurtje later werd het een serieuze storm,
wat gepaard ging met flinke windstoten en het leek wel of die wind uit een fohn kwam zo warm.
Voor de zekerheid heb ik het afdekschermpje van de bimini gehaald en twijfelde om hem helemaal
weg te halen. eenhalf uurtje later was het flink mis ik was zeker vijf meter naar het strand afgedreven
maar het anker was weer ingegraven in de bodem, maar er lag een Bavaria 44 nu ook ineens heel
dicht bij de Just en die lag gisteren toch op een heel ander plekje. Dus hoe de staat van zijn anker was
daar had ik geen vertrouwen in. Met veel twijfel heb ik de Just verplaats, de wind was inmiddels rond
de acht knopen en stabiel. Dus motor gestart en het anker op gehaald, en heb een ruimer plekje
opgezocht, iets wat je anders met z’'n tweetjes makkelijk doet is nu toch een geren op het dek. Van



slapen kwam niet veel meer en heb een beetje lang uit in de kuip gelegen. Bij daglicht heb ik
nogmaals de Just verplaats naar een nog ruimer plekje helemaal vrij van zeegras. Tijd voor een
ontbijtje op m’n nieuw verworven ankerplekje. Tijdens de duik in de vroege morgen heb ik
gecontroleerd dat er meer dan genoeg ankerketting ligt en het anker is goed ingegraven. Het was me
een nacht je wel.

Ik zag bij een andere zeilboot dat hij het onderwaterschip met een lange borstel schoonmaakte ik
vond het een goede manier en het spaart een hoop lucht uit m’n duikfles. Het was even hard werken
maar in het verkoelend water was het een leuk klusje en de visjes kunnen zich spiegelen in de romp.
Voor de rest was het een hele warme dag met veel zwemmen en niks doen. En Marianne is met heel
de familie een dagje naar Blijdorp voor de verjaardag van haar moeder, als ik de foto’s zie is ze
stralend blij dat ze erbij is om het mee te maken. Ik stuurde ook maar een foto van mijn aquarium
rond de Just. Ik vind als het zonnetje volop schijnt het aangenamer dan een lichtbewolkte dag het
lijkt wel of de temperatuur veel hoger is of het heeft iets te maken met de luchtvochtigheid. Ik hoop
dat ik meer en beter kan slapen dan afgelopen nacht.

Weer: licht bewolkt 33 graden
Windkracht: in de nacht 6 overdag 2

Zondag 25 juli 2021
Klusjes in Cala Tarida

Het was een betere nacht en heb goed geslapen, wel iedere twee uurtje even m’n hoofd uit het
raampje gestoken om te kijken hoe de Just er bij ligt ten opzichten van de andere boten. Vanmorgen
toch maar wat eitjes gekookt maar echt lekker smaakte ze niet. Het was weer drukkend warm en al
snel lag ik in het water, gelijktijdig even naar het anker gesnorkeld en die lag nog stevig vast. De
eerste muggenhorretje had ik met klittenband vastgeplakt en dat was niet een goed idee rondom het
voorluik zaten allemaal lijmresten en die waren moeilijk te verwijderen. Na dat klusje had ik het flink
warm gekregen dus direct het water in. Vanmorgen had ik ook een whatsappje van de Tiramisu
gekregen dat ze een horrornacht hadden gehad, er stond in de baai van San Miquel een zeer hoge
swell, en ze vroegen hoe ik het had gehad. Even met elkaar gebeld en ze komen ook naar Cala Tarida
omdat je hier beter beschermd ligt voor de komende dagen als er veel wind uit het noordoosten
komt. Ik had net m’n nasi maaltje klaar en ze kwamen aan, na even zoeken hadden ze een redelijk
plekje. Met de bijboot ben ik even langs geroeid om ze welkom te heten en naar hun ervaringen van
de laatste twee nachten geluisterd. Terug op de Just maar weer eens een duik. De rest van de
middag heb ik na de vele ankercapriolen gekeken in de steeds drukker wordende baai, ik hoop dat
het er vannacht minder zijn. In de namiddag kwamen Natasja en Marcel even langs voor een drankje
die blij waren dat ze een stuk minder lagen te schommelen en hopen op een beter nacht dan de
afgelopen nachten. Marianne vermaakt zich ondertussen prima in Nederland en is nu een dagje naar
Mark, Marion en Marnix met Daniel.

Weer: heel licht bewolkt 30 graden
Windkracht: 2

Maandag 26 juli 2021
Storm in Cala Tarida

Het is nog steeds best wel druk in de baai, maar er haalde steeds meer boten hun anker op. Onze
vlag hing in het water nu was het bovenste lusje versleten, vorige week had ik al het lijntje van de
onderzijde vernieuwd. Dus dat was het tweede klusje wat ik vandaag gedaan hebt. Vanmorgen vroeg
heb ik het laatste muggenhorretje gemaakt en ik dacht dat de klusjes nu gedaan waren. Toen ik klaar
was zag ik dat het steeds wat bewolkter ging worden en ik kreeg van Natasja een waarschuwing dat
er onweersbuien aankwamen. Ik heb alle luiken gesloten en het anker extra gecontroleerd. De
bewolking ging over in donker wolken en er stak een windje op. Toen het echt begon te waaien heb



ik de motor gestart en de instrumenten aangezet. De zomerstorm ging gepaard met flinke
windstoten tot wel 35 knopen, zware onweer, bliksem en iets later kwam de regen met bakken uit de
lucht. Gelukkig de Just ligt als een huis wat ik niet kan zeggen van de Franse boot die achter me lag.
Die dreef steeds meer van me af, die mensen zaten ook rustig binnen, maar geruime tijd later
kwamen ze er toch achter dat hun anker niet goed meer hield en starten toch maar de motor, haalde
het anker in en vertrokken, mooi daar ben ik vanaf. Zeker vijf andere boten sloegen van hun anker en
vertrokken, maar er kwamen ook boten hier schuilen en probeerde te anker in de storm wat een
onmogelijke aktie is. De storm begon rond 12:00 uur en iets na 15:00 uur was die over z'n hoogte
punt heen en brak er een zonnetje door. Gelukkig de tweede storm hebben we ook met goed gevolg
uitgezeten, ik hoop dat het hierbij blijft. Ik ging even languit op de bank want ongemerkt kost zo’n
storm heel wat energie. Het normale leven keert weer terug in de baai, er wordt weer gezwommen,
er komen weer bootjes aan en ik nam ook maar een duik. Ook in Nederland is het slecht weer veel
regen zoals ik hoor van Marianne die haar laatste drukke dagje heeft, PCR-test, tweede vaccinatie, en
nog even afscheid nemen van haar moeder. Vanavond is ze samen met Mark, Daniel en Marnix om
gezamenlijk te eten en afscheid te nemen van Mark en Marnix. Morgen stap ze op het vliegtuig naar
Ibiza. het is wel een luxe baai want alle vuilnis van de afgelopen dagen werd opgehaald door de
Tiramisu die toch naar de kant gingen. Rond 21:00 uur was het weer heel rustig in de baai en volgens
de weersvoorspellingen gaat de wind steeds meer afnemen. Morgen de Just een beetje
schoonmaken, boodschappen halen en wachten op de terugkeer van Marianne.

Weer: zwaar bewolkt, regen 27 graden
Windkracht: 7

Dinsdag 27 juli 2021
Marianne terug aan boord

Gelukkig een rustige nacht, geen storm, geen regen alleen een beetje swell rond een uurtje twee
vannacht. Gisteravond stond er zo weinig wind dat ik een rondje met de drone gevlogen heb, jammer
genoeg stopte ik net iets te vroeg want het was een hele mooie zonsondergang. Ik was vroeg uit m’n
bedje want er moet gewerkt worden, een beetje opruimen, schoonmaken, boodschappen halen en
het eten voorbereiden. ik ben even langs de Tiramisu geroeid om ze gedag te zeggen want ze hebben
het wel gezien hier en willen verder. Maar eerst moeten ze ook boodschappen halen dus ging ik
samen met Natasja met het bijbootje naar de Spar supermarkt. Bij de Spar kwam ik ook onze
achterburen tegen en die hadden de drone gisteren gehoord en ik vertelde dat ik een filmpje had
gemaakt en als ze interesse hebben ik het wel kan sturen. Zo mijn taken zitten er op en ik nam een
verfrissende duik. En het wachten kan beginnen. Marianne was opgestegen voor een vlucht van ruim
twee uurtjes. Dan een half uurtje met de bus en het laatste stukje met de taxi. Toen ze in de taxi zat
ben ik gaan roeien en ik was net het bijbootje aan het vastleggen toen ze achter me stond. Gelukkig
we zijn weer samen. lk ben gaan koken want ze lusten wel wat en ik luisterde naar alle verhalen van
de afgelopen dagen.

Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 3

SAMENVATTING VOOR DE WEBSITE

Wat heb ik zo al beleefd
van vrijdag 23 juli 2021 tot maandag 26 juli

Vertrek Marianne - vrijdag 23 juli 2021



We zijn met het bijbootje naar het strand gevaren. We weten nu hoe de bussen rijden. Het is
vandaag stukken drukker dan gisteren en er komt ook een grotere bus aan. Een paar laatste zoentjes
en Marianne gaat op weg. Op de Just ben ik maar gelijk begonnen met poetsen van al het RVS. Het is
drukkend heet en er staat bijna geen zuchtje wind. Er moeten nog drie muggennetjes gemaakt
worden voor de luiken, dat is m’n middagklus maar zelfs daar is het te warm voor. Via Flightrader24
heb ik de vlucht van Marianne gevolgd. Daniel stond haar al op te wachten en na wat knuffels rijden
ze door naar Mark, Marion en Marnix voor nog meer knuffels. En ik neem nog maar een duik. In de
avond heb ik nog een muggennetje gemaakt, nog ééntje te gaan.

Weer: half bewolkt 32 graden
Windkracht: 5

Warme Saharawind in Cala Tarida — zaterdag 24 juli 2021

Even na twaalf uur ‘s-nachts begint het te waaien. Ik heb het anker gecontroleerd, met de huidige
wind lig ik veilig. Twee uurtjes later wordt het een serieuze storm, er zijn flinke windstoten en het
lijkt wel of die wind uit een féhn komt, zo warm. Een half uurtje later is het flink mis. Ik ben zeker vijf
meter naar het strand afgedreven. Het anker is weer ingegraven in de bodem. Er ligt nu wel een
Bavaria 44 ineens heel dichtbij en die lag gisteren toch echt op een heel ander plekje. Ik heb de Just
verplaatst. De wind is inmiddels afgenomen tot acht knopen en stabiel. Dus start ik de motor, haal
het anker op en zoek een ruimer plekje op. lets dat je anders met z’n tweetjes makkelijk doet, is nu
toch een geren op het dek. Van slapen komt niet veel meer. Ik heb een beetje languit in de kuip
gelegen.

Bij daglicht heb ik nogmaals de Just verplaatst naar een nog ruimer plekje helemaal vrij van zeegras.
Het onderwaterschip heb ik met een lange borstel schoonmaakt. Het is even hard werken, maar in
het verkoelende water is het een leuk klusje en de visjes kunnen zich spiegelen in de romp. Voor de
rest heb ik veel gezwommen en niks gedaan. Marianne is met heel de familie een dagje naar Blijdorp
voor de verjaardag van haar moeder. Op de foto’s zie ik dat ze stralend blij is, dat ze erbij is. Ik
stuurde ook maar een foto van mijn aquarium rond de Just.

Weer: licht bewolkt 33 graden
Windkracht: in de nacht 6 overdag 2

Klusjes in Cala Tarida - zondag 25 juli 2021

Het was een betere nacht en ik heb goed geslapen. Wel ga ik iedere twee uur even kijken hoe de Just
er bij ligt. Het eerste muggenhorretje had ik met klittenband vastgeplakt en dat was geen goed idee.
Er zaten allemaal lijmresten en die waren moeilijk te verwijderen. Op de whatsapp staat dat de
Tiramisu een horrornacht heeft gehad vanwege swell in de baai van San Miquel. Ze komen nu ook
naar Cala Tarida.

Na mijn nasi maaltje ben ik even langs geroeid om ze welkom te heten en naar hun ervaringen van de
laatste twee nachten geluisterd. Terug op de Just neem ik maar weer eens een duik. In de namiddag
komen Natasja en Marcel even langs voor een drankje die blij zijn hier te zijn en hopen op een betere
nacht. Marianne is een dagje naar Mark, Marion en Marnix met Daniel.

Weer: heel licht bewolkt 30 graden
Windkracht: 2

Storm in Cala Tarida - maandag 26 juli 2021

Onze vlag hangt erbij en ik heb het lusje van de bovenzijde vernieuwd. Vanmorgen vroeg heb ik het
laatste muggenhorretje gemaakt en ik denk dat de klusjes gedaan zijn. Het wordt wat bewolkter en ik
krijg van Natasja een waarschuwing dat er onweersbuien aankomen. Ik heb alle luiken gesloten en
het anker extra gecontroleerd. De bewolking gaat over in donkere wolken en er steekt een windje
op. Als het echt begint te waaien, start ik de motor en zet de instrumenten aan. De zomerstorm gaat
gepaard met flinke windstoten tot wel 35 knopen, zwaar onweer, bliksem en iets later komt de regen



met bakken uit de lucht. Gelukkig ligt de Just als een huis, wat ik niet kan zeggen van de Franse boot
die achter me ligt. Die mensen zaten ook rustig binnen, maar geruime tijd later komen ze er toch
achter dat hun anker niet goed meer houdt en ze halen het anker in en vertrekken. Mooi, daar ben ik
vanaf. Zeker vijf andere boten slaan van hun anker en vertrekken, maar er komen ook boten hier
schuilen en proberen te ankeren in de storm, wat een onmogelijke actie is.

De storm begon rond 12:00 uur en iets na 15:00 uur is die over z’n hoogtepunt heen en breekt er een
zonnetje door. Ik ga even languit op de bank, want ongemerkt kost zo’n storm heel wat energie. Het
normale leven keert weer terug in de baai, er wordt weer gezwommen, er komen weer bootjes aan
en ik neem ook maar een duik. Ook in Nederland is het slecht weer. Veel regen, zoals ik hoor van
Marianne die haar laatste drukke dagje heeft. PCR-test, tweede vaccinatie en nog even afscheid
nemen van haar moeder en Bettina. Vanavond is ze samen met Mark, Daniel en Marnix om
gezamenlijk te eten en afscheid te nemen van Mark en Marnix.

Rond 21:00 uur is het weer rustig in de baai en volgens de weersvoorspellingen gaat de wind steeds
meer afnemen.

Weer: zwaar bewolkt, regen 27 graden
Windkracht: 7

Dinsdag 27 juli 2021
Marianne terug aan boord

Gelukkig, een rustige nacht. Geen storm, geen regen, alleen een beetje swell. Gisteravond stond er
zo weinig wind dat ik een rondje met de drone gevlogen heb. Vandaag ben ik vroeg uit m’n bedje,
want er moet gewerkt worden. Een beetje opruimen, schoonmaken, boodschappen halen en het
eten voorbereiden.

Ik ben even langs de Tiramisu geroeid om ze gedag te zeggen, want ze willen verder. Maar eerst
moeten ze ook boodschappen halen, dus ga ik samen met Natasja met het bijbootje naar de Spar
supermarkt. Bij de Spar kom ik ook onze achterburen tegen. Ze hebben de drone gisteren gehoord en
ik vertel dat ik een filmpje heb gemaakt en als ze interesse hebben, ik het wel kan sturen.

Als mijn taken erop zitten, neem ik een verfrissende duik. Het wachten kan beginnen. Marianne heeft
een vlucht van ruim twee uurtjes, dan een half uurtje met de bus en het laatste stukje met de taxi.
Toen ze in de taxi zat, ben ik gaan roeien en ik was net het bijbootje aan het vastleggen toen ze
achter me stond. Gelukkig we zijn weer samen. Ik ben gaan koken en luister naar alle verhalen van de
afgelopen dagen.

Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 2

Woensdag 28 juli 2021
Cala Tarida naar Cala Yondal

Zo, we hebben het anker opgehaald. Na een volle hectische week verlaten we Cala Tarida. Het is
weer een hele puzzel, waar gaan we heen? Maar we hebben de knoop doorgehakt en gaan in de
buurt van Ibizastad. Daar is het gunstig met de voorspelde wind en we kunnen gelijk een kijkje
nemen voor als Daniel bij ons vanaf het vliegtuig aan boord stapt.

Het is een kort tochtje met alweer een mooie kustlijn. We worden aan beide kanten ingehaald door
grote, snel varende superjachten. We twijfelen nog even om bij Es Torrent te ankeren, maar daar is
veel zeegras en rotsen. Bij het aankomen in Cala Yondal vinden we het erg druk en alle superjachten



die ons hadden ingehaald, vinden dit ook een mooi plekje en liggen al op anker. Maar wij vinden te
midden van die jachten een plekje voor ons zeilbootje.

In de loop van de middag wordt het steeds drukker om ons heen en we voelen ons steeds meer
ingesloten. Voor de zekerheid heb ik een paar maal ons anker gecontroleerd, om te zien of die aan
het krabben is, maar gelukkig liggen we goed vast geankerd. We hebben allebei een drukke tijd
gehad en kunnen vandaag volop uitrusten.

We vinden het maar lastig om de wind rond Ibiza in te schatten. De voorspellingen kloppen vaak niet
en de windrichting al helemaal niet. Het lijkt erop dat je beschutting zoekt voor de voorspelde wind
en als je dan ligt komt de wind juist uit zee. Onze meteocursus heeft ons geleerd dat het op warme
dagen vaak aanlandige wind is, die niet in de weersvoorspellingen staat. Daar houden we het dan
maar op. Waar we morgen zijn, is dus nog een vraagteken.

Vertrektijd 10:00
Aankomst 12:30
Tripafstand 9,9 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Donderdag 29 juli 2021
Cala Yondal naar Es Bol Nou

Nou, we zijn er uit. We zetten koers naar Formentera, waar we een leuke beschutte baai hebben
gevonden én waar we ook boodschappen kunnen halen. lets wat op lbiza best een probleem is. De
baaien zijn prachtig mooi met vaak maar één strandrestaurantje met prijzen van een drie-sterren
restaurant. Maar in de baai van Es Pujols is zowaar een supermarkt en we zien ook wat van een
ander eiland.

In het smalste stukje tussen Ibiza en Formentera was het ontzettend druk met veerboten, die met
hoge snelheden ons voorlangs passeerden en dat samen met de speedboten en superjachten, wat de
nodige hoge golven veroorzaakte. We varen langs de oostkant van Formentera, maar hoe dichter we
bij Es Pujols komen, worden de golven steeds hoger en de wind zwakt ook niet af. Met de verrekijker
zien we de golven op de rosten stukslaan en er ligt maar één bootje voor anker. De voorspelde
zuidenwind is er niet en is volgens de nieuwste voorspellingen volledig verdwenen. We zijn met enige
twijfel nog een stukje doorgevaren, maar uiteindelijk hebben we een U-turn gemaakt en gaan we
terug naar ... ? Dat is een moeilijke keus, omdat de wind over een paar dagen flink zal toenemen en
we wel een veilig plekje willen hebben. En de kans op scheurbuik gaat toenemen, want er is weinig
vers voedsel meer aan boord.

We nemen een kijkje in de eerste baai, die we tegen komen, maar die ligt bezaaid met moorings a

€ 50,-. Dat vinden we voor nu geen optie, dan maar naar Sa Caixata. Wel een beetje gekke beslissing,
want dat is nog voor de baai waaruit we vanmorgen zijn vertrokken. Maar met de AlS zien we dat het
daar erg druk is en de baai waar we nu voorbij varen, is stukken rustiger. Dus een flinke draai naar
stuurboord naar Es Bol Nou. We vinden een mooi plekje in een rustige baai vlakbij een strandje met
maar een paar andere bootjes. Uiteindelijk liggen we nu nog geen 1.8 mijl van ons vorige plekje,
terwijl we de halve dag hebben gevaren.

Als het wat rustiger op het strand is, zo rond 18:00 uur, zijn we met de rubberboot op pad gegaan,
om te kijken of we toch hier naar een supermarkt kunnen. We wandelen langs de rotsen en we
hebben samen even vanaf de hoogte de baai ingekeken, hoe de Just ligt te dobberen. Marianne gaat
weer terug naar het strandje en ik doe een poging om 2 km verderop naar de supermarkt te gaan. Als
ik op weg ben, heb ik ook weer internet. Ik zoek de route op en helaas, toen kreeg ik een melding,
dat de winkel al om 17:00 uur gesloten is. Dus ben ik terug gewandeld naar het strandje met een lege
knapzak. Marianne gaat zwemmend naar de Just, waar we na een warme douche, de koelbox
hebben geplunderd. Nu maar kijken waar we morgen heen gaan, hopelijk gaan we dan wel direct
naar ons doel, afhankelijk van de wind.



Vertrektijd 9:25
Aankomst 15:10
Tripafstand 24,9 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Vrijdag 30 juli 2021
Es Bol Nou via Cala Tarida naar Port Del Torrent

We hebben allebei slecht geslapen, deels door de swell en de toenemende wind, die recht de baai in
kwam. Dus een vroeg ontbijtje en wegwezen.

We gaan rustig op het fokje naar Cala Tarida om ons scheurbuik probleem op te lossen. Maar er is
een ander probleem. Water onder de luiken! Ruim 15 centimeter. Eerst maar zoeken naar de
oorzaak. Het is zoetwater, dus het komt van de watertanks. Daar heb ik het snel gevonden. Het
drukvat was opengebarsten en die spoot het water uit de tanks. Het drukvat heb ik vervolgens
gedemonteerd en de slang rechtstreeks aangesloten. Gelukt, het systeem werkt weer. Marianne
heeft ruim 100 liter water met de bilgepomp uit de ruimtes onder de luiken gehoosd.

Bij aankomst in Cala Tarida is het meeste water opgeruimd. Dus gaan we daar voor anker voor de
boodschappen. Ook hier staat de wind flink in de baai en er liggen nu maar vier andere boten.
Gelukkig hebben we dan ook geen probleem om een plekje zoeken. Marianne houdt ankerwacht in
de onstuimige baai en ik ga met het bijbootje naar de supermarkt. Op het strandje staat een flinke
golfslag, met als gevolg een natte landing. Met volle tassen kom ik terug bij het bijbootje en een
aardige Spanjaard helpt me met de golven te bedwingen, zodat ik redelijk droog naar de Just kan
roeien.

We hebben gelijk het anker gelicht. Zigzaggend gaan we de drukke baaitjes af, die wel goed beschut
liggen. Bij de derde baai hebben we een goed gevoel en laten daar ons anker zakken. Marianne kookt
een heerlijk verse maaltijd en het relaxen kan beginnen. Tegen de avond als het wat rustiger wordt in
de baai hebben we de Just een stukje verplaatst naar een iets ruimer plekje. Mede omdat de Franse
buurman weliswaar een anker heeft uitgegooid, maar die lag werkeloos op de bodem.

Morgen is het feest op de Just, want Marianne wordt een jaartje ouder. Maar waar en hoe we het
gaan vieren is een raadsel. Morgenavond hebben ze een flinke storm voorspeld en we zitten aan de
verkeerde kant van lIbiza.

Vertrektijd 7:35

Aankomst 13:35

Tripafstand 17,3 zeemijl
Weer: licht bewolkt 28 graden
Windkracht: 4

Zaterdag 31 juli 2021
Port Del Torrent via Port Antonio naar Cala Tarrida

Marianne is jarig (60 jaar)! Als eerste heb ik de vlaggetjes gehesen in de mast voor deze feestelijke
dag. We hebben een heel mooi ankerplekje hier, maar we moeten voor de voorspelde wind uit het
noorden hier weg, jammer.

Voordat we naar het zuiden gaan voor een beschutte ankerbaai, willen we nog even diesel tanken en
water bij Port Antoni de Portmany. Marianne heeft gisteren al geprobeerd om daar een boei te
reserveren, maar dat was niet mogelijk. Vanaf 9:00 uur kunnen we bellen. Wat we gelijk doen, maar
we worden op een wachtlijst geplaatst. We varen toch naar Port Antoni, waar het erg druk is bij het
tankstation, maar gelukkig kunnen we al snel aanleggen en daar wachten totdat de tankwagen hun
tanks heeft gevuld. Ik probeerde nog of ik gelijk water kon tanken, maar dat was echt niet mogelijk.
Na het tanken van de diesel moet er op kanaal 12 een plekje worden aangevraagd, waar we water



kunnen tanken. Zo, de tanks zijn vol en Marianne belt nogmaals of er al een boei vrij is voor ons. Nu
krijgen we te horen, rond 13:00 uur weten we meer. Om nu nog een uur te wachten hebben we geen
zin meer in, dus hebben we koers gezet naar Es Bol Nou, waar we een goede beschutting voor de
storm hebben. Maar niks veranderend dan de bemanning van de Just. We vinden Cala Tarida toch
ook wel een goede ankerplek en daar hebben we al twee zomerstormen over ons heen gehad en dat
ging goed. Bij het langsvaren is het ook nog eens lekker rustig, zodat we een goed plekje kunnen
uitzoeken. Zo, we liggen goed verankerd op 3,5 meter diep water en genoeg ruimte om ons heen.

Het is voor Marianne een andere verjaardag dan we gewend zijn. Geen terras met een gebakje, geen
leuke luxe restaurantje, maar wel een kok aan boord die iets probeert. Een Mars versierd met
gekleurde M&M'’s en een uitgebreid diner geserveerd in de kuip met een bijpassend wijntje.

In de namiddag zien we aan de horizon een beetje bewolking hangen, dus we denken dat het weer
gaat omslaan. Rond 23:00 uur voorspellen ze vlagen wind van 32 knopen, dus het wordt een
spannend nachtje.

Vertrektijd 8:30
Aankomst 13:00
Tripafstand 9,1 zeemijl
Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

Zondag 1 augustus 2021
Cala Tarida via Calé Des Moro naar Port Des Torrent

Wat een nacht, vanaf 23:00 uur gisteravond tot 03:45 uur in de vroege morgen stond er een flinke
bries. Marianne probeerde wat te slapen in de voorhut en ik bleef stand-by in de kajuit, waar ik
iedere 15 minuten en na een hele harde windstoot de situatie bekeek. Gelukkig hadden we geen
boten voor ons, maar je ligt aardig te zwaaien achter je anker en je wilt ook dat die goed vast blijft
zitten. 04:00 uur, de wind is afgenomen en ik stap voor een paar uurtjes ons bedje in. Om 07:00 uur
zijn we er alweer uit, mede doordat de swell aardig in de baai staat en we daar dwars op liggen te
deinen.

We zijn gaan zoeken, waar willen we heen? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Door de alsmaar draaiende
wind en bijkomende swell denken we, dat Port Des Torrent met aan drie kanten beschutting na
14:00 uur een goede optie zal zijn. De beslissing is genomen en de koers uitgezet. Heel de route
komen we alleen bootjes tegen, die ons tegemoet komen en in onze richting gaat niemand. We zijn
toch maar stug doorgevaren. We zijn wel Port Des Torrent ingevaren en er lag een catamaran als
enige, die aardig in de golven lag te deinen. Wat dan? Toch een boei in Port Antonio, die ook niet
beschut is, of voor de haven ergens voor anker, We kozen voor het laatste. Links van de haven is een
strandje en het is er redelijk druk met bootjes. Maar schijn bedriegt. Er zijn grote velden met zeegras
en we zien niet een mooie zandplaat. Na twee keer langsvaren zien we vlakbij het strandje een plekje
tussen twee andere boten. Er is hier geen swell en de wind wordt goed afgedekt door de kustlijn. Bij
de tweede poging denken we vast te liggen met het anker, maar door een draaiende wind komen we
na een tijdje dicht bij een van onze buren. Dan nog maar een keertje ankeren, maar de wind gaat
draaien en het plekje is te smal, vinden wij. Jammer, want we kunnen hier makkelijk naar de kant
voor boodschappen. Maar we halen ons anker in en gaan opnieuw naar Port Des Torrent. Alleen nog
die catamaran ligt er en de golven zijn wel minder dan vanmorgen, maar niet heel veel. Toch maar
het anker gedumpt. We zijn het gedein na twee dagen een beetje zat en gaan het hier maar
proberen. De voorspellingen zijn goed, nu alleen nog de uitvoering “bijna windstil uit het oosten”,
dan hebben we hier een prima plekje.

Vertrektijd 11:00 - 16:00
Aankomst 12:50 - 16:30
Tripafstand 9,9 zeemijl



Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 4 vannacht dik 6

Maandag 2 augustus 2021
Relaxdagje in Port Des Torrent

Wat hebben wij lekker geslapen. In de ochtend is het windstil met een hele zachte deining. We
hebben een goede keus gemaakt om in Port Des Torrent te ankeren. Heel de ochtend hebben we
onze bezigheden, Marianne zit lekker onderuit met een boekje en ik ben het muggennetje voor de
kajuitingang aan het perfectioneren. Gisteren heb ik wel een duik genomen om het anker te
inspecteren, maar door de flinke golfslag kon ik niet echt goed de bodem zien (ruim 10 meter). Dus
vandaag doe ik nog maar een poging. Zoals verwacht is het anker goed ingegraven en zelfs helemaal
diep in de zandbodem.

Met een gerust hart gaan we met het bijbootje naar de kant voor de lunch. We hadden net het
bijbootje het strand opgesleept, als er een reddertje (strandwacht) komt, die zegt dat het niet is
toegestaan om het bootje achter te laten. Hij wijst ons twee plekjes aan waar het wel mag, dan maar
daar heen. Het blijft moeilijk om je bijbootje achter te laten, maar we willen ook wel eens naar de
kant. Zo wie zo voor je boodschappen en nu voor een lunch bij een restaurantje, wat we al eerder
gespot hebben en geen Ibizaprijzen rekent. We krijgen een heerlijk drie-gangen menuutje en zo zie
je, je kan ook lekker eten voor een normale prijs. We wilden nog een wandeling maken, maar die
hebben we verschoven naar morgen.

Het bijbootje lag nog op z’'n plekje en we roeien rustig naar de Just. Waar we ons ochtendritueel
weer oppakken, lekker relaxen. In de namiddag hebben we definitief besloten, dat we Valencia als
winterhaven gaan nemen. We hadden er 6 op het oog gehad en langzaam vielen er veel af. Valencia
bleek voor ons de beste keus: leuke stad, goede verbinding met het vliegveld, leuk om te fietsen
(gebruiken we die ook nog eens) en strand dichtbij. Vooraf hebben we nog wat vertrekkersverhalen
gelezen over hun winterhavens en daarna de knoop doorgehakt en een reserveringsaanvraag
verstuurd. Al met al hebben we een heerlijke dag gehad met relaxen en hoe het er naar uit ziet
blijven we hier nog een paar dagen.

Weer: licht bewolkt 28 graden
Windkracht: 2

Dinsdag 3 augustus 2021
Boodschappen halen in Port Des Torrent

We zien de bodem van de koelbox in zicht komen. Tijd voor boodschappen. Marianne heeft het
menu voor de komende dagen bepaald en een uitgebreid boodschappenlijstje gemaakt. Met het
bijbootje gaan we nu wel gelijk naar de goede aanlegplek. We weten inmiddels de weg. Het strand is
nog niet gevuld met toeristen, de Afrikanen met doeken en tassen zijn wel al aanwezig. Ook al is het
hier een klein strand, toch heeft het een luxe uitstraling. De bedjes zijn voorzien van baldakijnen en
bijzettafeltjes voor consumpties. Alles in Ibiza-sfeer.

De supermarkt ligt een stuk hoger dan zeeniveau, dus hebben we een pittige wandeling. Het is al
warm, ook al is het nog vrij vroeg. Gelukkig is deze supermarkt wat ruimer gesorteerd, dus we
kunnen alles kopen wat op het lijstje staat.

Terug in de baai is er onverwacht een flinke wind opgestoken en we zien de Just aardig deinen op de
golven, die rechtstreeks de haven in rollen. Zo makkelijk als we vanmorgen naar de kant roeiden, is
de terugweg een ander verhaal. Door de wind en de golven heb ik een aardige work-out en om aan
boord te komen heeft iets weg van een kermisattractie.

De rest van de middag hebben we naar andere bootjes gekeken, die last hebben van een krabbend
anker of proberen te ankeren. Later in de middag neemt de wind weer af en is het hier weer even



rustig als gisteren. We hadden nog het idee om naar Port Antoni de Portmany te gaan met de bus,
maar dat is verschoven naar een van de komende dagen.

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Woensdag 4 augustus 2021
Kokkerellen in Port Des Torrent

Vandaag weer een feestje. Jammer genoeg niet aan boord, maar in Lisse. Mark is jarig, 34 jaar
alweer. Om toch een beetje het feestje mee te kunnen vieren maken we een appelcake in de
wonderpan. Het resultaat ziet er mooi uit, smaakte voortreffelijk, maar hij had nog een paar minuten
langer kunnen bakken, een leerles voor de volgende keer.

In de namiddag, na de gebruikelijke siésta, zijn we verder gegaan met kokkerellen. We hadden een
paar flinke entrecotes gehaald. Met een lekkere champignonsaus, een lekker groentetje en puree,
hebben we een luxe maaltijd in elkaar gedraaid. Marion heeft voor Mark een sloepje op de Kaag
geregeld, waarmee ze naar Kaagsociéteit varen voor zijn verjaardagsetentje. Zowel tijdens het varen
en het etentje hebben we via facetime contact om er toch een beetje bij te zijn.

Tegen de avond krijgen we een whatsappje van de Flegma (Marion & Paul) dat ze op koers liggen
naar onze baai en of er nog plek is. Er zijn nog wat plekjes en een uurtje later konden ze hun anker
uitgooien na hun tocht vanaf Valencia. Wij krijgen een uitnodiging om even bij te kletsen en zijn naar
ze toe geroeid. We hebben verhalen aangehoord over hoe gezellig Valencia is en wij hebben verteld
over onze ervaringen op lbiza, met een hapje en drankje was het gezellig. Als het begint te
schemeren en het zonnetje verdwenen is, hebben we de Just weer opgezocht.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

Donderdag 5 augustus 2021
Laatste dagje in Port Des Torrent

Gisteravond was er een grote lbizaparty aan de gang bij een strandtent. De muziek was standje tien,
de lasershow was kleurrijk, maar wij willen slapen. Toen we in bed lagen zei Marianne, dat gaat een
latertje worden, ik doe m’n oordopjes in. Maar gelukkig zijn er volgens ons nog steeds Covid
beperkingen op Ibiza, want om 23:30 uur was het muisstil in de baai. Gelukkig.

Marianne is heel de ochtend druk geweest met hoe en waar we Daniel morgenavond het beste
kunnen ophalen. Het vervelende is, dat juist morgenavond de wind toeneemt en precies in de baaien
staat, waar we willen ankeren, maar niks veranderlijker dan het weer. Ik heb heel de ochtend niks
gedaan, een boekje lezen, een klein tukkie en weer verder met lezen. Marianne was veel actiever,
want die heeft ook de laatste puntjes van haar Albufeira schilderijtje aangepakt en officieel van haar
handtekening voorzien.

Na onze middagmaaltijd zijn we naar de Flegma gezwommen voor wat beweging en een praatje. We
weten nu wat onze eindbestemming gaat worden dit jaar, dus de volgende stap is het boeken van de
vliegtickets. Maar daar waren we snel uit en we vliegen nu op een mooie tijd naar huis.
Morgenochtend nog wat boodschappen halen en dan proberen een windstille baai uit te zoeken om
Daniel met het bijbootje op te halen.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2



Vrijdag 6 augustus 2021
Port Des Torrent naar Cala Talamanca
Daniel komt vandaag.

Vanmorgen waren we al vroeg bij de Flegma, Marianne ging aan de koffie met Marion en met Paul
ging ik boodschappen halen. Bij terugkomst hebben gelijk ons anker opgehaald, die goed vast zat na
vijf nachtjes.

Wij varen weer eens tegen de wind in richting Ibiza-Stad. Daar hebben we een goed ankerplekje op
het oog, waar we Daniel makkelijk kunnen oppikken met het bijbootje. Bij aankomst in Cala
Talamanca is het best druk en we hebben een paar rondjes gevaren, voordat we een ankerplekje
hadden gevonden zonder zeegras. Voor de zekerheid neem ik even een duik om het anker te
controleren en wat af te koelen. Marianne begint gelijk met koken, want dat was er tijdens het
tochtje bij ingeschoten.

We hebben Daniel een update gegeven, waar we voor anker liggen. Met het bijbootje zijn we tegen
de avond naar de aanlegsteiger gevaren om die locatie ook door te geven. We bekijken even de
situatie. Het is een wirwar van bijbootjes. Wellicht is er vanavond laat plek. De achterhut hebben we
opgeruimd en het bed is opgemaakt. We zijn er klaar voor. Nu maar wachten totdat het vliegtuig is
geland.

Vertrektijd 10:50
Aankomst 15:50
Tripafstand 24,9 zeemijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Zaterdag 7 augustus 2021
Cala Talamanca via Cala Yondal naar Cala Tarida

Met een half uurtje vertraging is Daniel geland op Ibiza. Nu nog een stukje met de bus, stukje lopen,
en het laatste stukje met het bijbootje. Al met al was het na twaalf uur in de nacht, toen die aan
boord was. We gingen laat slapen. Althans dat probeerden we. Er stond een flinke swell en de
veerboten waren al vroeg aan het opstarten, ook de vliegtuigen kwamen weer over onze Cala
aanvliegen op Ibiza. Reden genoeg om heel vroeg te ontbijten en het anker te lichten.

Als we de weerberichten bestuderen is Cala Tarida een goede baai voor de nacht en zondag. Maar
eerst gaan we langs Cala Yondal, waar de meeste superjachten hun anker uitgooien. Bij aankomst in
Yondal valt dat een beetje tegen, maar twee superjachten, twee grote catamarans, wat snelle
speedboten en de Just. Voordat we verder naar Cala Tarida gaan, hebben we gezamenlijk gezorgd
voor een uitgebreide tapasschotel.

Voor ons doen komen we laat aan in Cala Tarida, waar het ook nog eens vrij druk is. Maar na even
zoeken hebben we een ankerplekje. We nemen gelijk allemaal een duik in het heldere water, waar
nu gewoon visjes zwemmen en niet zoals vanmorgen honderden kwalletjes. Marianne en Daniel zijn
naar het strand gezwommen. Als ze rustig naar de Just terug zwemmen, gaat de boot voor ons weg.
Ik riep ze zo snel mogelijk terug, zodat we gauw gauw de Just iets naar voren kunnen halen. We
hebben nu een perfect plekje voor de komende dag. We hopen dat we een betere nachtrust krijgen
dan afgelopen nacht.

Vertrektijd 8:05 - 15:40
Aankomst 11:00 - 17:50
Tripafstand 20,6 zeemijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Zondag 8 augustus 2021



Oosterwindje in Cala Tarida

Het was weer een lastig nachtje. De wind ging van zuid naar oost en zal vanaf 02:00 uur in de nacht
flink gaan toenemen. Maar tot die tijd was het een wirwar van dobberende bootjes. De buurboot
was al een keertje verplaatst en deed dat later nogmaals. Mooi, daar hebben wij dan geen last meer
van. Maar de catamaran is een ander verhaal, die zwaaide in een ander ritme dan alle andere boten
achter z’n anker. Af en toe kwam hij best dichtbij. Voor de zekerheid bleef ik een beetje dommelen in
de kajuit om ieder half uurtje de boel te controleren. Even na 2:00 uur kwam meer wind uit het
oosten. Die wind zette alle boten strak achter hun anker en het bijna botsing gevaar was geweken.
Gelukkig, we kunnen slapen tot het zondagochtendontbijtje.

Oeps, vannacht hoorde ik de waterpomp heel af en toe aanslaan, dus til ik de vloerluiken op. En ja
hoor, er ligt wat water en in het luik direct onder de kajuittrap ligt bijna 15 centimeter. Die ruimte
hebben we de vorige keer vergeten te controleren. Ik heb alles opgeruimd en de zondagsrust is
neergedaald op de Just.

Door die oosterwind is het erg druk in de baai en veel bootjes zoeken hier beschutting. Zo druk
hebben we het nog niet eerder meegemaakt. Daniel gaat al vroeg zwemmen en Marianne gaat
verder aan de gordijntjes voor de achterhutten, doet een shirtje en een bikini door een sopje en ze
begint alvast aan het middageten en ik begin aan een nieuw E-boekje. In de namiddag gaan
Marianne en Daniel een groot rondje zwemmen en ik zwem een schoonmaak rondje om de Just om
de groen geworden waterlijn weer wit te maken.

Morgen gaan we weer bellen voor een boei in Port Antonio om dan even de stad te bezoeken Anders
is er vlakbij ook een ankerplekje om wat boodschappen te halen. Vanavond ga ik zo wie zo vroeg
naar bed om wat slaap in te halen.

Weer: licht bewolkt/zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Maandag 9 augustus 2021
Cala Tarida naar Calé Des Moro

Eindelijk na twee halve nachten een normale nacht en heerlijk geslapen. Dus vanmorgen hebben we
vol energie aan het hele oude brood zitten knagen en Marianne nam een bakje kwark met muesli. Na
het ontbijt zijn we vertrokken.

Met een langzaam gangetje varen we op het fokje richting Port Antonio de Portmany, waar we weer
een boei proberen te reserveren. We hebben nog een rondje gemaakt in de Cala Escondida om
Daniel te laten zien, hoe mooi het daar is. Er ligt ook nog een zeilboot op de rotsen te beuken, die
waarschijnlijk van z’n anker is geslagen tijdens de laatste hevige storm, toen ik alleen in Cala Tarida
voor anker lag. We hebben nog geen antwoord van de haven over een boei, dus varen we iets door
naar Calé Des Moro. Daar is het ook goed mogelijk om naar de kant te komen. De Poolse/Spaanse
life-aboard lag er ook met z’n Fisher (Mia) en wijst ons op een mooie zandplaat voor zijn boot.

Zo, we liggen, even een duik om het anker te checken en ondertussen maakt Marianne het
boodschappenlijstje voor de Lidl. Daniel roeit naar het steigertje om me af te zetten en ik ga aan de
wandel, eindelijk weer eens. Bij de Lidl kan ik m’n gang gaan. Veel beter dan die kleine
supermarktjes, waar we de laatste weken boodschappen moesten halen. Met een volle rugzak en
twee iets te zware tassen word ik opgehaald door Daniel. Marianne verklaarde me weer voor gek,
maar ik voerde gewoon m’n taak uit aan de hand van het boodschappenlijstje. De extra twee
meloenen tel ik dan niet mee. Zo, we hebben weer een overvolle ijskast en meer dan genoeg voor de
laatste dagen Ibiza.



Bij de Lidl word ik gebeld door de haven, dat ze een boei voor ons hebben. Ik antwoord, dat we
inmiddels een mooi ankerplekje hebben gevonden en dat ze te laat terug bellen. En het bespaart ons
€43,-.

De wind is in de loop van de middag wat toegenomen. Daniel is tijdens het snorkelen met stukjes
brood de vissen aan het voeren. Dan komt hij met de melding dat de ankerketting in het zeegras ligt.
Wij willen geen boete, dus heb ik de ankerketting iets ingehaald, want ik had wel iets te veel ketting
uitgezet. Marianne heeft ondertussen een lekkere pasta met vis bereid, dus uit het water kan ik gelijk
aan de maaltijd.

Marianne wil ook even de kant op. Daniel blijft aan boord, maar brengt ons wel naar het steigertje.
We hebben wat rond gewandeld in Sant Antoni de Portmany, om het Ibizagevoel nog even op te
snuiven. Qua kledingzaakjes, dat is een en al Ibizastijl, maar heel veel terrassen zijn leeg of (nog)
gesloten. Op de terugweg hebben we een grote beker ijs meegenomen voor aan boord.

Wat we morgen gaan doen is nog een beetje een raadsel. We willen woensdag of donderdag naar
Mallorca. We moeten nog een keertje water tanken en er zijn nog wel twee baaien, waar we een
dagje kunnen vertoeven als de wind gunstig staat.

Vertrektijd 9:30
Aankomst 11:05
Tripafstand 7 mijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 2

Dinsdag 10 augustus 2021
Calé Des Moro via Sant Antonio naar Portinatx

We hebben een drukke morgen. We vertrekken vroeg van ons ankerplekje voor onze eerste tocht.
Sant Antonio is nog geen mijl varen. We willen weer water tanken. Marianne zorgt via de marifoon
voor een plekje. Voor Daniel is het de eerste keer Mediterraan aanleggen, met de achtersteven naar
de steiger aan twee lijnen en een ankerlijn.

We hebben twee waterslangen tot onze beschikking. Zodoende kan Daniel de watertanks vullen en ik
borstel de Just. Deze is in plaats van wit, geel geworden van aanwaaiend stuifzand. Marianne deed
een klein handwasje en vulde extra waterflessen. Binnen het half uurtje waren we er klaar mee en
weer € 9,00 lichter.

Tegen 11:00 uur varen we de baai van Sant Antonio uit. We hebben het fokje uitgerold en samen
met de motor op een laag toerental hebben we laverend de tegenwind doorklieft. Met een lekker
vaartje zijn we langs al onze eerder bezochte mooie baaitjes gevaren. Na San Miguel is het voor ons
ook nieuw vaarwater.

In Portinatx is het redelijk druk en we hebben moeite om een zandplekje te vinden. Uiteindelijk
denken we, dit is het. Maar na een paar uur en een alsmaar draaiende wind vinden we het toch geen
fijn plekje voor de nacht. Als Daniel terug is van het snorkelen langs de rotsen, verplaatsen we de Just
naar een ander dieper plekje. We kunnen de bodem niet zien, maar we liggen stevig en veiliger vast
en hopelijk niet in het zeegras. We hebben de Just een beetje vaarklaar gemaakt voor morgen, als we

naar Mallorca vertrekken.
Vertrektijd 9:00 - 11:00

Aankomst 10:15 -15:30
Tripafstand 23 mijl



Weer: bewolkt 29 graden
Windkracht: 3

Woensdag 11 augustus 2021
Portinatx (Ibiza) naar Santa Ponga (Mallorca)

Maar goed dat we gisteren een wat ruimer ankerplekje hebben opgezocht. Na 23:00 uur begon de
wind aan te trekken. Eerst krachtig, maar twee uurtjes later leek het wel een orkaan, die even door
de baai heen kwam razen. Alle boten gingen in een mum van tijd 360 graden in de rondte. Overal
gingen schijnwerpers aan. Twee zeilboten waren waarschijnlijk van hun anker geslagen en zochten
hun heil elders. Rond 04:00 uur was de rust terug gekeerd en konden we weer proberen te slapen in
een nog stevig schommelende Just.

Om 06:00 uur ging het wekkertje, want ons vertrek naar Mallorca is om 07:00 gepland. lets voor tijd
halen we ons anker op. Ik maakte me nog zorgen of die wel los zal komen, omdat we vannacht als
een huis verankerd waren. Gelukkig, de duikspullen blijken niet nodig. We hebben gelijk een goed
bezeilde koers. Eerst nog even met de motor bij, maar die kan snel uit. We varen hoog aan de wind,
vol zeil met een snelheid van ruim 7 knopen. We rekenen ons al rijk, zo snel we in Santa Ponca
kunnen zijn. Helaas na 24 mijl is plotseling de wind uit. De fok wordt ingedraaid en de motor gaat
aan. Gelukkig, na twee uurtjes op de motor trekt de wind weer aan. Nu kunnen we met een halve
windse koers aansturen op Santa Pong¢a. We rekenden van tevoren op een zeiltochtje van ruim tien
uur, maar daar hebben we bijna één uur van af kunnen snoepen.

Door de storm van vannacht ligt er weer 5 kilo oranje zand op de Just en, omdat we toch netjes op
Mallorca aan willen komen, hebben we met een paar emmers water de Just weer toonbaar gemaakt.
De baai in Santa Ponca is best ruim. We dachten een mooi plekje te hebben, maar er ligt een
vervelende Fransoos ver achter ons, die zegt dat die zestig meter ketting heeft uitstaan (en dat op vijf
meter diep water) en dat we te dichtbij liggen. Ik heb geen zin in gezeur en er zijn nog genoeg andere
plekjes.

Als we voor anker liggen, nemen we direct een duik om af te koelen. In de avond hebben we twee
havens gereserveerd, eentje voor twee dagen om Mallorca een beetje te verkennen en de andere op
Daniel’s verjaardag. We hebben allemaal iets te weinig slaap gehad de afgelopen nacht, dus zoeken
we vroeg onze kooien op.

Vertrektijd 6:50
Aankomst 16:35
Tripafstand 54,4 mijl
Weer: bewolkt 29 graden
Windkracht: 4

Donderdag 11 augustus 2021
Genieten in Santa Ponga

We hebben allemaal een beetje uitgeslapen. De een wat korter dan de rest, maar we zitten pas om
10:30 uur aan het ontbijt. Na het ontbijt hebben we weer de Just schoongemaakt. Nu met grof
geschut, zeep en een harde borstel, om de resterende kilo oranje Ibiza-zand te verwijderen. Wat een
troep, het lijkt wel vermengd met lijm. Na twee warme uurtjes borstelen zijn we tevreden en
springen we het water in.

De bedoeling was om vandaag verder te varen, maar we vinden het hier een prettige baai en we
hebben tijd zat om de 56 mijl te overbruggen naar Porto Cristo. We gaan daar voor twee dagen de
haven in. Het is dan voor ons al meer dan een maand geleden om aan een steigertje vast te liggen.
Marianne en Daniel zijn daarvoor een hele planning aan het maken, waar we de komende dagen zijn



op Mallorca. De rest van de dag hebben we wat gezwommen, wat gelezen, wat geluierd, gewoon
genieten van het niks doen.

Tegen de avond zijn Marianne en Daniel met het bijbootje even het stadje gaan bezoeken. Beetje om
te kijken of we hier nog een dagje blijven? Of gaan we hier alleen boodschappen halen en dan
verder. We zijn er nog niet uit. [k heb ondertussen de vlag in een sopje gezet, want die was rood,
oranje, blauw. Toen ze terug kwamen, hadden ze een vers stokbroodje en een grote beker ijs
meegenomen.

Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 2

Vrijdag 13 augustus 2021
Santa Ponga naar San Jordi

We gaan verder. Voor 9:00 uur hebben we het anker opgehaald en verlaten we deze mooie, ruime
baai. Vannacht lag de Just volkomen stil en konden we goed slapen.

We varen in het begin langs een mooie kustlijn met apart gevormde rotsen, maar als we de baai van
Palma de Mallorca oversteken is het saai. De eerste twee uurtjes kunnen we lekker zeilen. Maar de
wind is plotseling weg en we varen nog maar 2 knopen, dus de motor kan z'n werk weer doen. De
laatste tien mijl steekt de wind weer op en kunnen we weer zeilen.

We sturen aan op een ankerplekje bij llla Gavina, maar daar kunnen we geen boodschappen halen.
Dan maar naar San Jordi, daar is een steigertje voor de bijboot en een supermarkt. Er liggen in deze
baai veel boten aan een mooring en maar een enkeling ligt voor anker. Wij zoeken een mooi
ankerplekje uit in een zandbodem bezaaid met rotsen. Als we ons anker laten zakken in nog geen vijf
meter diep helder water en we langzaam achteruit varen, gelijktijdig met het geven van voldoende
ketting, liggen we snel als een huis verankerd. Als we een kijkje nemen in het water om te
controleren hoe het anker ligt, zijn we verdeeld tevreden. Het anker ligt in het zand deels ingegraven
omringd door platte rotsen. We vertrouwen er op, dat het goed genoeg is.

Samen met Marianne ben ik naar het bijbotensteigertje gevaren voor de boodschappen. Daniel
houdt ankerwacht aan boord. Zo, we hebben weer voor de komende dagen voldoende te eten.
Samen gaan we gelijk kokkerellen voor alweer een lekkere maaltijd.

De baai was rustig, toen we kwamen, maar wordt steeds iets drukker en we krijgen steeds meer
boten om ons heen. Marianne gaat met Daniel nog even de wal op en ik blijf de boel in de gaten
houden op de Just. Als ze terug komen, hebben we nog een laatste duik gemaakt naar het anker. Die
ligt nog steeds op z’n plekje. We kunnen zo gerustgesteld slapen.

Morgen een kort tochtje naar? Ik hoor het morgenochtend wel.

Vertrektijd 8:55
Aankomst 15:00
Tripafstand 31,7 mijl
Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 2

Zaterdag 14 augustus 2021
San Jordi naar Cala Mondrago

Het is hier mooi wakker worden. Het water is spiegelglad en er staat geen zuchtje wind. Maar we
willen verder.

We gaan naar de oostkust van Mallorca. De kustlijn doet een beetje Portugees aan. Mooi gevormde
rotsen en veel grotten. Je kan er naar blijven kijken en dit maakt het tochtje leuker dan gisteren. Na



het ronden van Cap de Ses Salines gaan we noordelijker varen. We zagen veel leuke baaitjes, zoals
Cala Llombards, Cala Santanyi en Cala Figuera, waar we allemaal even zijn ingevaren. Ze waren
allemaal sprookjesachtig en daarom ook erg druk.

Ons uiteindelijke doel was Cala Mondragd, waar het iets minder druk, maar net zo mooi is, als de
andere Cala’s. We vinden een ruime zandplaat voor het anker en dan doe ik een “verplichte duik” om
te controleren of we goed verankerd zijn.

Al snel wordt het drukker om ons heen. Vlak achter ons komt een Spaanse zeilboot ankeren, die we
iets te dichtbij vinden komen. Uiteindelijk geven ze meer ankerketting, zodat er iets meer ruimte
ontstaat. Als ik hun anker controleer, ligt die doelloos op de bodem. Er vertrekken tegen het eind van
de dag steeds meer bootjes. Wij hebben het anker gelicht en de Just iets verlegd voor een goede
nachtrust. We blijven ons verbazen over hoe mooi de kleur en helderheid van het water is, wat mooi
tot zijn recht komt, als we aan het snorkelen zijn.

Als de baai wat rustiger is, zijn we naar de rotsen geroeid. We konden door een grot varen. Terug aan
boord neemt Daniel nog een duik, Marianne gaat wat tekenen en ik begin aan m’n verhaaltje.

Vertrektijd 9:32
Aankomst 12:55
Tripafstand 14,9 mijl
Weer: zonnig 33 graden
Windkracht: 2

Zondag 15 augustus 2021
Zondagje in Cala Mondragé

Het is echt zondag aan boord van de Just. Er wordt wat uitgeslapen en ruim ontbeten. Ons plan is om
vandaag naar Porto Petro te varen en daar aan te leggen aan een mooring. Maar we vinden het hier
zo’n mooi plekje en in Porto Petro is het maar de vraag of er een mooring beschikbaar is op de
zondag. We hebben al eerder geprobeerd om een mooring te reserveren voor vandaag, maar dat
ging niet echt lekker. Vaak bellen en als ze dan opnamen, kregen we te horen dat we op zondag rond
11:00 uur even terug moeten bellen. Dus de keus was makkelijk, waarom weggaan als je op een heel
mooi plekje bent.

Wat doe je nog meer op een zondag behalve luieren? Met z'n tweetjes, Daniel en ik, hebben we heel
de baai langs de rotsen gezwommen en de twee strandjes bezocht. Het was een pittig zwemtochtje
en vooral de terugtocht naar de Just hebben we wind en golven flink tegen. We hebben op de
strandjes gekeken of er een aanlegplaats was voor het bijbootje, zodat we later op de dag een
wandeling kunnen maken. Helaas het strand ligt propjevol met zonaanbidders, maar geen enkele
mogelijkheid voor het bijbootje.

We merken goed dat het zondag is, want de baai wordt met het uur drukker en ieder vrij plekje
wordt gevuld. In de namiddag vertrekken de dagjesbootjes en wordt het weer iets rustiger. Marianne
en Daniel gaan nog een poging wagen op het strandje voor een wandeling en vertrekken met het
bijbootje. Ik probeer ondertussen de kleine waterlekkage op te lossen, waar we al een paar dagen
last van hebben. Gelukt, de waterpomp slaat niet meer vier maal per uur aan en er druppelt geen
water meer bij de boiler.

Tegen de avond kwamen steeds meer bootjes binnen dan we hadden verwacht en alle vrijgekomen
plekjes worden weer ingenomen. Terwijl we hadden verwacht vannacht als enige in deze baai te zijn.
Morgen een tochtje van ruim drie uurtjes naar Porto Cristo, waar we dan twee nachtjes aan een
steiger vast liggen.

Weer: zonnig 34 graden
Windkracht: 2



Maandag 16 augustus 2021

Cala Mondragé naar Porto Cristo

Rond 02:00 uur vannacht was er een hele harde windstoot. We waren allemaal gelijk wakker, maar
we lagen goed vast. Twee andere bootjes zochten wel een ander ruimer plekje. Ik heb alleen de
luchthapper van het voorluik gehaald, want er stond wel gelijk heel veel frisse lucht in de voorhut.

Marianne was een voorstander om vroeg te vertrekken en ik had zoiets van tijd zat. Omdat het brood
op was, stelde ik voor om een paar pannenkoeken te bakken. Mede daarom vertrokken we iets later.
Eenmaal op onze koers merken we dat we veel wind tegen hebben en hoge golven. En de verwachte
aankomsttijd loopt flink op. Ongeveer halverwege kunnen we eindelijk hoog aan de wind varen en
met een paar slagen zijn we toch op een redelijke tijd in de haven.

Er is maar een kort marifoonberichtje nodig en ze zeggen gelijk ons te verwachten. Twee marineros
staan klaar om de lijntjes aan te pakken. Na een maand liggen we eindelijk weer eens in een haven
en niet alleen om water te tanken. We hebben gelijk de Just flink schoongespoeld en geborsteld om
alle laatste restjes oranje zand te verwijderen. Marianne heeft de binnenboel een goede opfrisbeurt
gegeven.

Lunchtime, we hebben maar heel kort rondgekeken voor een aardig restaurantje. Toen we die
vonden zijn we gelijk neergeploft. Terug op de Just hebben we wat zitten relaxen. Met Daniel heb ik
een wandeling gemaakt naar de wasserette, geen selfservice, maar ze vouwen het wel voor je op.
Vlakbij was de supermarkt waar we gelijk maar wat flessen limonade en melk meenamen, dat scheelt
morgen in gewicht. In de avond zijn Marianne en ik nog even naar een andere wasserette gelopen,
waar voldoende wasmachines stonden en het was selfservice. Morgen gaan we het stadje beter
bekijken maar voor nu een lekkere douche aan de wal.

Vertrektijd 8:30
Aankomst 12:45
Tripafstand 17 mijl
Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 4

Dinsdag 17 augustus 2021
Grotten bezoeken in Porto Cristo
Best een leuke, volle havendag. Maar er moet wel veel gedaan worden.

Eerst even een vers stokbroodje scoren. Na het ontbijtje hebben we de was verzameld. Met drie
volle boodschappentassen gaan we naar de wasserette, waar we de grootste machine volstoppen.
De was is klaar, nog even in de droger en iets meer dan een uurtje later is de was gedaan. Daniel had
ondertussen heel de Just van binnen goed gestofzuigd, twee klusjes geklaard.

De grootste en enige attractie in Porto Cristo zijn de Cuevas Drach, de grotten van Drach, een
ondergronds grottenstelsel met druipsteen, waar je doorheen kan wandelen. Er is ook in de grot een
hele onderwaterrivier, waar je voor coronatijd met een bootje doorheen kon varen. Nu vaart er een
bootje met muzikanten, die een klassiek miniconcert geven. Wat die twee andere bootjes erbij
deden, is voor ons een raadsel of het moet het synchrone roeien zijn.

De laatste klus moet ook nog gedaan worden, boodschappen. Met drie volle tassen komen we terug.
Genoeg voor een paar dagen ankeren in één van de mooie Cala’s. We zitten nu lekker in het kuipje
met veel flanerende Spanjaarden, die allemaal de andere enige attractie van Porto Cristo, de
catamaran van Rafael Nadal, fotograferen en gelijktijdig onze Just.



Weer: licht bewolkt 30 graden
Windkracht: 4

Woensdag 18 augustus 2021
Porto Cristo naar Cala Magraner

Onze twee havendagen zitten er weer op. Nog even wat vers brood halen, watertanks vullen en de
kuip uitspuiten. Nog even een ontbijtje en we kunnen uitvaren. Met een kalme zee en het fokje uit
hebben we een ideale koers voor Marianne. Bij elke Cala waar we langskomen hebben we een kijkje
genomen. De ene ligt verkeerd en de andere is te druk.

We krijgen van Marion en Paul de vraag wat onze plannen zijn. Ons plan is langzaam terugvaren
richting Port Colom en als we een leuke Cala tegenkomen daar te ankeren. Hun plan is Cala
Magraner. We hebben eerst nog een kijkje genomen in Cala Blanco, maar besluiten toch maar door
te varen naar Cala Magraner. Die is ook redelijk druk, maar we vinden een mooi plekje. Bij de tweede
poging liggen we perfect en het anker is mooi ingegraven. Niet veel later komt ook de Flegma de Cala
binnenvaren.

Marianne en Daniel gaan al snorkelend de Cala verkennen. Ze vinden een grot en zwemmen er in tot
het niet verder kan. Daar maakt de swell een enorme fontein. Verder langs het kiezelstrandje en dan
terug langs de tegenoverliggende rotswanden, waar ook weer allerlei visjes te zien zijn. Er is hier
geen enkele bebouwing en op het strandje geen eettentje. Er zijn alleen een paar badgasten en wat
bergbeklimmers.

In de loop van de middag neemt de wind toe, veel meer dan de voorspelde 12 knopen. Het een na
het andere bootje vertrekt en de Flegma ziet kans om vlak achter ons te ankeren, waar iets minder
swell staat. Rond borreltijd komen Marion en Paul even langs en bespreken we de afgelopen dagen
en ervaringen. Langs de rotswanden zien we regelmatig steenbokjes klimmen, die volgens ons
plakzooltjes hebben zo makkelijk ze tegen de rotsen lopen.

Tegen de avond wordt het steeds rustiger in de Cala, met nog maar twee andere boten gaan we de
nacht in.

Vertrektijd 10:40

Aankomst 12:10

Tripafstand 5 mijl

Weer: licht bewolkt 29 graden
Windkracht: 2

donderdag 19 augustus 2021
Cala Magraner naar Cala Barques

Gelukkig, zoals verwacht, nam de wind af gisteravond. Marianne en Daniel trotseerden de muggen
en gingen de uitdaging aan om zo laat mogelijk buiten te zitten. Marianne vroeg om een gezellig
achtergrond muziekje. Toen ik probeerde de radio aan te zetten, weigerde die. Met geen
mogelijkheid ging die aan. Ik dacht eerst een stroomprobleem, maar na lang zoeken waren het de
contactjes van het afneembare paneel. Uiteindelijk voegde ik me ook toe in de kuip. Nu met
achtergrondmuziek en uitleg waar alle sterren staan.

De dag begint rustig. Lekker in het kuipje en naar de aankomende bootjes kijken. De Flegma haalt het
anker op en gaat een paar baaien verder. Wij gaan op grotexcursie met het bijbootje. Daniel wil wat
beweging en roeiend tegen de wind en golven in bereiken we de eerste grot. We hadden gedacht,
dat het die ene mooie was, die we gisteren hadden gezien. Maar helaas, die is volgens ons bij de
vorige Cala. Terug gaan we langs de overkant langs de rotsen. Terug aan boord ga ik samen met
Daniel naar een diepe grot toe zwemmen/snorkelen, waar die gisteren samen met Marianne is
geweest.



In de middag roeien Daniel en Marianne naar het strandje om daar de boel te verkennen. Ze trekken
het bijbootje op de kiezels en gaan kijken, waar de paar badgasten vandaan komen lopen. Ze volgen
kort een riviertje en dan gaat het pad door een onherbergzaam gebied. Het is stil en alleen de krekels
zijn te horen. Er is geen bewoning en er staan veel pijnbomen. Uiteindelijk komen ze 2 personen
tegen, die over een hek klimmen. Zonder de bewoonde wereld te hebben bereikt, keren ze terug.

Ik stelde voor om na Cala Barques te varen. Zodat we morgen daar een hele dag kunnen blijven. Als
we langs de kustlijn varen komen we ook die diepe, aparte grot tegen. Die lag maar iets verder dan
dat we geroeid waren. Jammer, morgen maar even het motortje op het bijbootje en dan er naar toe.
Vertrektijd 18:00

Aankomst 18:20

Tripafstand 1,3 mijl

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 3

Vrijdag 20 augustus 2021
Cala Barques naar Porto Petro

Gisteravond was er weinig wind. Toch hebben we de Just verplaatst naar de noordkant van de baai,
zodat we een betere nachtrust kunnen hebben. De swell komt recht in de baai en we lagen toch wel
dicht bij de kant. In de loop van de nacht verwachten we noordenwind en dan geeft de baai iets
meer beschutting. Marianne en Daniel trotseren opnieuw de muggen en zitten weer tot laat buiten
met een kaarsje aan. Er liggen nog 3 bootjes en er zijn wat mensen op het strand achtergebleven in
de nacht. We zien de lampjes bewegen.

We duiken ’s morgens al vroeg in het water, voor weer een grotexcursie, maar nu zwemmend. We
gaan eerst naar de verste grot. Daar kunnen we heel diep in zwemmen en je had er een mooi
doorkijkje. Daniel ontdekt een goed verborgen inktvis en een paar niet eerder gespotte visjes met
een prachtige tekening. De andere grot is een heel speciale. Je ziet in het donker onder een rots licht
doorschijnen. We kunnen deze grot ook diep in zwemmen, maar als je diep duikt onder die rots door,
kom je in een open ruimte omgeven door rotsen. Heel speciaal, volgens Daniel, wij wagen ons niet er
aan. De een na laatste grot is een hele smalle, maar heel erg diep in de rotsen. En de laatste, daar
heeft Daniel al gisteravond een kijkje genomen, die is heel breed en hoog met heel veel aan elkaar
gevormde pilaartjes tussen de boven- en onderkant van de grot.

Als we na bijna twee uur uitgezwommen zijn, stel ik voor om naar Porto Petro te varen en daar een
mooring te nemen. Al vrij snel hebben we het anker gelicht en zetten we koers naar Porto Petro.
Porto Petro blijkt een havenkom van rotsen met rondom mooie vakantiehuizen, er is een kleine kade
met wat lokale bootjes. Marianne heeft een mooring gereserveerd. Als we vast liggen aan de
mooring zijn we het stadje gaan bezoeken. We lopen tegen een druk terras aan met een
aantrekkelijk drie gangenmenuutje en ze hebben nog een tafeltje vrij. We hebben een heerlijke
paella gegeten en daarna kip en inktvis. Na afloop hebben we een hele korte wandeling gemaakt,
voordat we terug roeien naar de Just. We vinden het wel tijd voor een late siésta.

Daniel hoort weer de waterpomp aanslaan en vermoedt dat we weer een kleine lekkage hebben,
daar gaat onze siésta. De lekkage is snel verholpen en ieder zoekt een plekje om te relaxen. We
hebben nog gezocht naar een leuke wandeling in Porto Petro, maar daar kwamen we niet echt uit.
Marianne wilde wel wat afkoelen en dook nogmaals het water in, niet zo gek met een temperatuur
van bijna 30 graden om 20:00 uur. Morgen is er een feestje aan boord van de Just. Hiep Hoi.

Vertrektijd 12:10
Aankomst 14:00
Tripafstand 10,4 mijl



Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Zaterdag 21 augustus 2021
Porto Petro naar Porto Colom
Feest aan boord, Daniel is jarig, hiep, hiep, hoera!

Een taart is er niet te koop in deze haven. Dus we bakken er zelf eentje met de spulletjes, die we aan
boord hebben. Met een paar eieren, suiker en bloem maken we een biscuitdeegje, twintig minuten
in de wonderpan en de basis hebben we. Van een zakje Crema de Catalana maken we de vulling.
Alles kan nu afkoelen en wij gooien de mooringlijn los.

Om nou te zeggen dat we een rustige nacht achter de rug hebben. We hadden het beter verwacht.
Meerdere keren vannacht kwam de mooring tegen de Just aantikken, wat een heel hinderlijk geluid
geeft in de nacht. Ik heb nog gekeken om er wat aan te doen, maar wat?

Het is vandaag een klein tochtje en rond 12:00 uur zijn we in Porto Colom. Nog even diesel tanken en
dan de marinero oproepen voor onze ligplaats. We liggen nu extra goed vast, aan een zijsteiger,
achtersteiger en ook nog eens een lijn voor aan de boeg. Zekerheid voor alles bij die Spanjaarden.

Daniel had trek in pizza voor de lunch, dus gingen we naar de plaatselijk Italiaan. We hebben na de
lunch nog een stukje gewandeld, maar het was te warm en we zochten al snel de verkoeling aan
boord op voor de siésta.

We hebben al meerdere keren geprobeerd om de ligplaats twee dagen te verlengen en ook nu lukt
het niet. Plan twee is een mooring en dat lukte wel en is stukken goedkoper.

De taart en vulling zijn afgekoeld. Dus we kunnen gaan opbouwen, niet zoals we dat thuis zouden
doen. We snijden het biscuittaartje, zodat we twee lagen vulling kunnen smeren. Eentje met Crema
de Catalana en andere met aardbeienjam. Al met al een prima taartje, maar niet te vergelijken met
een hazelnoot-slagroomtaartje van Maison Kelder.

Samen met Daniel hebben we de supermarkten bezocht en gecontroleerd of ze op zondag geopend
zijn, anders moeten we nog wat spulletjes halen. Gelukkig geen gehaast, alles is morgen open. Dan
kunnen we een lekker maaltje voor Daniel bereiden op z’n laatste volle dag bij ons aan boord.

Vertrektijd 11:00
Aankomst 12:15
Tripafstand 5,6 mijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 3

Zondag 22 augustus 2021
Porto Colom steiger naar Porto Colom mooring

Het is een drukke zondagmorgen. Eerst broodjes halen voor het ontbijt en dan gaan we aan de slag.
De Just goed afspoelen en de watertanks vullen. Marianne en Daniel verzorgen de binnenboel,
stofzuigen en een nat lapje langs de kastjes. Daarna deed ik nog even de laatste boodschappen.

We hebben ons kortste tochtje achter de rug, welgeteld vijf minuten. Even de baai oversteken en
melden bij de marinero. Al snel liggen we vast aan een mooring voor in ieder geval de komende twee
nachten. We kijken het aan of er in de nacht weer een klopgeest rond de Just dwarrelt. Zo ja, dan
gaan we snel weer ankeren.

Samen met Daniel hebben we heel de baai verkend, waar zijn de strandjes, waar is de bijbotensteiger
en waar kan je eventueel ankeren. Marianne was al begonnen met het zondagsmaaltje. Lekkere
zalm, pasta met groentes en Crema de Catalana als toetje. Een beetje Daniel’s favoriete gerechtjes.
Morgen vertrekt Daniel even voor de middag. Hij wordt opgehaald met een shuttlebusje, die hem



naar het vliegveld van Palma de Mallorca brengt. Wij blijven nog zeker een week op Mallorca. Bettina
en Fred komen hier op Mallorca op vakantie en varen met ons, als het weer het toelaat, op 30
augustus naar Cambrera, dus genoeg om naar uit te kijken.

Vertrektijd 11:35
Aankomst 11:40
Tripafstand 0,1 mijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Maandag 23 augustus 2021
Vertrek Daniel vanuit Porto Colom

Om vandaag een vers broodje te halen, moet ik met het bijbootje naar de kant. Gelukkig is er een
steigertje voor de bijbootjes en geen strandje. Daniel is aan boord zijn spulletjes bij elkaar aan het
zoeken.

Tijdens het ontbijt hebben we het er even over, dat de tijd is omgevlogen, maar dat we wel een paar
leuke plekjes met elkaar hebben ontdekt. Even na 11:00 uur stappen we in het bijbootje om Daniel
naar vaste wal te brengen. En dan is het wachten op de geboekte transfer naar het vliegveld, die iets
later komt dan was afgesproken. We hadden een taxibusje verwacht, maar er komt een heuse
touringcar voorrijden. Nog een paar laatste knuffels en Daniel gaat op weg naar huis.

Wij lopen een beetje stilletjes naar het havenkantoor om nog een formulier in te leveren en twee
extra nachtjes bij te boeken. Terug op de Just hebben we weinig meer gedaan. Een beetje naar het
weer gekeken en naar de planning.

Morgen zijn we actiever, de was moet gedaan worden, boodschappen halen en de achterkajuiten
herindelen. Vandaag doen we niks meer. Van Daniel krijgen we een telefoontje dat die weer thuis is.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Dinsdag 24 augustus 2021
Regen in Porto Colom

We beginnen vandaag heel rustig. Ontbijtje, bakkie koffie, een sinaasappeltje en een beetje
internetten. Rond een uurtje of 11:00 hebben we het bijbootje gepakt en zijn we naar de kant
gevaren. We gaan het stadje ontdekken.

We zijn rechtsom de havenboulevard op gewandeld. Langs de kade liggen vele kleine, voormalige
vissersbootjes, die bijna allemaal hun eigen boothuis hebben. Deze oude bouwsels bevinden zich
onder de kade en staan volgens ons in verbinding met de huisjes op de kade. Ze hebben allemaal
trapjes naar het water van oude verweerde stenen. Heel leuk om dit te zien. Het laatste deel van de
kade staat op instorten en dat zijn ze aan het renoveren.

Op een druk terrasje op het pleintje bij het kerkje hebben we tussen de locals een bakkie koffie
genomen, voordat we verder wandelen. We hebben even een kijkje genomen bij de wasserette,
waar we een van de komende dagen gebruik van gaan maken.

En dan uit het niks begint het te regenen, maar nog geen minuut later is het weer droog. Via de
boulevard gaan we naar de supermarkt. Halverwege in een van de zijstraten is een ochtendmarkt
met best veel kraampjes. Tegenover de supermarkt is een soort Blokker/Gamma warenhuisje, waar
we eindelijk een goed olijfolieflesje vinden. Eindelijk komen we aan bij de supermarkt. Marianne
doet veel ideetjes op voor de komende dagen en met een flinke voorraad wijn komen we weer aan
bij het steigertje voor onze bijboot.



Al met al zijn we bijna vijf uur onderweg geweest en onze maagjes knorren. We zijn gelijk met de
maaltijd voor vandaag begonnen. De rest van de namiddag hebben we heerlijk zitten relaxen in het
kuipje. Marianne is alleen even naar binnengegaan als het weer één minuut begint te regenen en al
weer snel breekt het zonnetje tussen de wolken door.

Weer: licht bewolkt/regen/zonnig 32 graden
Windkracht: 3

Woensdag 25 augustus 2021
Toch nog regen in Porto Colom

Vannacht hoorden we het toch nog druppelen op het kajuitdak en dat is vanmorgen goed te zien,
heel de Just heeft weer een oranje gloed. Eerst maar eens ontbijten en dan aan de schoonmaak.
Marianne maakt ondertussen het boodschappenlijstje.

Ik ga naar de supermarkt en Marianne zit een beetje te hobbyen aan boord. Heel de dag hangt er een
dreigende wolk boven de bergen. De wandeling stellen we steeds iets uit. Gisteren hadden we klein
onderling feestje (verlovingsdag), maar bij gebrek aan roomboter hebben we de feestelijke cake
vandaag gebakken. We wilden na het bakken gaan wandelen, maar die wolk bleef maar dreigen.
Uiteindelijk gaan we maar kokkerellen en stellen we de wandeling weer uit. Na ons maaltje barst de
bui toch vol uit die wolk. Een fikse bui maakt de Just weer oranje, maar na een half uurtje trekt de
lucht helemaal blauw en het zonnetje doet z’'n best weer. En ik kan weer aan de schoonmaak.

In de namiddag gaan we toch nog wandelen. Langs de kade van de jachthavens en de restaurantjes,
langs de leuke vissershuisjes en dan via een mooi aangelegd, houten vlonderpad langs twee strandjes
naar de vuurtoren. Rond de vuurtoren is een groot hek geplaatst, dus heel dichtbij kunnen we niet
komen. Via een buitenwijk met allemaal luxe huizen komen we bij een hoog uitzichtpunt, waar je
over de Middellandse Zee kan kijken. Leuk, maar we waren er al een paar keer langs gevaren.

We zijn laat terug op de Just, waar we ons feestelijke cakeje aansnijden.

Weer: licht bewolkt/regen/zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Donderdag 26 augustus 2021
Nog steeds in Porto Colom

Na een hele luie ochtend hebben we het wasgoed verzameld. Ik mocht naar de wasserette en
Marianne begon een schilderprojectje. Tegen de middag stapte ik weer aan boord met twee tassen
fris ruikende kleding, handdoeken en beddengoed. Tja en wat hebben we de rest van de dag gedaan,
weinig, een beetje internetten, boekje lezen, sinaasappeltje verorberen en Marianne was aan het
schilderen.

Voor ons maaltje hebben we patat gebakken met pimiento en ontbeende kippenbout met limon-
pepper. Morgen is de bedoeling om naar een Cala te gaan, maar als we de windvoorspellingen
bekijken, kan het ook zo zijn dat we nog een dagje blijven.

Weer: licht bewolkt 29 graden
Windkracht: 4

Vrijdag 27 augustus 2021
Nog een dagje Porto Colom

De windvoorspellingen geven nog steeds ruim 26 knopen aan voor de middag en waarom dan
vertrekken als we hier goed liggen. In de morgen ben ik even snel naar de kant gevaren voor een



lekker stokbroodje en na het ontbijt ben ik langs de kapper gegaan om m’n Einstein kapsel te laten
kortwieken.

De rest van de dag is een beetje zoals gisteren. Alleen heeft Marianne een ander projectje. Het
laatste gordijntje van ophangband voorzien, zodat die ook opgehangen kan worden. Tja en ik doe
hetzelfde als gisteren, niks. Behalve dat ik het gordijntje mag ophangen.

En inderdaad de wind neemt in de loop van de dag flink toe en zelfs in deze grote havenkom bouwen
de golven aardig op.

In de late namiddag hebben we nog een wandeling gemaakt. De vissers op de kade maken hun
bootjes vaarklaar, maar op een speciale manier. Ze zijn een soort kratjes met allemaal groene takken
aan het opbinden. We dachten dat ze een bos in zee gaan aanplanten. Maar bij de havenmeester
hebben we het even nagevraagd en het is een oude manier van vissen. De kratten met takken
worden in een vierkant uitgezet op zee. Daar komt een tonijnsoort onder schuilen en dan worden ze
door de vissers gevangen. Na een lekker ijsje hebben we de Just weer opgezocht.

Morgenochtend nog wat voorraad inslaan en dan gaan we zeker vertrekken naar een Cala.

Weer: zonnig 29 graden
Windkracht: 5

Zaterdag 28 augustus 2021
Porto Colom naar Cala Gran

Vanmorgen is het aanpoten. Vroeg boodschappen halen en dan de mooringlijn losgooien, waar we al
zes nachten aan vast hebben gelegen. Via de marifoon krijgen we van de marinero te horen, waar we
water kunnen tanken en met twee man staan ze ons op te wachten. Ik heb gelijk maar de Just met de
borstel schoongespoeld. De watertanks zijn vol en de wind is flink toegenomen. We liggen aan
lagerwal, maar met een springetje vertrekken we netjes van de steiger.

Eenmaal buiten de havenkom merken we dat er een serieuze wind staat, maar die blaast ons snel
naar Cala Gran. Als we achter ons anker liggen ziet Marianne al Bettina en Fred op de wal staan. Ik
heb ze opgehaald met het bijbootje.

Na eerst wat bijkletsen over hun en onze ervaring op Mallorca nemen we al snel een duik in het
heldere water. Als Fred de vele visjes ziet, die rond hem heen zwemmen is hij er snel weer uit. Na
een ruim belegde hamburger heb ik ze teruggebracht naar het strandje, zodat ze in een all-inclusief
hotel verder kunnen bunkeren. Wij zien ze maandag weer, als we samen naar Cambrera gaan of
misschien morgen op het strand.

Vertrektijd 11:31

Aankomst 12:31

Tripafstand 4 mijl

Weer: licht bewolkt/zonnig 29 graden
Windkracht: 4

Zondag 29 augustus 2021
Dagje in Cala Gran

Vanmorgen was het mooi wakker worden in een bijna lege Cala. Samen met één andere zeilboot
hadden we alle ruimte om ons heen. Na ons zondagsontbijtje zijn we naar het strandje geroeid. Het
strandje is hier niet heel erg groot en druk bezocht. Daarom hebben we wel even gevraagd of het
toegestaan is om ons bijbootje op het strand te trekken. Geen probleem en we krijgen ook nog een
dikke duim opgestoken van de Reddertjes, als we het strand oplopen.

Marianne belde Bettina om te vragen of we ergens een bakje koffie zullen gaan drinken. Zo kunnen
we gelijk wat van Cala d’Or verkennen. Er is vooral laagbouw in Spaanse stijl met witte muren,



boogjes en rode pannendaken, wat gezellig aandoet. De straat met restaurantjes is zo vroeg nog stil,
maar er is volop keus aan terrasjes voor koffie. We hebben gelijk wat afspraken gemaakt voor
morgenochtend voor ons bezoek aan het eiland Cambrera.

Tegen de middag gaan we weer naar de Just. Ons bijbootje is aardig ingebouwd door strandgasten en
na een korte stukje roeien naar de Just heb ik gelijk een duik genomen. Ik heb nog genoeg gigabytes
internet over deze maand en denk de Formule 1 race te kunnen kijken, maar helaas, alleen maar
regen in Spa-Francorchamps.

We hebben toen maar een lekker maaltje bereid. Van Monique en de Mafiana krijgen we nog wat
tips voor ons bezoek aan Cambrera. Marianne heeft ook alles uitgezocht van wat er te doen is.
Morgen gaan we gezellig met z’'n viertjes op ontdekkingstocht op één van de mooiste eilanden,
volgens de verhalen.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Maandag 30 augustus 2021
Cala Gran naar Cabrera

Bettina en Fred staan rond 09:30 uur op het strandje om opgehaald te worden met het bijbootje. We
halen vrij snel het anker op. Varend langs de mooie kustlijn zijn we alle Cala’s ingevaren om hun een
idee te geven hoe mooi ze zijn. De laatste is Cala Figuera de Santanyi . Vandaaruit hebben we koers
gezet naar Cabrera. Er hing allang een dreigende lucht boven Mallorca, maar die komt steeds
dichterbij en het duurt ook niet lang totdat de eerste druppels regen vallen. Niet veel later wordt het
een flinke plensbui. Maar na regen komt zonneschijn en ook gelukkig vandaag, als we oversteken
naar Cabrera, laat het zonnetje zich voorzichtig door de wolken zien. De laatste vijf mijl konden we
heerlijk zeilen en na 4 uur vaarden we de baai in.

Aangekomen bij Cabrera hebben we eerst de “Blauwe Grot” bezocht. Althans Bettina, Fred en
Marianne, want ankeren mag niet rond het eiland. Het is bovendien voor de grot rond de veertig
meter diep. Ik blijf daarom op de Just en met het bijbootje gaan ze roeiend naar de grot. Door de
weerkaatsing van de inmiddels stralende zon is er een mooie blauwe gloed in het water van de grot.
Vandaaruit zijn we direct naar de geboekte mooringboei gegaan, die lastig op te pikken was.

We liggen in een hele mooie, beschutte baai met rondom bergen. Op de achtergrond staat hoog op
een berg een mooi kasteel, wat zo in Games of Thrones gebruikt had kunnen worden (ik lees nu het
boek). En voor ons is op een berg een mooi groot mozaiek gelegd van een of ander familiewapen. We
gaan morgen uitzoeken wat de betekenis is. Samen met Fred hebben we een zeilboot helpen
aanleggen aan de mooring. Wij hebben met het bijbootje hun lijntje door de dikke mooringring
gehaald, nadat ze al diverse pogingen hadden gewaagd. Maar daar bleef het bij, want ieder ander
bootje liep ook te klooien en het is ook wel leuk om naar te kijken, tijdens het borrelen.

Het is een beetje onduidelijk hoe het hier werkt. Alle bootjes zijn welkom om 18:00 uur (wij lagen er
al om 16:00 uur), maar er is ook een rondleiding met een gids om 18:00 uur, een beetje vreemd.
Toen er uiteindelijk een soort van gids langkwam voor de controle van onze permit, werd het er niet
beter op. Wij besluiten dan ook om morgen zelfstandig het eiland te gaan ontdekken en gaan eerst
lekker een potje op het vuur zetten.

Als het donker begint te worden en er nog maar een enkel wolkje is, zien we steeds meer sterren
verschijnen en wat later zelfs de Melkweg. Zo hebben we een schitterende, rustige avond met
spiegelglad water. We hebben tot heel laat buiten gezeten, voordat we onze slaapkooien opzoeken.

Vertrektijd 9:45

Aankomst 16:00

Tripafstand 25 mijl

Weer: regen/bewolkt/zonnig 29 graden
Windkracht: 2



Dinsdag 31 augustus 2021
Cabrera via Cala Gran naar Porto Colom

Het was gisteren best laat geworden, dus iedereen bleef uitslapen tot 8:00 uur. Ik verzorgde het
ontbijtje, zodat iedereen een bodempje had voor onze wandeltocht op het eiland Cabrera.

Na een vroege ochtendduik in het heldere water zijn we met het bijbootje naar de wal gegaan. We
zijn als eerste naar het kasteel gelopen wat een warme klim was. Jammer genoeg is die niet te
bezoeken (Covid), maar het blijft een mooi kasteeltje. Via het wandelpad rond de baai komen we bij
de mozaiek, waar we na wat zoekwerk nog steeds niet achter zijn wat het voorstelt.

Genoeg gezien van het eiland en we willen wat verkoeling, dus gaan we terug naar de Just voor
alweer een duik. Samen met Marianne ben ik langs de rotsen gezwommen en hebben we veel
verschillende visjes gezien. Na de lunch zijn we vertrokken.

De wind neemt wat toe en van een Spanjaard die net is aangekomen, horen we dat het een ruw
zeetje is en dat willen we Bettina en Fred niet aandoen. Volgens de voorspelling zal de wind nog
meer gaan toenemen. Maar eenmaal op open water valt het allemaal mee. Met het fokje op zijn we
terug naar Mallorca gezeild. Bij de kustlijn van Mallorca hebben we zolang mogelijk gezeild, totdat
we moesten gaan laveren. De golven werden steeds iets hoger. Met het motortje aan hebben we de
laatste mijltjes afgelegd.

Aangekomen in Cala Gran hebben we het anker uitgegooid. De bedoeling was om met z’n viertjes
gezellig ergens een hapje te gaan eten, maar de swell is hoog in de Cala en de weersverwachtingen
zijn voor morgen niet zo best (ruim 31 knopen wind). We besluiten dus om afscheid te nemen en
een uurtje door te varen naar Porto Colom en daar een boei te nemen. Maar eerst even Bettina en
Fred afzetten op het strandje met het bijbootje. Zij zijn een ervaring rijker en zeggen dat ze genoten
hebben. Wij hebben het anker gelicht voor de laatste vier mijl.

In de havenkom van Porto Colom is het spiegelglad en we zijn blij dat we hebben besloten om door
te varen. De havenmeesters zijn nog actief en hielpen met aanleggen aan de mooring. We hebben
geen zin meer om de kant op te gaan voor een hapje en ik stel voor om patat te bakken. Het was een
lange dag dus vanavond geen sterren kijken, maar vroeg naar bed.

Vertrektijd 13:50 — 19:00
Aankomst 18:40 — 20:00
Tripafstand 25.6 mijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 4

Woensdag 1 september 2021
Schuilen in Porto Colom

We hebben een goede keus gemaakt om gisteren een uurtje door te varen naar Porto Colom. De
wind stak veel eerder op en in de nacht viel er ook nog een klein buitje.

Na een heel rustige morgen gaan we tegen de middag naar de kant om lekker culinair bij een
uitgezocht restaurantje te gaan dineren. Maar helaas, op woensdag is die gesloten en alle andere
restaurants hebben een doorsnee menukaart met een varkenshaasje, biefstukje, kip, of vis, maar niks
aparts. We hebben wel een andere kant van Porto Colom ontdekt en we hebben gezellig gewandeld.
Op het smalle strandje aan het einde van Cala Marcal zien we flinke golven binnen rollen. We zijn nu
nog blijer, dat we veilig aangehaakt zijn aan een boei in Porto Colom.

Op de terugweg komen we een Kebabtentje tegen, niet culinair maar wel lekker. In de namiddag zijn
we weer op de Just, waar de wind flink is toegenomen. Aan onze mooring liggen we met een zachte



deining siésta te houden. Zoals het er nu uitziet qua weer liggen we morgen nog hier. Voorspelling
heel de dag regen, dat wordt de spelletjesdoos tevoorschijn halen.

Weer: bewolkt 30 graden
Windkracht: 6

Donderdag 2 september 2021
Regen in Porto Colom

We hebben een goede keus gemaakt om gisteren een uurtje door te varen naar Porto Colom. De
wind stak veel eerder op en in de nacht viel er ook nog een klein buitje.

Na een heel rustige morgen gaan we tegen de middag naar de kant om lekker culinair bij een
uitgezocht restaurantje te gaan dineren. Maar helaas, op woensdag is die gesloten en alle andere
restaurants hebben een doorsnee menukaart met een varkenshaasje, biefstukje, kip, of vis, maar niks
aparts. We hebben wel een andere kant van Porto Colom ontdekt en we hebben gezellig gewandeld.
Op het smalle strandje aan het einde van Cala Marcal zien we flinke golven binnen rollen. We zijn nu
nog blijer, dat we veilig aangehaakt zijn aan een boei in Porto Colom.

Op de terugweg komen we een Kebabtentje tegen, niet culinair maar wel lekker. In de namiddag zijn
we weer op de Just, waar de wind flink is toegenomen. Aan onze mooring liggen we met een zachte
deining siésta te houden. Zoals het er nu uitziet qua weer liggen we morgen nog hier. Voorspelling
heel de dag regen, dat wordt de spelletjesdoos tevoorschijn halen.

Weer: bewolkt 30 graden
Windkracht: 6

Vrijdag 3 september 2021
Bewolking in Porto Colom

Rond 05:30 uur barstte het los. Eerst lange tijd bliksem, toen zware donderslagen en als toetje
bakken vol regen. Heel de baai was een kolkende massa opspattend water. Snel alle luiken dicht, de
temperatuur was nog steeds 28 graden, dus binnen werd het snel een soort van sauna. Gelukkig was
de heftige bui kort en na een half uur werd het weer droog en konden de luiken weer open.

In de morgen is er een flauw zonnetje, maar wel swell in de baai. Heel de dag hangt er een dreigende
bewolking boven de bergen, maar de voorspelde regen is niet gevallen. De spelletjesdoos hebben we
niet gebruikt, want we hebben af en toe aardig internet van de haven en op de e-boekjes staan nog
voldoende boeken. Tussendoor af en toe een duik voor wat verkoeling, want het is erg benauwd
vandaag.

In de namiddag ben ik even naar de supermarkt gewandeld om alvast een deel van de boodschappen
te halen, zodat ik morgen minder hoef te sjouwen. In de avond zijn we even naar de kant geweest
voor een klein wandelingetje. Als we terug gaan met het bijbootje komen we een andere Hollander
tegen, die in twee maanden van Nederland naar Mallorca is gevaren en die verder een onduidelijk
plan heeft in onze ogen.

Wij hebben wel wat plannen gemaakt voor de komende weken en geprobeerd twee havens te
boeken. We willen twee dagen naar een haven in Palma De Mallorca, maar we wachten nog op een
bevestiging en eindelijk is het gelukt om een betaalbare haven op Ibiza te boeken. Morgen gaan we
een stukje richting Palma varen en weer ankeren in een Cala.

Weer: regen/bewolkt/zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Vrijdag 3 september 2021



Porto Colom via Cala Mondragd naar llla Gavina

Net als de vorige keer bij het vertrek uit Porto Colom hebben we de voorraad aangevuld. Daarna het
lijntje losgegooid van de mooring en water getankt. Het valt een beetje tegen als we de baai van
Colom uitvaren. Hoge golven en weer wind tegen. De bedoeling is om in de mooie Cala Mondrago te
ankeren, maar daar staat een flinke swell. Na een snelle blik in de Cala besluiten we om verder te
varen. De nieuwe route heb ik in de plotter gezet en met een rustig gangetje gaan we langs de mooie
rotsige kustlijn van Mallorca.

We hebben in bijna alle Cala’s een snelle blik geworpen, maar llla Gavina had de beste optie. Qua
ankerplek zijn er voldoende zandplekken en geen rotsen of zeegras. Toen we aan kwamen varen
dachten we dat het erg druk was, maar eenmaal dichterbij zijn er voldoende ankerplekjes. We kijken
uit op een mooi zandstrand wat druk bezocht wordt.

We hebben van de haven in Palma de Mallorca een bevestiging gekregen, dus we blijven hier tot
maandagmorgen.

Vertrektijd 11:45
Aankomst 16:45
Tripafstand 21,2 mijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 3

Zaterdag 4 september 2021
Zonnig dagje bij Illa Gavina

Gisteren had ik het verhaaltje vrij vroeg geschreven, maar rond een uurtje of 20:00 vond er op de
grote catamaran naast ons een heuse kerkdienst plaats. Er waren vier personen, die rond de heilige
met wit gewaad stonden en één voor één knielden ze voor een zegening. Heel die vertoning duurde
een half uur. Wat het inhield, huwelijk, avondgebed of de zegening voor spijs en dranken, wij weten
het niet? Ik zat met verbazing ernaar te kijken.

Niet veel later was er een mooie zonsondergang, die we op het voordek heel mooi de zee in hebben
zien zakken.

Vanmorgen waren we vroeg op en ik lag al voor 9:00 uur in het water gewapend met een borstel op
een lange steel om de aangroei op de romp onder de boot af te borstelen. Tijdens het geborstel zag
ik op de bodem een kleine parasol liggen, die ik na twee pogingen opdook. Marianne vond het wel
wat tegen de zon en was er blij mee. Maar niet voor lang. Toen die lag te drogen op het dek kwam er
een Duits stel langs, die zei dat het hun parasol was en dat die gisteren was weggewaaid. Zij was er
dolgelukkig mee, dat ze de parasol weer terug had. Marianne iets minder, maar ik weet nu wel een
kadootje voor d’r. Marianne heeft nog wat leeswerk gedaan voor het bezoek aan Mallorca. De rest
van de dag was het een komen en gaan van bootje in deze mooie baai. Marianne was wat aan het
schetsen en ik nam zo nu en dan een duik en keek een beetje rond.

Jammer genoeg is de catamaran vertrokken, maar het zonnetje gaat zo weer mooi onder. Morgen
hebben we nog een mooie, zonnige dag hier in deze ruime baai.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Zondag 5 september 2021
Zonnige zondag bij llla Gavina

Gisteravond hebben we tot vrij laat op het voordek gelegen. We hebben kussens neergelegd en naar
de sterren liggen kijken en met een appje hebben we verschillende sterrenbeelden ontdekt en
duizenden andere sterren.



Vanmorgen zaten we laat te ontbijten, maar het is ook zondag en we gaan nergens heen. Al vrij snel
lag ik in het water en Marianne volgde niet veel later. De rest van de dag was het boekjes lezen,
familie bellen en de Formule 1 kijken op Zandvoort.

Na ons culinaire maaltje zijn we met het bijbootje naar het strand gemotord om een stukje te gaan
wandelen op het strand. Het strand had hier en daar wat rotsen, maar er was met boeien
aangegeven waar je op het strand kon komen. Daar hebben we het bootje op een zanderig gedeelte
een stukje op het droge getrokken. We dachten nog een stukje van het achterland te zien, maar dat
viel iets tegen. We kwamen wel langs bassins die ooit lang geleden voor de zoutwinning dienden,
toch een klein stukje historie. Het pad liep verder langs een parkeerterrein en terug via vrij saaie
begroeiing langs een restaurant en terug op het strand.

Terug op de Just hebben we het bijbootje opgeruimd. Het motortje hebben we samen aan de
achterreling gelierd en het bootje heb ik op het voordek gelegd. Voorlopig hebben we die niet nodig
de komende week. Na even naar de zonsondergang te hebben gekeken, heb ik nog een duik
genomen in het lekkere water. Waarschijnlijk de laatste duik in Mallorca.

Morgen gaan we voor twee dagen de haven in van Palma de Mallorca, om daar wat historie te
ontdekken en wat vaste grond onder onze voeten te voelen.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Maandag 6 september 2021
Illa Gavina naar Palma de Mallorca

Vroeg op vandaag, we gaan naar Palma. We verlaten deze hele mooie ankerplek, zachtjes
manoeuvreren we langs de bootjes, waarvan de bemanning nog in diepe rust is. De zee is bijna
spiegelglad en met het fokje bij dobberen we richting Palma de Mallorca. We varen dicht langs de
rotsige kust bijna tot aan Palma.

Aangekomen in de grote haven van Palma zien we veel superjachten. Zelfs het jacht van Steve Jobs
ligt in de haven en dat was nog één van de kleinere jachten. Wij varen diep de havenkom in, want
onze ligplaats is vlakbij het oude centrum met z'n leuke straatjes. Het aanleggen gaat perfect (geen
wind) en we hebben een mooi plekje. Nadat we de Just even een flinke schrobbeurt met veel water
hebben gegeven, zijn we op pad gegaan.

Ons eerste doel was de grote kathedraal, maar we liepen al direct tegen het Paleis van de Koning
aan. We hebben in heel het oude centrum door alle smalle straatjes gewandeld. De één nog mooier
dan de andere. Als we bij de moderne winkelboulevard komen, zijn we die maar af gaan lopen,
zoekend naar Placa Major. Daar aangekomen hebben we een terrasje gepakt voor een verkoelend
drankje. Er wordt gezegd dat alle wegen naar Plaga Marjor lopen en ook voornamelijk de
winkelboulevards, dus hebben we daar een afslag genomen om verder te winkelen. We komen langs
een grote markthal, waar we even een kijkje in nemen. De meeste winkels zijn gesloten in de middag,
dus dat wordt een uitje voor morgenochtend.

Langzaamaan zijn we naar de Just gewandeld en hebben we nog even wat boodschappen gehaald.
Samen hebben we een lekkere Poké Bowl met vis gemaakt. Na ons maaltje gingen we lekker
onderuit. Het internet is hier supersnel en we kunnen hier alles updaten en wat downloaden.

Tegen de avond gaan we nog wat wandelen en op zoek naar de ijssalon van Palma “Ca’n Joan de
s’Aigo”, waar ze al 300 jaar op dezelfde manier ijs bereiden, volgens de verhalen. Niets van gelogen.
Het ijs was heerlijk, goedkoop en een mooie entourage.

Via een nog steeds drukke winkelstraat zijn we terug gelopen naar de Just. Het was een lange dag en
morgen hebben we nog veel te bekijken in Palma.

Vertrektijd 7:00
Aankomst 11:50
Tripafstand 24,8 mijl



Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 1

Dinsdag 7 september 2021
Slenteren in Palma de Mallorca
We zitten vanmorgen al vroeg aan het ontbijt, we gaan voor onze tweede dag in Palma.

Als eerste gaan we naar de grote overdekte markt, waar we heen lopen in een ontwakende stad. In
de markt is het redelijk druk, maar het blijft voor ons bij kijken. De paar boodschappen en flessen
wijn halen we bij de Mercadona. Via een omweg gaan we nog even koffie drinken met ijsjes bij
hetzelfde tentje als gisteravond, maar dan in een ander straatje.

Aan boord komt weer de zeer lang lopende vraag “willen we een stepje?” Ik stel voor om er eentje te
kopen om te proberen of we het iets vinden, en zo ja kunnen we er altijd in Valencia nog eentje
kopen. Marianne blijft aan boord en ik loop naar El Corte Ingles, waar ze in de aanbieding zijn. Met
een te grote doos kom ik terug op de Just. Even een paar schroefjes indraaien en we kunnen de step
proberen op de kade. Marianne is in haar nopjes en ik ook. Ik heb altijd begrepen, dat de batterij
voor de eerste maal goed opgeladen moet worden. Dus voor onze vier-kilometer-lange wandeling en
terug naar een restaurantje, dat we hebben uitgezocht, blijft de step aan boord.

Het is een lange weg naar het restaurant, maar wel voor mij een mooie. Helemaal langs de haven
met de ene boot nog groter dan de andere. We komen aan bij een grote shoppingmall, waar ook
ergens in de buurt het restaurant moet zijn. Daar hebben we maar eerst een verkoelend drankje
ergens gedronken, want we kunnen met geen mogelijkheid dat restaurant vinden. Als laatste poging
proberen we te bellen, maar de telefoonlijn is afgesloten (covid faillissement?). Bij het tentje waar
we zitten zien we ook leuke tapasgerechtjes voorbij komen, dus bestellen we daar maar het één en
ander.

De terugweg is warm. De enige verkoeling is een grote watersportzaak en wat later een ijssalon. Met
flink versleten voeten komen we terug op de Just om ons een beetje op te laden voor de
avondwandeling. Nu wel met een stepje voor Marianne, want die is ook opgeladen. We zijn bijna alle
bezienswaardigheden, die nog op het lijstje van Marianne staan, langs gestept/gelopen. Zo waren we
toch nog laat op de Just.

Morgenochtend gaat het wekkertje vroeg. “We Are Going To Ibiza” voor de tweede keer.

Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 1

Woensdag 8 september 2021
Palma de Mallorca naar Sant Miquel (Ibiza)

Vandaag een vroeg wekkertje (6:00 uur). We hebben een lange tocht voor de boeg. Nog een laatste
blik op de superjachten in de haven en dan bijna een kaarsrechte koers naar Ibiza.

We gaan voor de wind uit en met alleen het fokje uit gaan we ruim 7 knopen door het water. Het is
wel een hobbeltochtje met golven van achteren van wel 3 tot 4 meter, waar je tegenop kan kijken,
voordat ze onder de Just doorrollen.

Door de hoge golven is het ook een vermoeiend tochtje. Na ongeveer 35 mijl draait de wind eerst
naar halve wind en niet veel later naar wind tegen. Wel is inmiddels de wind flink afgenomen.
Hadden we in het begin nog bijna 25 knopen wind, dat is met nog 20 mijl te varen maar 3 knopen
wind. De motor gaat aan. De swell blijft schuin van achter komen en is afgenomen tot een halve
meter.



We willen vandaag zover mogelijk doorvaren richting Sant Antoni de Portmany, zodat we morgen
maar een klein stukje voor de boeg hebben. Precies twaalf uur na vertrek laten we het anker plonsen
in de baai van Sant Miquel. Marianne begint aan de maaltijd en ik neem een duik naar het anker.
Even kijken of we vannacht vast liggen. Morgen hebben we ruim 12 mijl te varen voor onze haven de
komende twee dagen.

Vertrektijd 7:00

Aankomst 19:00

Tripafstand 65,7 mijl

Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 25 naar 2 knopen

Donderdag 9 september 2021
Sant Miquel naar Sant Antoni de Portmany

Gisteravond was het Rudolf’s Bakery aan boord van de Just. Een tijdje geleden had Ria zich verbaasd,
dat we taart bakken aan boord. Toen had ik aan Ria en Wim (Primevere) beloofd, dat ik een taart zal
bakken als we elkaar in Ibiza zouden zien en morgen is dat zo en belofte maakt schuld. De kajuit van
de Just werd extra opgewarmd door het bakken van de taartbodem en een rum siroopje.

Vanmorgen kwamen we erachter, dat Ria ook nog eens vandaag jarig is. Dus de slagroom-rum-
nutellataart kwam mooi van pas. We hadden een rustig nachtje in Sant Miquel en gisteravond een
mooie heldere sterrenhemel.

Na de lange tocht van gisteren hebben we geen zin in gehaast en op ons gemakje zijn we vertrokken
voor een kort tochtje. De golven bouwen weer aardig op en met het fokje op gaan we langs de
eerder bezochte Cala’s. Aangekomen in Sant Antoni de Portmany, melden we ons via de marifoon en
krijgen we te horen, dat box 6 voor ons gereserveerd is.

Normaal staan er twee marineros klaar om de lijntjes aan te pakken en de mooringboeglijn aan te
geven, maar nu voor het eerst stond er niemand. Gelukkig kwam de Spaanse buurboot ons helpen en
niet veel later ook Wim, die al gearriveerd was.

We hebben Ria en Wim uitgenodigd voor de koffie met de verjaardagstaart bij ons aan boord. Wij
krijgen een uitnodiging om mee te gaan voor het verjaardagsetentje van Ria. Nadat de boten zijn
afgespoten, zijn we naar een prima restaurantje gewandeld voor een gezellige en een hele lekkere
lunch.

Na de lunch hebben we nog een stukje gewandeld langs de boulevard en ons vorige ankerplekje. Vrij
laat zijn we terug op onze boten voor de siésta en er is nog taart, dus die gaat vanavond nog wel op.

Vertrektijd 8:50
Aankomst 11:45
Tripafstand 13,4 mijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 4 knopen

Vrijdag 10 september 2021
Dagje in Sant Antoni de Portmany

Het was een warme nacht in de haven van Sant Antoni. Een beetje rumoerig, verkeer en af en toe
sirenes. We zijn allebei nog voor 7:00 uur uit bed. Gelukkig gaan de bakkerijen vroeg open, dus we
zitten vroeg aan het ontbijt. De vraag is al snel wat gaan we doen hier? De attracties en
bezienswaardigheden hier zijn met de toeristenbootjes naar de Cala’s gaan.

Wij gaan maar samen naar de plaatselijke Lidl, Marianne op haar stepje en ik er naast met m’n
sportschoenen. Met volle tassen komen we toch weer terug op de Just en dan hebben we nog niet
eens alles gehaald voor de komende dagen op anker. Ria en Wim hebben we uitgenodigd om met
ons mee te eten. Wij hebben paella op het menu staan.



Met enige aarzeling van Wim willen ze graag mee-eten, dus de afspraak is gemaakt. Wij gaan nog wat
slenteren door de straatjes, maar na Palma de Mallorca viel het een hier een beetje tegen. Eerst
maar een lekker bakje koffie bij het bakkertje van vanmorgen. We proberen wat verder/dieper vanaf
de haven te lopen om te kijken of daar wat te beleven is, maar we komen niet verder dan een hele
grote Mercadona.

Terug op de Just is het siésta-time en rond 15:00 uur beginnen we aan de bereiding van de paella.
We serveren de paella bij de Primevere aan boord, omdat ze een grotere kuiptafel hebben. Als toetje
had Ria een fruitsalade gemaakt.

In de avond zijn we even richting de kermis gewandeld. Tot onze verbazing komen we bij een hele
leuke boulevard met veel restaurants en nachtclubs Ibiza-style en een groot, lang strand. Het is
vrijdagavond en veel mensen zijn aan het wandelen, skeeleren, steppen. Zo wandelen we een flink
stuk rond de baai. Er is ook een groot dance-event met een groot podium en een DJ, lasershow en
een heleboel lege stoelen. Wij hebben even een stoeltje bezet, maar ook wij hebben het snel
bekeken. Op ons gemakje zijn we naar de Just geslenterd, waar de muziek ook heel goed te horen is.
Morgen tegen de middag gaan we weer naar een mooie Cala.

Weer: zonnig 32 graden
Windkracht: 3 knopen

zaterdag 11 september 2021
Sant Antoni de Portmany naar Port Des Torrent

Vertrekdag uit de haven. We zijn weer bevoorraad, watertanks gevuld en de Just is flink van binnen
schoongemaakt en dat bij een temperatuur 42 graden in de haven. Het was bijna niet te doen.

Voor vertrek nog even overleg en koffie op de Primevere, waar gaan we heen, wanneer steken we
over naar het vaste land en komen we hier nog terug als het dinsdag iets gaat waaien? We kiezen
voor een korte oversteek naar Port des Torrent, die het meeste beschut ligt met de huidige wind.

Wij dachten dat het druk zou zijn in de Cala voor de zaterdagmiddag, maar er liggen maar 2 andere
boten. Dat is wel iets anders dan een maand geleden, toen er wel 30 boten op anker lagen. Om af te
koelen nemen we gelijk een duik en ook om het anker te checken.

De rest van de middag hebben we niet veel gedaan. Er komen wat meer bootjes en we verbazen ons
over de verschillende ankertechnieken, maar iedereen mag zijn voorkeuren hebben. Tegen de avond
zijn ze in de Cala met een foilingboard bezig. Dat is een korte surfplank, die hoog uit het water komt

door middel van een elektramotor, ook leuk om te zien.

We bekijken nu van dag tot dag wat we gaan doen, hier blijven of naar andere Cala’s die niet meer
dan 10 mijl uit elkaar liggen.

Vertrektijd 11:30
Aankomst 12:00
Tripafstand 2,1 mijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3 knopen

Zondag 12 september 2021
Wandelen rond Port Des Torrent

We waren heel vroeg op vanmorgen. Marianne lag al om 6:00 uur wakker en om 7:00 uur stond ze
naast ons bed. Of het te maken had met de zenuwen voor onze huwelijksdag van 38 jaar geleden,
wie weet?

We zitten dan ook vroeg aan het ontbijt. Ik zie dat de zeilboot, die voor ons lag, is vertrokken.
Marianne wilde gisteravond nog naar een andere Cala, omdat er best wel wat swell de Cala instond.



Achteraf waren het wel golven, maar van de langs racende speedboten en jachten, die nog voor
duister de haven wilden bereiken. Na 22:00 uur werd het bijna spiegelglad in de Cala. Om dan ook
deze ochtend de Just te verplaatsen naar een plekje iets dieper de Cala in, vindt ze een goed idee. Zo
gezegd, zo gedaan. We hebben nu een perfect ankerplekje en we kunnen roeiend naar de wal.

Ria en Wim komen langs voor de koffie en Ria had hetzelfde idee als Marianne om langs de rotsen te
klauteren om zo Cala Bassa te bereiken. En zodoende gaan we rond het middaguur op weg, over de
rotsen, lopend onder een bloedhete zon. Elk plekje met iets schaduw voor verkoeling grijpen we aan.
Cala Bassa blijkt toch iets verder dan verwacht, dus via een woonwijkje komen we op voor ons
bekend terrein. We ploffen neer op een terrasje, waar wij al eerder een goede lunch hebben
gekregen en we bestellen daar wat drankjes en nemen het Menu del Dia. Het was een goede lunch
maar de vorige keer was iets beter, maar het zal wel per dag verschillen.

De terugweg was gelukkig een klein stukje wandelen en na een kort roeitochtje naar de Just nemen
we gelijk een verkoelende duik. We horen het water om ons heen sissen. In de namiddag zijn we
Spaans lui geweest, beetje lezen, Formule 1 volgen en nog een keertje zwemmen.

Voor de Spanjaarden zit het weekend er weer op, dus we verwachten dat we vannacht samen met
de Primevere achterblijven in deze mooie Cala.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 3 knopen

Maandag 13 september 2021
Buitje in Port Des Torrent

Gisteravond waren er ineens uit het niets een paar windstoten, die maar een half uurtje duurden. De
wind loeide door de mast, maar het water in de Cala bleef spiegelglad. De rest van de nacht was het
windstil en we hadden een rustige nacht.

Vanmorgen was het water eveneens spiegelglad. Alleen het zonnetje liet het afweten, die scheen
heel flauw door de lichte bewolking. Er gebeurde eigenlijk weinig vanochtend. Het water kabbelt
zachtjes, er zijn weinig boten en er heerst rust. Een catamaran gaat vlak voor ons ankeren, maar dat
deed hij om wat gasten op te pikken en een kwartiertje later was hij vertrokken.

Ria komt een rondje om de Just zwemmen en in de middag borrelen we op de Primevere. Daar speelt
wel het spannendste avontuur van de dag af. Wim heeft ons bijbootje vastgebonden, maar ik mis op
een bepaald moment het lijntje aan hun reling. We kijken rond en ons bijbootje drijft al bijna 100
meter verder. De bemanning van een Amerikaanse catamaran heeft al een duik genomen naar ons
bijbootje, terwijl ik met het bijbootje van Wim op weg ben. Samen komen we aan bij de catamaran.
Na een bedankje voor de redding ben ik terug geroeid naar de borrel en heb erop toegezien dat ons
bijbootje nu wel goed wordt vast gelegd.

Voor de schrik nemen we nog maar een drankje. Als het begint te regenen, met dikke druppels, zijn
we snel terug geroeid naar de Just om daar de ramen en luiken te sluiten.

We hebben afgesproken om morgen de haven in te duiken van Sant Antoni de Portmany. Echter de
voorspellingen verschillen bijna per uur, dus heel zeker weten we het nog niet. Waar doe je goed
aan, als aangegeven wordt dat er 26 knopen wind en regen komt, terwijl het gisteren nog 31 knopen
was. Het voordeel is dat we als we wel de haven ingaan de komende twee dagen, dat we dan ook
nogmaals Ibiza stad kunnen gaan bezoeken.

Weer: bewolkt, buitje 27 graden
Windkracht: 3 knopen

Dinsdag 14 september 2021



Port Des Torrent naar Sant Antoni de Portmany

Nog steeds een beetje twijfel. We checken dagelijks drie weer-apps om te bepalen wat de beste plek
is om te zijn en waar we gewoon kunnen blijven liggen. Vandaag geven ze echter alle drie een andere
voorspelling. Qua wind variérend van 12 knopen tot 28 knopen en ook met de windrichting zijn ze
het niet eens. Marianne is de Pelleboer aan boord en die ging van het slechtste scenario uit. Dus we
gaan de komende twee dagen naar de veilige haven Sant Antoni de Portmany. Geen slechte keus,
want we moeten toch boodschappen halen en de waszak puilt ook aardig uit.

We hangen al om 9:00 uur aan de telefoon om een plekje te reserveren. Dat is in deze haven een
beetje lastig, omdat ze alleen online boekingen accepteren. Maar gelukkig is het nu later in het
seizoen en is er plek voor de Primevere en voor ons.

Na aankomst heb ik eerst even het voordek schoongespoten om al het bagger van de mooringlijn te
verwijderen. Dan gaan we via een omweg wat boodschappen halen. In de middag hebben we weer
de Spaanse siésta. In de avond hebben we wat lopen struinen door de kleine winkelstraatjes en langs
de beroemde disco/lounge/nachtclubs, zoals Café Del Mar en Mambo, waar je altijd een minimaal
bedrag moet besteden per persoon, dus niks voor ons budget.

Morgen maar een goedkoper terrasje opzoeken.

Vertrektijd 9:05

Aankomst 9:35

Tripafstand 2,1 mijl

Weer: licht bewolkt 28 graden
Windkracht: 3

Woensdag 15 september 2021
Oranjeregen in Sant Antoni de Portmany

Vannacht had het wat geregend. Gevolg is dat de Just vanmorgen wéér helemaal oranje is. Eerst
maar even een stokbroodje halen. De tassen met wasgoed zijn gevuld, dus na het ontbijt hebben we
de was gedaan bij de wasserette op de kant. Door het wisselvallige weer kunnen we de was niet
buiten hangen. Beddengoed en handdoeken gaan sowieso in de droger. De shirts, die we niet in de
droger willen hebben, hebben we aan een lijn gehangen die kriskras door de kajuit gaat. Het is een
volle, rommelige boel. Dan gaat Marianne ook nog een deel daarvan strijken in het hoekje van de
keuken en dan is er geen plekje meer onbezet.

Ik heb de Just weer schoongespoten. Toen hij z’'n kleur weer terug had, zijn we richting de overdekte
groente-, fruit- en vismarkt gelopen. Wat is dat een troosteloos covid-gebeuren. Er was één viskraam
en een kraampje met diverse soorten thee. Verder alle rolluiken dicht en verlichting uit. We hebben
het heel snel bekeken en zoeken een koffietent op. We komen bij een tent, die werd bezocht door
heel veel Spanjaarden, waar ze een prima bakkie serveerden. Zoals gewoonlijk neem ik een café con
leche con tres azucar en Marianne een cortado. We hebben nog wat boodschappen gehaald bij de
Mercadona.

De middag was ik Spaans lui en Marianne had op de Primevere een nagelstudio geopend om de
nagels van Ria ‘professioneel’ van een kleurtje te voorzien. Zo heb je nog plezier van de UV-lamp en
alle toebehoren, die we in al die kastjes hebben gestouwd. We hebben veel overleg gehad met Ria en
Wim over de komende dagen. Op Navily kwam er een reclame voorbij van Botafoc. Dit is een haven
bij Ibiza-stad en er wordt geadverteerd met een meer dan redelijke prijs van € 26,00. Dat vinden we
een leuke manier om nog een keer Ibiza-stad te bezoeken. Er is alleen één maar, we kunnen de
haven niet reserveren met Navily. Dan maar bellen. De haven blijkt volgeboekt, maar we kunnen wel
op een wachtlijst voor de vrijdag en zaterdag. We varen morgen in ieder geval weg om een Cala in te
duiken en dan wachten we af of we bellen nog een keer of ze inmiddels een ligplaats hebben. En
anders bezoeken we nog een paar Cala’s voor we richting Denia aan het vasteland van Spanje gaan.



Toen we gezellig aan ons avondmaaltje met visjes en groentedip in de kuip zaten, begon het hard te
regenen met af en toe het al dagenlang voorspelde windstootje. We hebben de maaltijd toen maar
in de kajuit voortgezet.

Weer: licht bewolkt en regen 28 graden
Windkracht: 4

Donderdag 16 september 2021
Wandelen in Sant Antoni de Portmany

Vannacht ging het flink tekeer met windstoten van ruim 30 knopen. De wind kwam aan bakboord
binnen en drukte de Just bijna tegen de steiger aan met z'n achterkantje. We hebben de twee
achterlijnen wat los gegooid en de mooringlijn hebben we gezamenlijk strakker getrokken.

Zo! De Just is veilig voor de nacht. Ik heb Wim geholpen met dezelfde actie, zodat ook de Primevere
veilig de nacht ingaat. Tegen middernacht ging het helemaal los op Ibiza, qua weer. De wind nam nog
meer toe en de oranje-regen viel met bakken uit de lucht.

En dat is goed te zien in de morgen, heel de Just wéér oranje. Maar de wind is stukken minder en het
vertrouwde zonnetje schijnt weer. We hadden echter nog geen zin om te vertrekken. Alle Cala’s waar
we heen kunnen gaan, liggen of verkeerd op de wind of de swell staat er in, dus hebben we het
vertrek uitgesteld tot morgen.

Na de schoonmaakklus zijn we gaan wandelen samen met Ria en Wim richting Cala Salata. We
wandelen eerst langs de terrassen en de sunset-boulevard. Dan volgen we een wandelpad, dat
overgaat in rotsen. Bij het enige tentje dat we tegen komen, nemen we een verfrissend drankje. Bij
Cala Blanco werd het klauteren langs de rotsen om het strandje te bereiken. De terugweg was
minder avontuurlijk, deels langs de openbare weg, maar ook mooi door de bossen. De haven is in
zicht, maar Wim kon niet verder en ploft neer op een terrasje voor een koud biertje.

De middag hebben we, zoals elke dag niks gedaan. Marianne wordt op de hoogte gehouden door
Daniel, Mark en Marion, die bij het huwelijk van Manon en Kevin zijn, die door corona een jaar later
nu wel zijn getrouwd. Vorig jaar hebben we erg geschrapt in ons programma om aanwezig te zijn,
maar helaas was dat dit jaar niet weer mogelijk.

In de avond hebben we samen nog een wandeling gemaakt langs de boulevard, waar alle dancings
zijn. Morgen vertrekken we, maar waarheen is voor ons een raadsel. In ieder geval richting Ibiza-stad,
waar we heel misschien een haven in kunnen, omdat we op een wachtlijst staan.

Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: nacht 6 overdag 4

Vrijdag 17 september 2021
Sant Antoni de Portmany naar Cala Talamanca

Gisteravond hebben we toch nog maar even de laatste boodschappen gehaald. Omdat we een
tochtje van ongeveer vijf uur hebben en misschien de haven in kunnen bij Ibiza-stad, willen we daar
niet te laat aankomen. Voor de overtocht naar Denia, ergens volgende week, willen we ook eerst nog
wat diesel tanken, zodat de tank weer vol zit.

Zo. We zijn op weg. Samen met de Primevere varen we Sant Antoni de Portmany uit. Zeilen is er niet
bij, dus de dieselvoorraad wordt gelijk weer aangesproken. Onderweg heeft Marianne gebeld met de
haven, maar ze hebben nog geen plekje, misschien in de namiddag. Voor Cala Yondal drijft er een
flesje, maar er blijkt ook een nylonlijntje aan te hangen, die we niet zagen, maar wel toen we die op
sleeptouw namen. We hebben het doorgesneden en hebben het vermoeden dat het niet in de
schroef zit. Alles werkt naar behoren.



Bij Ibiza-stad hebben we nogmaals gebeld met de haven, maar zoals we al hadden verwacht, geen
plekje. We hebben als tweede optie Cala Talamanca, waar we met veel moeite een goede zandplek
uitgezocht hebben. Zoals altijd controleer ik even met een duikbril of het anker goed ingegraven is en
nu ook even de schroef. Er zat dus toch een nylonlijntje losjes om de schroef en met twee duiken met
een mes heb ik het los gesneden.

Ik heb wel wat twijfels over het zeegras. Langs de ketting was een strook met zeegras en als de wind
dan van richting verandert, ligt de ketting er wel in. Marianne ging even zwemmend langs de
Primevere. Na een roseetje kwam ze terug en op dat moment ging de boot, die schuin voor ons lag,
weg. Het was een ruimere plek, dus hebben we de Just even verplaatst.

Of we hier morgen nog liggen is een raadsel. Morgen kunnen we weer de haven bellen, die wel weer
vol zal zijn. Anders gaan we wellicht naar Formentera of Cala Yondal. Wat we wel weten, is dat er
volgens de lange-termijn-weersverwachtingen een weergat aankomt en dat we ergens begin
volgende week oversteken naar het vasteland van Spanje.

Vertrektijd 9:45
Aankomst 14:30
Tripafstand 26,3 mijl
Weer: zonnig 31 graden
Windkracht: 2

Zaterdag 18 september 2021
Cala Talamanca via lbiza-stad naar Es Bol Nou

We gaan vandaag op de terugweg. Maar eerst naar Ibiza-stad. We kunnen nog steeds niet de haven
in voor een redelijke prijs, dus stellen we voor aan Ria en Wim om met het bijbootje naar de kant te
gaan om zo |biza-stad te bezoeken. We moeten daarvoor helemaal rond de haven lopen, wat nog
een flink eind is. Er liggen daar veel luxe grote motorjachten en een enkele zeilboot.

Na een terrasje zijn we opgesplitst. Wij hebben het oude centrum al eerder gezien en willen gewoon
een beetje winkelen in de leuke straatjes bij de haven. Marianne is geslaagd voor twee jurkjes,
waarvan eentje |biza-style.

Rond 14:00 uur zijn we terug gewandeld naar het bijbootje, die aardig was ingebouwd door collega-
bijbootjes. Na een verfrissende duik hebben we een uurtje later het anker opgehaald. Eenmaal
buiten de Cala worden we verrast door de hoge golven en twijfelen we even of we teruggaan. Doen
we er goed aan om met wind uit het Zuiden te gaan ankeren in een Cala die op het zuiden ligt? Maar
we hebben onze hoop erop gevestigd dat het uiterste hoekje wat beschutting biedt. Bovendien
zeggen de voorspelde weerberichten allemaal dat de wind vannacht gaat draaien naar Noord en dan
hebben we een perfecte ankerplaats.

Het is ook niet druk bij Es Bol Nou. We liggen hier met totaal vier boten, waarvan één groot
motorjacht met Ibiza-dancemuziek en nog een Nederlands zeiljacht. De dancemuziek heeft wel
toeschouwers op de rotswand, waar een huwelijksplechtigheid aan de gang is. De Just hobbelt mee
op de muziek en golven, maar we verwachten dat de hobbeligheid de komende uren gaat afnemen.
Het is de bedoeling om vanaf hier Ibiza achter ons te laten en maandag de oversteek naar Denia te
maken. Dan is het nog maar 45 mijl naar Valencia onze winterhaven.

Vertrektijd 15:00
Aankomst 17:30
Tripafstand 11 mijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Zondag 19 september 2021
Laatste dagje Ibiza bij Es Bol Nou



Wat een nacht! Het was niet alleen hobbelig. Tot 2:00 uur diep in de nacht was het soort van
rodeorijden. Ik stelde zelfs voor om driepuntsgordels te monteren in de slaapkajuit. Na 2:00 uur ging
de wind zoals voorspeld heel langzaam draaien naar het Noorden en werd de zee ook iets kalmer.
Toch hebben we ieder uur even een kijkje genomen of we nog ongeveer op hetzelfde plekje liggen,
want hoewel de wind draait, blijft hij krachtig. Bovendien moet het anker wel goed vastgrijpen als we
180 graden gedraaid zijn. Vanaf 5:00 uur heb ik redelijk geslapen.

Vandaag zitten we dus zondags laat aan het ontbijt. Vannacht bedacht ik dat het een goed idee is om
het bijbootje op te ruimen. Na het ontbijt ben ik aan de slag gegaan. Eerst schoonmaken en
ontzouten, goed laten drogen en dan zo klein mogelijk opvouwen. Het is al ver over het middaguur
als de klus geklaard is. Op deze manier hebben we morgen tijdens het zeilen geen obstakel op het
voordek.

Marianne is bezig geweest om de haven van Denia te reserveren. Maar dat gaat weer lastig, omdat
ze waarschijnlijk geen plek hebben en ons in een 13 meterbox willen douwen met het daarbij
behorende prijskaartje. We gaan het zien morgenmiddag of er wel of geen plekje voor ons is. De
Primevere vaart ook morgen mee naar het vasteland, maar nog met een kleine twijfel welke haven
ze gaan aanlopen, Altea of Denia.

De rest van de dag hebben we besteed aan een beetje kokkerellen, tekenen en rondkijken naar
ankerende bootjes, vertrekkende bootjes, bootjes met veel waterspeeltjes, af en toe een duik en er
stonden zelfs Aliens op het strand. Al met al hele leuke, rustige laatste dag op lbiza.

We hebben veel mooie ankerplekjes bezocht de afgelopen twee maanden, zowel op Ibiza als op
Mallorca. Voor ons laatste maandje gaan we ons vermaken op het vasteland van Spanje.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: nacht 6 overdag 4

Maandag 20 september 2021
Es Bol Nou (Ibiza) naar Denia (Spanje)

We waren vroeg uit ons bed. We hebben afgesproken met de Primevere om rond 7:00 uur te
vertrekken. Het is nog best donker het eerste uurtje, maar al snel komt het zonnetje samen met een
schitterend oranje/rode ochtendgloed. Als we eenmaal Cala Yondal gerond hebben, is het ruim 50
mijl naar het westen in een kaarsrechte lijn. De zeilen staan mooi vol met af en toe de motor bij als
de snelheid onder de vijf knopen komt. Voor de rest is het 10 uur lang uitzitten, boekje lezen en
foto’s nemen van de Primevere.

Net als we de havenmond bij Denia willen invaren, komt er een grote snelle veerbootcatamaran
uitvaren. Ik bleef netjes stuurboordwal, maar de veerboot ging gelijk vol gas de haven uit en trok een
hoge boeggolf. Marianne heeft niet veel later met de haven contact via de marifoon en ze hebben
een plekje voor ons. Ik krijg gelijk een whatsappje van de Anma, dat zij ook in dezelfde haven liggen.
Bij het havenkantoor komt Marianne Anja en Manni tegen en hebben even wat ervaringen van de
afgelopen maanden gedeeld.

We hebben in de avond even een stukje door Denia gewandeld op zoek naar een restaurantje. Die
vinden we in een overdekt straatje met de naam “Street Food”. We hebben daar prima gegeten
samen met Ria en Wim. Op de terugweg naar de haven begint het een beetje te druppelen. We zijn
net op de Just als de sluizen worden geopend en het met bakken uit de lucht komt vallen.

We hebben hier prima internet van de haven, dus we liggen lekker languit aan onze
internetverslaving te werken.

Vertrektijd 7:00
Aankomst 17:15
Tripafstand 59,1 mijl



Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3

Dinsdag 21 september 2021
Heel de dag regen in Denia

Vanmorgen heb ik weer eens lekker kunnen slenteren door de straatjes op zoek naar een bakkertje.
Bijna heel de nacht had het geregend met harde windstoten, maar tijdens het wandelen is het
gelukkig droog. Al moet je wel laveren langs de diepe plassen. Ik heb gelijk maar ook een stokbroodje
en kleine croissants voor Ria en Wim mee genomen, want die lagen nog voor Pampus na de lange
zeiltocht van gisteren.

Na een lekker ontbijtje, zijn we met z'n tweetjes op pad gegaan. Er is hier een Mercado en daar
vlakbij een Mercadona. Via leuke winkelstraatjes komen we bij de gezellig drukke markt. Tot nu toe
waren alle Spaanse overdekte mercados gesloten vanwege Covid. Maar het lijkt hier nu wat te
versoepelen. Wel zijn er nog veel mensen met mondkapjes op straat. Voor onze dagelijkse
boodschappen gaan we toch maar naar de supermarkt.

Inmiddels is het begonnen te regenen en we gaan bij een gezellig uitziend tentje binnen voor een
bakkie koffie. Maar het blijft maar regenen en we duiken wat kledingwinkels in. Nog steeds neemt de
regen niet af, maar wordt veel heftiger. De straten in Denia zijn veranderd in snel stromende rivieren.
Soms een brede stroom van een meter, maar ook staat af en toe de gehele straat blank. Uiteindelijk
zijn we toch maar naar de Just gelopen, zigzaggend door de straatjes om niet tot ver boven je enkels
de rivieren over te hoeven steken. We hadden verwacht dat het nog droog zou worden, maar het
wordt alleen maar erger. Uiteindelijk waden we dan ook maar tot onze enkels door het water.

Terug op de Just werkt het internet van de haven perfect, dus we vermaken ons prima. In de
namiddag gaat de regen over in miezelen, dus wil ik toch nog even een wandelingetje en ga bij de
Aldi een kijkje nemen in plaats van de Lidl. Gelijk doe ik de haven voor twee nachten extra
reserveren. Hoe het er naar uitziet wordt het vrijdag pas ietsje beter en zullen we weer Spaans weer
hebben en niet het Nederlandse, zoals vandaag heel de dag.

Weer: regen 21 graden
Windkracht: 5

Woensdag 22 september 2021
Leuk nieuws in Denia

Het was vannacht niet zo bar en boos als gisternacht. Wel af en toe een buitje en de wind doet de
vallen van de buurboten nog steeds klapperen, maar het wordt beter. We staan net op het punt om
wat te gaan winkelen, als er een whatsappje van Ria binnen komt “koffie op de Primevere 10:30
uur?”. Na de vraag of we nu direct welkom zijn, is dat ook geen probleem. Ria en Wim waren
vandaag wel vroeg uit de veren en hebben bij de panaderia behalve brood ook lekkere appeltaartjes
meegenomen.

Na al dat lekkers zijn we iets later gaan winkelen. We zijn modezaken in geweest en ook kindermode,
maar zonder resultaat. Heel leuk is dat Mark belt via FaceTime. Hij is bezig een vlucht te zoeken om
een paar dagen over te komen en dan met ons mee te varen naar Valencia. Zoals het er nu uitziet
komt hij aanstaande zaterdag voor een dag of zes aan boord. We kijken ernaar uit. Dan is er gelijk
een groot probleem opgelost, de hagelslag voorraad is geslonken en de bodem komt in zicht.

Als we verder winkelen, lopen we door een leuk smal, kleurrijk straatje met veel gezellig uitziende
restaurantjes. Daar valt ons oog op een leuk dagmenuutje, met als hoofdgerecht Arroz a ,,Banda”. Dit
is een paella-gerecht, dat Marianne een keertje geproefd wil hebben. De voorgerechtjes zijn al een
lust voor het oog en smaken heerlijk, evenals de Arroz a ,,Banda”. Als afsluiter de Spaanse versie van



Oma’s taart. Dat allemaal begeleidt met een lekker wijntje. Zo hebben we een goede onverwachte
lunch. Het geplande bezoek aan de supermarkt verplaatsen we naar morgen.

Na de lunch hebben we nog wat rondgewandeld en op de Just het stepje gehaald. Ik wil het strand
aan de andere kant van de haven bezoeken en daarvoor moeten we heel de haven om. We komen
uit bij een beetje een saai strand met geen gezellige boulevard, wat we wel hadden verwacht. Maar
de gezellige havenpier maakt alles goed. We kunnen goed zien waarom we niet richting Valencia
varen. De flinke golven beuken op de pier en we moeten oppassen om niet nat te worden. Vanaf de
havenpier komen we in een Nautisch centrum van de andere haven van Denia. Er zijn restaurantjes,
watersportwinkels en dealers van verschillende jachten.

We hebben gelukkig vandaag een regenloze dag gehad en hebben veel gezien van Denia. Morgen
willen we het Kasteel bezoeken.

Weer: bewolkt 25 graden
Windkracht: 6

Donderdag 23 september 2021
Nog steeds storm in Denia

Vanmorgen was het bijna windstil, dus we dachten dat het de goede kant opgaat. Maar dat was maar
voor een uurtje. Rond 8:00 uur begint de wind weer op te steken tot hetzelfde niveau als de
afgelopen dagen. We hebben Ria en Wim op de koffie gevraagd en daar hoort een lekkernijtje bij. Ik
ga eerst nog wat boodschappen bij de Lidl halen en daar hebben ze Portugese pasteis de nata. Die
hadden we, toen we dit seizoen begonnen, bijna dagelijks in Portugal. Tijdens de koffie heeft Ria
haar e-boekje gevuld vanaf onze laptop.

We gaan gezamenlijk naar het kasteel van Denia. Het was even een pittige wandeling naar boven toe,
maar we hebben daar een mooi uitzicht over de grote haven van Denia. Na het bezoek zijn we
gesplitst. Zij gaan naar het nautische centrum bij de jachthaven, waar wij gisteren zijn geweest. En wij
gaan naar de grote Chinese bazar. We hebben veel dingen in onze handen gehad, maar uiteindelijk
niks gekocht.

Na een hele korte siésta gaat Marianne de schouderkarbonaadjes opzetten om die zachtjes te laten
sudderen. De rest van de middag pakt ze boekje. Ik ga naar een watersportwinkel voor een
verloopstekker voor de stroomvoorziening. In sommige havens hebben ze een grotere
stekkeraansluiting, dan de kleine die veel gebruikt wordt. Meestal kun je met een borg een
verloopstekker lenen in de haven, maar hier is die net uitgeleend. We konden de stekker tot nu toe
lenen van de Anma, die toevallig in deze haven ligt en er wel een aan boord heeft.

De wind is in de middag nog iets toegenomen en we hebben het er nu wel een beetje mee gehad.
Sinds april hebben we nog niet eerder zo lang slecht weer gehad. Meestal was het een paar uurtjes
en dan brak het zonnetje weer door. Vandaag was het slechts een heel kort momentje.

We beginnen wel een beetje te verlangen naar het mooie weer, maar misschien is het morgen beter.

Weer: bewolkt 25 graden
Windkracht: 6

Vrijdag 24 september 2021
Michael Jackson in Denia

De dag begint weer bewolkt, maar nu wel af en toe met een zwak zonnetje. We hebben Anja en
Manni van de Anma uitgenodigd voor de koffie om hun verhalen van de afgelopen tijd te horen. Wim
en Ria schuiven ook aan en het was af en toe een Babylonische spraakverwarring in de kuip van de
Just.



Gelukkig is de wind een stuk minder en we zien al de eerste bootjes uitvaren en aanleggen. Maar het
is vandaag vreemd weer. Het zonnetje wordt afgewisseld met zo nu en dan een buitje en het is
benauwd weer met een hoge vochtigheid, maar het gaat de goede kant op.

Rond 19:00 uur gaan we nog een stukje wandelen. Eerst een stukje langs de zeekant en langzaam
aan door de gezellige straatjes. We zien veel volk staan bij een theater en we kijken even naar het
programma. Niet helemaal goed begrepen, want we dachten iets van een orkest met een zangeres
en zanger. Maar het blijkt een “Tributo A Michael Jackson”. Ook leuk denken wij en we kopen
kaartjes voor dit concert. Maar als we eenmaal in het theater zitten, zien we, dat het een uitvoering
wordt van de Denia Dance Academy. Dus we waren op het ergste voorbereid en als we het niks
vinden, zullen we snel opstappen. Maar het valt alles mee. Sommige nummers hebben een Spaans
karakter en de dansen zijn een beetje zoals een Flamencodans. Het hoogtepunt is een uitvoering van
Dirty Diana met prachtig gitaarspel erbij. Er zijn ook nummers met wervelende moderne dans
geinspireerd op Michael Jacksons optredens. Af en toe is er ook een bijdrage van de jongste
studenten van de Dance Academy. Het dikkertje in het midden steelt de show. De voorstelling duurt
ook veel langer dan verwacht en zodoende zijn we laat terug op de Just.

Morgen wordt een hele leuke dag, Mark komt morgenochtend voor een weekje.

Weer: licht bewolkt/zon en een buitje 27graden
Windkracht: 5

Zaterdag 25 september 2021
Mark neemt mooi weer mee naar Denia

Vanmorgen is de Just weer oranje van de regen, die vannacht weer ruim viel. Maar volgens de
verwachting is het wel voorlopig de laatste regen, die is gevallen.

Mark is al vroeg geland en zit al in de bus voor de laatste kilometers over land. Wij gaan aan de
schoonmaak. De Just wordt flink aangepakt en ligt te glanzen in de zon. Nog even snel wat
boodschappen halen en we zijn klaar om Mark op te halen.

Ineens horen we gestommel in de kuip en staat ie al aan boord. We zijn al snel gaan wandelen, een
rondje om de haven. De vorige keer was Marianne op haar stepje en ze heeft nu spijt, dat ze die nu
niet mee heeft genomen. Vanaf de haven zijn we door de smalle straatjes gelopen. Met tevens een
beetje schaduw op deze eerste mooie, zonnige, warme dag.

Het was even zoeken in de wirwar van straatjes. Met hulp van Ria zijn we toch beland in het straatje
met de vele restaurantjes, waar we eerder deze week hebben geluncht. We hebben ook deze keer
weer een prima restaurantje. Met alleen de vier voorgerechten hebben we al een complete maaltijd.
Maar dan komt er ook nog een grote schaal paella en voor Marianne een gebakken visje in kruidige
tomatensaus. Daarna komen nog als afsluiter huisgemaakte toetjes. Met bolle buikjes zijn we op de
Just beland voor een welverdiende siésta.

In de avond zijn we nogmaals gaan flaneren om Mark te laten zien hoe de Spanjaarden de
zaterdagavond doorbrengen. Overal in de straatjes staan de tafels op straat en zijn er grote groepen
en gezinnen gezamenlijk aan het eten. Het is een geroezemoes en vooral heel gezellig. Bij sommige
restaurantjes staan ze zelfs in de rij voor een tafeltje.

Terug op de Just hebben we nog geruime tijd in de kuip gezeten met dancemuziek op de
achtergrond. Morgen de laatste etappe voor dit zeilseizoen, denken wij? Er is al een voorstel van
Mark om via Ibiza naar Valencia te varen.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Zondag 26 september 2021



Denia (Spanje) weer naar Ibiza Cala Yondal

We zijn rustig vertrokken uit Denia, na een lekker ontbijtje. Ria en Wim waren speciaal vroeg
opgestaan om ons uit te zwaaien, die gingen vandaag maar een plaatsje iets zuidelijker. Onze
bedoeling is om naar Valencia te varen, maar de wind is volgens Mark gunstiger om naar lbiza te
varen. Dus de koers wordt al snel verlegd.

We hebben een bakstagkoersje en glijden mooi op de hoge golven, die veel hoger zijn dan we
hadden verwacht. Hoe dichter we bij Ibiza komen hoe meer twijfel. Welke Cala ligt goed? Waar is de
minste swell? En hoe gunstig liggen we op de wind? Mark heeft een voorkeur voor Cala Yondal,
omdat wij zeiden dat daar de grootste jachten liggen. Als we aankomen is het best druk en we zien
aan de andere zeiljachten dat er best een flinke swell de Cala in komt. We hebben al snel een
ankerplekje en nemen een duik. Samen met Mark zijn we naar het strand gezwommen. Marianne
ging de maaltijd voorbereiden. Als we terug zijn, zijn de bootjes voor ons vertrokken en hebben we
de Just een ruimer plekje gegeven.

Tijdens ons maaltje in de kuip hebben we volop plezier van de Ibiza klanken, die luid door de Cala
klinken. We verwachten dat we de muziek nog wel geruime tijd horen, maar na deze lange zeildag
worden we samen met de muziek en swell best in slaap geschommeld.

Morgen nog naar een andere Cala en dan plannen maken wanneer we weer naar het vasteland gaan.

Vertrektijd 8:10
Aankomst 18:20
Tripafstand 58,4 mijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 3

Maandag 27 september 2021
Cala Yondal naar Cala Comte

Na middernacht nam de swell iets af en de dancemuziek ging op standje nul. We hadden dan ook
toch nog een rustige nacht en er werd door sommigen zelfs uitgeslapen. Na het ontbijt ligt hij wel als
eerste in het water.

We zijn via een toeristische route via alle Cala’s uiteindelijk beland in Cala Comte, die was het
gunstigst qua wind en swell en we verwachten hier een mooie zonsondergang. Na het ankeren liggen
we snel in het heerlijke heldere water, waar we honderden visjes om ons heen hebben. Mark en
Marianne gaan op excursie naar het strandje door eerst naar de rotsen te zwemmen. Daarna komen
ze langs een aantal strandtenten op een smal strandje, dat aan beide zijden water heeft en vol ligt
met zonaanbidders.

Ik zorg ondertussen voor de blauwe hap (nasi). Omdat we onvoorbereid naar Ibiza zijn gevaren en de
bedoeling een dagtochtje naar Valencia was, hadden we ook geen voorraad ingeslagen. Maar met
wat fantasie hebben we toch een lekker maaltje. Mark wil nogmaals naar het strandje en vraagt of ik
meega. Helaas op nog geen vijftig meter van de Just word ik gebeten door een Parelkwal. Het is mijn
eerste kwallenbeet, maar wel gelijk een hele pijnlijke. Dan moet ik nog terugzwemmen naar de Just
en het lijkt wel of er een kwallenplaag is uitgebroken rond de Just. We bereiken de Just door slalom
om de vele kwallen te zwemmen. En dan begint de eerste hulp. Mark gaat gelijk op internet kijken,
wat de beste behandeling is en Marianne heeft heel de EHBO-koffer uitgestald. Maar de beste
behandeling is veel spoelen met zeewater en dan zo heet mogelijk zoet water en dan de huid bij de
beet afschrappen. Na deze behandeling zijn er toch flinke blaren bij de beet opgekomen. Als laatste
koelen we de plek af met koude blikjes. Nu maar afwachten hoelang ik er last van blijf houden.

De zwempartijtjes op ons laatste dagje op Ibiza zijn nu van de baan, dan maar een beetje
zonnebaden. Morgen/vannacht gaan we vroeg van ons anker voor nu echt ons laatste tochtje dit
seizoen naar Valencia. En nu nog even genieten van de mooie Sunset bij Cala Comte.



Vertrektijd 9:35
Aankomst 12:25
Tripafstand 13,4 mijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Dinsdag 28 september 2021
Cala Comte (Ibiza) naar Valencia (Spanje)

Het wekkertje ging heel vroeg vanmorgen (2:20 uur) en 25 minuten later haalden we het anker op.
Met een halve maan gingen we onder de sterrenhemel door, voor bijna 80 mijl richting Valencia. We
hebben in de ochtend elkaar afgewisseld met slapen. Marianne ligt nog lekker in de voorhut en ik ga
voor een uurtje terug languit op de bank. In het donker zet Mark plotseling toch de zeilen, omdat de
wind iets opsteekt, want elke knoop extra is meegenomen. De zee is vrijwel glad en de wind komt
voor ons uit de juiste richting, een beetje half voor de wind.

De rest van de tocht is saai, geen dolfijnen, geen visvangst. Alleen met nog 10 mijl te varen, worden
we ingehaald door een 43 meter superzeiljacht, de Espiritu Del Xarey, die wel dolfijnen bij de boeg
heeft. Vanmorgen vlakbij ons in Ibiza lag dit schip voor anker.

Bij aankomst in Valencia hebben we gelijk diesel getankt, zodat de tank vol zit voor de winter. Bij het
havenkantoor moeten we ons melden dat we gearriveerd zijn, de administratie duurt erg lang.
Gisteren toen we meldden dat we eerder kwamen, werden we vlot geholpen en de winterplek was
voor ons al vrij. Maar wat er vanmiddag aan de hand is? We hebben ruim een half uur staan te
wachten voor twee toegangspasjes en de wificode. Het gaat allemaal erg op z’n Spaans. We hebben
een ruime ligplaats. Wel moeten we hier ook op z'n Middellandse Zees aanmeren, kontje naar de
kade en voor liggen we vast met twee polsdikke mooringlijnen.

We gaan al snel wandelend naar het centrum van Valencia en dat is een flinke tippel (Marianne op
haar stepje). Wel grotendeels langs de haven, waar nog meer superjachten liggen afgemeerd.
Uiteindelijk komen we terecht in een duister wijkje met smalle straatjes, waar volgens Mark een paar
goede restaurantjes moeten zitten. Wij hebben verschillende straatjes doorgewandeld met weinig
resultaat. Gelukkig hebben we in de volgende straat voldoende keus en zijn op het terras van een
prima tapasrestaurantje terecht gekomen. De ober is verrast wat we allemaal bestellen, maar het
gaat allemaal op en het smaakt ons heerlijk na onze oversteek uit Ibiza. We zijn heel laat terug op de
Just en hebben gelijk onze hutten opgezocht.

Vertrektijd 2:45
Aankomst 16:45
Tripafstand 79,4 mijl
Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 2

Windkracht: 2

Woensdag 29 september 2021
Calatrava bezoeken in Valencia

Ik was er vroeg uit, maar helaas... Even slenteren op zoek naar een bakkertje was er niet bij. Met het
stepje is er sneller een bakkertje gevonden. Na ons ontbijt hebben we de fietsen ook tevoorschijn
gehaald, de accu’s zijn volgeladen. Mark gaat als onze gids op het stepje naar ons eerste doel de
“Stad van Kunst en Wetenschap”, waar naast een bijzondere brug ook de beroemde bouwwerken
van Calatrava staan. We hebben daar ook het techniek museum bezocht. Na al dat moois zijn we een
groot winkelcentrum ingedoken voor wat verkoeling en wat te drinken. Hier lopen we tegen een
Mediterraans buffetrestaurant aan, waar we heerlijk hebben geluncht.



Na wat winkelen in dit centrum hebben we de fietsen en de step weer opgezocht. Ons volgende doel
is het park dat door de stad gaat. Het was ooit een rivier. Echter na een grote overstroming in 1957 is
er in de jaren tachtig na demping van de rivier een negen kilometer lang park ontstaan. We vinden
het heel mooi aangelegd. Het is apart om door de rivierbedding te fietsen en onder de vele
historische bruggen die over droog land gaan door te gaan. Overal door Valencia zijn de wegen
uitgerust met een tweerichtingen fietspad. Zelfs in Nederland wordt er niet zoveel rekening
gehouden met de fietsers als in deze stad. Het fietsverkeer op deze paden gaat op hoge snelheid
door de vele elektrische fietsen en stepjes en dat samen met het grote aantal gebruikers van de
paden is het best druk.

In Spanje ben je verplicht om op een elektrische step een helm te dragen. Wij gaan dan ook op zoek
naar een Decathlon om aan die verplichting te voldoen. Inmiddels is het al donker geworden en we
gaan nog even terug naar de “Stad van Kunst en Wetenschap” om daar te kijken hoe het daar in de
avond is met alle verlichting van de bijzondere gebouwen. Het is heel mooi, maar we hadden iets
meer van de verlichting verwacht.

We zijn bijna twaalf uur onderweg geweest en we vinden het wel voldoende voor vandaag. Morgen
gaan we weer op pad met onze huisgids Mark.

Weer: zonnig 30 graden
Windkracht: 4

Donderdag 30 september 2021
Fietsen en steppen in Valencia

We zijn vandaag weer vroeg op pad. We gaan nu het historische gedeelte van Valencia bezoeken. Via
een toeristische route komen we eerst aan bij een heel groot plein. Daar is het historische
gemeentehuis en daar tegenover het postkantoor. Marianne en Mark gaan bij het gemeentehuis
even naar binnen. Volgens de toeristeninformatie biedt het balkon een mooi uitzicht over het plein.
Inmiddels pas ik goed op de fietsjes en het stepje.

Vandaar uit gaan we naar de grote overdekte mercado. Deze is gevestigd in een mooi gebouw met
veel glas-in-loodramen en een glazen koepel. We hebben daarna wat gewandeld door de vele kleine
winkelstraatjes. Bij een pleintje gevormd als een ronde stierenvechtersarena met authentieke
“skyboxen” vinden we een prima restaurantje voor de lunch. Er is een ruime keus uit pintxos op de
toonbank en verder kiezen we een stuk of vier tapas met kip, tonijn en calamares en drinken we een
lekkere sangria.

We hebben weer energie voor de grote warenhuizen en de winkelboulevards. We hebben onze
fietsen en ons stepje goed op slot gezet aan een fietsenrek bijna voor de ingang van El Corte Inglés.
Maar helaas! Als we terug komen blijkt ons stepje gestolen. Flink balend hebben we aangifte gedaan
bij een politiebureau. Mark is alvast de lange wandeling naar het strand en de boulevard aan de
Noordkant van de haven aangegaan. We komen bijna gelijktijdig aan. En nemen een lekker groot ijsje
bij een Gelateria. We hebben bijna alles gezien van Valencia. Morgen gaan we nog naar een hele
grote Shopping Mall, voordat hij wordt opgehaald met de taxi die hem afzet op het vliegveld.

Dit is tevens de laatste update van ons vaarseizoen. We hebben totaal dit jaar 1.455 mijl afgelegd,
288 uur gevaren, Portugal, Spanje, Gibraltar, Ibiza en Mallorca bezocht, nieuwe steden ontdekt,
ontelbare zonuren gehad, veel gesnorkeld, nog meer gewandeld, lekkere tapas gegeten, maar ook
wat minpuntjes, stepje gestolen, kwallenbeet opgelopen en twee korte heftige stormen. Maar alles
bij elkaar was het een perfect vaarseizoen. We gaan half oktober voor zes maanden naar huis om
gezellig dicht bij de familie te zijn en weer eens te knuffelen met onze kleinzoon.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2



Zaterdag 2 oktober 2021
Rustdag in Valencia

Het was een luie morgen en een laat ontbijtje. Klein beetje de Just van binnen schoongemaakt. En
tegen de middag op de fiets maar het havenkantoor voor wat meer info. Onderweg kwamen we Ria
en Wim tegen en hebben even staan te kletsen. Bij het havenkantoor werden we prima geholpen en
al onze vragen werden beantwoord, hebben we een goede ligplaats voor de winter? Is er een
taxibootje en hoe werkt dat? En waar is de wasmachine? De laatste keer boodschappen halen was in
Denia dus de voorraad is flink aanesproken. Bij de Lidl hebben we wat boodschappen gehaald voor
vandaag, morgen misschien iets eten in de stad, anders nog een keertje naar de supermercado.
Terug op de Just ging Marianne in de relaxstand en ik fietste verder om een betere wasserette te
zoeken, die heb ik wel gevonden maar het was een aardig eindje fietsen, met wel één pluspuntje er
zit een restaurantje naast met een prima menu del dia. Ik wilde ook de havens aan de zuidkant
bezoeken, na een rit van minimaal 10 kilometer kwam ik voor een grote bewaakte slagboom te
staan, ik heb wel de masten gezien, maar was blij dat we voor Marina Valencia Sud hebben gekozen.
Ik kon weer 10 kilometer terug fietsen. Na een kleine siesta hebben we samen een lekkere gezonden
salade gemaakt met stokbrood en aolie. Totdat de muggen kwamen hebben we heerlijk in het kuipje
gezeten en dat later in de kajuit.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Zondag 3 oktober 2021
Stukje fietsen in Valencia

Na een rustige zondagmorgen, kwamen Ria en Wim koffie drinken op de Just. Ik had bij een bakkertje
(niet mijn vaste) wat gebakjes meegenomen. We hebben het gehad over de voor en tegens van de
haven en veel over de stad Valencia. In de middag hadden we afgesproken om samen te lunchen bij
de arena. We zijn echt blij met de fietsjes want alles is toch ver van de haven af. Met een flinke
snelheid onder aanvoering van Ria waren we snel in het centrum. Op het pleintje waar we eerder
met Mark hadden geluncht zochten we een restaurantje, we wilden niet naar dezelfde. Bij een
andere tentje neergestreken, maar qua kwaliteit haalde het niet bij de andere de gerechtjes waren
allemaal zozo. Via het lang gestrekte park zijn we naar de haven gefietst. Beetje stom van mij, om te
zeggen bij het oversteken van een nog niet voltooide trambaan, pas op voor de tram. Marianne
kwam te vallen en bezeerde haar hand en een schram op haar been. De rest van de namiddag
hebben we lekker niks gedaan. In de avond begon het te regenen, wel jammer er was ook een goed
concert aan de gang op de kade. Voor ons gevoel leek het wel of de goede zangers in de kuip stond
te zingen. De laatste nummers hebben we in bed geluisterd

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Maandag 4 oktober 2021
Voorraad aanvullen in Valencia

Marianne maakt het menu voor de komende dagen en het boodschappenlijstje. We doen vandaag
niet veel. Ik ga boodschappen halen bij een voor ons nieuwe supermarkt (Consum) dat is de
dichtstbijzijnde bij de haven en best een prettige supermarkt. Marianne is begonnen aan ons
maandbudget en daar is de bijna heel de dag mee aan de weer geweest, mede door de verwarring
wanneer we met pensioen mogen en welke bedragen daar aanhangen. Maar volgens de laatste
berekeningen zien her er goed uit en kan ze gewoon naar de Primark en ik naar de watersportwinkel
en we kunnen ook nog gewoon een paar keer buiten de kajuit eten. Ik heb lui op de bank gehangen
en af en toe wat bedragen en pensioenleeftijden doorgegeven, en de stalen veren uit de bakskist



gehaald en aan de Just gehangen. Bijna vergeten te melden het Spaanse gastenvlaggetje van een
nieuw touwtje voorzien. We gaan zo lekker kokkerrellen pasta met kipfilet en spinazie met een romig
sausje. De rest van de avond wil ik wel wat standje van de kamasutra uitproberen, maar of Marianne
dat ook wil is een vraagteken.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 4

Dinsdag 5 oktober 2021
Primark en winkelen in Valencia

Het zonnetje laat zich elke dag later zien en wij staan ook steeds iets later op. Vandaag gaan we naar
de Primark, Marianne had vorige week een paar leuke dingetjes gezien en wilde die vandaag gaan
passen en kopen. Dus op het fietsje naar het centrum en die goed vast zetten, wel vlakbij El Corte
Ingles. Maar het winkelen was een sof, bij de paskamers was het superdruk en dat voor het enige
truitje wat ze nog hadden, het werd passen in de winkelen, het truitjes ging het worden, op drie
verdiepingen naar de kassa en overal lange rijen. We hadden geen zin in die rijen en gingen op weg
naar de andere kledingwinkels,ook daar weinig resultaat. Via het park onder de bruggen door zijn we
terug naar de Just gefietst. Ria en Wim hadden de Primevere overgevaren naar hun vaste plek voor
de winter, we hebben daar een bakje koffie gedronken en een beetje jaloers naar hun plekje
gekeken. De rest van de middag hebben we een uiensoepje gemaakt en lekker lui geweest. In de
avond hebben we een serie gekeken.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 4

Woensdag 6 oktober 2021
Wasdag in Valencia

In de een ochtend hebben we de verzekeringszaken geregeld, trouwring en stepje, en de rugzak met
was gevuld. Tegen de middag zijn we naar de wasserette gefietst, Marianne verklaarde m’n voor gek
met zo’n zware rugzak meer dan 5 kilometer te gaan fietsen. We hebben de was in de machine
gedaan en munten gewisseld, tot onze verbazing kregen we voor ons billet van 10 euro 6
euromunten 4 wasmunten en 1 munt voor koffie of een flesje water, wat een service. Bij het
restaurant naast de wasserette hebben we een lekkere Menu del Dia besteld, Marianne kreeg een
flinke salade met feta, en ik had een paella van de chef, als hoofdgerecht hadden we beide gebakken
aardappelen, Marianne met vis en ikke met lekker gebakken rundvlees, wel konden niet alle toetjes
kiezen Marianne haar tweede keus chocoladetaart en ik een stuk meloen, dan alles voor 10 euro per
persoon. Op de Just hebben we de was opgehangen om te drogen. Ik wilde me net instaleren voor de
siésta toen er een berichtje van Ria kwam, af we een drankje kwamen doen bij het havencafeetje. Ik
had weinig zin maar Marianne haalde me over, na een paar drankjes hebben we de Just opgezocht
en de was van de lijntjes gered die door de hardere wind flink aan het wapperen waren. We hebben
de muggengordijntje direct opgehangen. Marianne ging wat lezen en ik probeerde uit m’'n geheugen
het verhaaltje van gistenen op te schrijven. We hadden nog een lekker restje uiensoepje als snackje
voor de avond.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 4

Donderdag 8 oktober 2021
Marianne’s gaat shoppen in Valencia

We hadden afgesproken om rond half elf naar de shopping mall, Saler te gaan, dus we hadden een
rustig ochtend, Marianne had een boodschappenlijstje gemaakt en ik heb de tassen gepakt en de
fietsen van slot gehaald. Tijdens het fietsen kwamen we Ria en Win tegen die vroegen of we morgen



zin hebben om naar Abufeira te fietsen, wij vonden het best. Wij verder naar Saler, we hebben een
goed plekje voor de fietsen gezocht en goed op slot gezet. Marianne ging aan het winkelen, ik heb
haar al vele malen horen zeggen ik heb kleding genoeg gekocht, maar toch werden er twee tassen
gevuld. Toen we alle kledingwinkels hadden bezocht gingen we naar het Pasta & Pizza buffet
restaurant. We hebben daar weer te veel gegeten en gedronken en dat voor € 10,35 per persoon.
Nog even de grote Carrefour in voor wat motorolie en een paar boodschappen. Met volle tassen
kwamen we terug op de Just, waar we lekker in het kuipje hebben gezeten.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

Vrijdag 8 oktober 2021
Lange fietsdag in Valencia

Met Ria en Wim afgesproken om naar het natuurgebied van Abufeira te fietsen. We waren vroeg op
en hadden om 10:00 uur afgesproken om te vertrekken. De fietsrit ging eerst door een saai stukje,
containeroverslag van de grote haven van Valencia. Maar al snel werd het mooier langs het strand
door de duinen en bossen. Halverwege kwamen we een dorpje tegen dus tijd voor een terrasje. Het
tweede gedeelte ging langs een groot meer waar je met bootje een rondvaart kon maken, in andere
jaargetijden zouden er flamingo’s zijn. Later werden de fietspaden slechter en deed ons denken aan
Frankrijk, slecht wegdek met steentjes en grote kiezels, wat we wel heel apart vonden waren de
uitgestrekte rijstvelden. Bij het plaatsje El Palmer wat ons eindpunt was hebben we een heerlijk
geluncht, 4 voorgerechtjes, 2 soorten paella en een toetje met een witte sangria. De terugweg
hebben we de directe route terug naar de haven genomen. Met pijnlijke kontje naar de ruim 50
kilometer zijn we lekker languit gegaan op de Just. In de avond zijn we nog even gaan kijken naar het
grote vuurwerk vlakbij de haven, echt groot was niet maar wel ons eerste dit vaarseizoen.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

Zaterdag 9 oktober 2021
Feestdag in Valencia

Ria was er alweer vroeg bij met afspreken, ze wilden graag afspreken om samen naar de Processie
van de stad Valencia te gaan kijken. De start van deze happening was bij het stadhuis waar we
precies om 12:00 uur waren. We namen plaats achter een hekje en toen was het wortelschieten,
ruim anderhalf uur later was er wat beweging een paar paarden, een paar vlaggen, een paar
verkleden personen en veel burgers, wat een teleurstelling. Dan maar naar de historische markt
tussen twee bruggen in het park. Ook dat was een soort braderie, niet echt eentje met historie, en
ook de duur betaalde chips viel tegen. Wij gingen terug naar de Just en Ria en Wim gingen
halverwege een terrasje opzoeken, wij hadden de laatste drie dagen buiten de deur gegeten en
wilden een zaterdagmaaltijd, een uitsmijtertje. De bedoeling was om in de namiddag nog naar de
intocht van de Mooren en Christen te gaan kijken, maar naar wat YouTube filmpjes te hebben gezien
vonden we dat ook niet uitnodigend. We bleven lekker lui aan boord, beetje veel internetten en naar
de Formule 1 kwalificatie gekeken. De uitsmijters smaakte heerlijk en het internet is perfect op de
haven. We hebben in de avond naar de finale van heel Holland bakt gekeken en na afloop begon het
concert op het Alive podium vlakbij de haven. Alleen de artiest was de Spaanse versie van een
verlopen Rob de Nijs, wat een slechte zanger en dat hebben we aangehoord tot 23:30 uur. Gelukkig
begon om 23:00 uur een prachtig vuurwerk veel mooier dan gisteren en het overstemde de slechte
zanger.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

Zondag 10 oktober 2021



Boodschappen halen in Valencia

Een luie ochtend, beetje uitslapen en een zondagsontbijtje. Het weer was een stuk minder half
bewolkt en iets meer wind. Marianne bleef aan boord en ik ging naar de Lidl, de enige supermarkt
die op de gedeelde feestdag en zondag open was. De rest van de dag was heel zondags lui en in de
namiddag heb ik de formule 1 gekeken en Marianne begon aan de voorbereidingen voor ons
avondmaaltje en toetje. Ook al een beetje bezig geweest met het vertrek, een coronatest geregeld
en de taxi naar het vliegveld. Toch best een drukke zondag. In de avond hadden we weer een
privéconcert op het Alivepodium van Rauw Alejandro een Puerto Ricaanse zanger, het was best om
aan te horen.

Weer: half bewolkt 28 graden
Windkracht: 4

Maandag 11 oktober 2021
Alweer boodschappen halen in Valencia

Voordat we met de fietsje naar de Lidl gingen zijn we eerst langs het havenkantoor gegaan om
nogmaals te vragen voor een andere ligplaats. Gisteren hadden we een beetje last van swell die uit
het Oosten de haven in kwam rollen. Maar helaas, we kregen weer te horen dat de haven vol is,
jammer. De rit naar de Lidl was snel gevonden, maar we hebben nog geen beeld van het stratenplan
van Valencia maar met de routebeschrijvingen van Google Maps komen we overal. De boodschappen
waren ook snel gedaan en we waren voor de middag terug op de Just. De lucht was dreigend en we
dachten dat er wel een buitje uit zal vallen in de loop van de dag. Toen begon het luie gedeelte,
beetje hangen in de kuip, klein tukkie en een beetje internetten. Marianne had een snelle maaltijd
vandaag (pasta, room, pesto, slagroom, ham en geraspte kaas) en een toetje van gisteren, alles
lekker. Morgen is het een feestdag in Valencia, alles gesloten, dus morgen krijgt de Just een
verwenbeurt.

Weer: half bewolkt 28 graden
Windkracht: 3

Dinsdag 12 oktober 2021
Klussen in Valencia

Rond 10:00 uur zijn we begonnen, eerst de Just voor de winter netjes en stevig aan de mooringlijnen,
landvasten en landvasten met veren vastleggen met voldoende ruimte van de steiger. Het was een
hele klus met die dikke mooringlijnen van de haven ze passen maar net om de kikkers heen, we
hebben ze wel daar direct opgezet om te voorkomen dat de verhaalklampen er uit getrokken worden
zoals in Brest, eerste klusje geklaard. Ondertussen stond de motor warm te draaien om de olie
makkelijk uit te kunnen pompen. Met veel moeite hebben we de olie eruit kunnen pompen, moet
toch anders kunnen en makkelijker. Nu nog even de brandstoffilters en het oliefilter en ook dat klusje
is geklaard. Na het opruimen waren we toch pas naar 14:00 uur klaar. Tegen 16:00 uur gingen we
naar Ria en Wim voor de laatste borrel op de Primevere, tijdens de borrel vroegen ze of we morgen
nog een keer samen zouden gaan eten. Ik praten m’n mond voorbij en stelde Ca La Mar voor waar
Marianne graag nog een keertje wilde gaan lunchen. Marianne had liever met z'n tweetjes willen
gaan en was niet zo blij. Gelukkig toen we belde in de avond voor de reservering kregen we te horen
dat ze morgen gesloten waren, Marianne weer blij. Nu maar een ander opzoek naar een ander
restaurantje.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

woensdag 13 oktober 2021



Lunchen in Valencia

Vanmorgen een start gemaakt met het inpakken voor de terugreis. Ik ontdekte dat de accumonitor
op nul stond en gisteren had ik ook een stroomdip realiseerde in me. Ook nu toen ik de
stroomstekker er uithaalde ging stroom uit. Dan maar op onderzoek uit, het probleem was dat de
min aansluiting los lag, waarschijnlijk gisteren gebeurd met het pakken van de motorolie. Maar toen
de min aansluiting een tijdje vast zat stond de meter nog steeds op nul, het was best een tijdje balen
en Marianne dacht al aan nieuwe accu’s en ik ook. Maar na een tijdje stond de accumonitor gelukkig
weer op 100%. Ondertussen hadden we op internet naar een ander restaurantje gezocht en twee
gevonden die zeer goede beoordelingen hadden. We hadden even na 13:00 uur afgesproken met Ria
en Wim met Google Maps werden we zigzaggend door Valencia geleid naar het restaurantje. Met
enige verwachting bestelde we wat gerechtjes, maar het viel allemaal tegen, Wim was de pineut wat
die had alleen een paar kipkroketjes en een vies smakend kipkluifje. Dan maar naar het tweede
restaurantje, op de fiets en weer zoekend door Valencia, maar het tentje was opgeheven en stond te
koop, gaat lekker, dan maar op het pleintje iets bestellen op een terrasje. Wim was eigenwijs en
bestelde alleen een biertje, we hoorde wel het maagje knorren. Zij gingen naar de PCR test en wij
gingen via het park terug naar de Just. Het toegangshek naar de steiger was voor de tweede dag
defect en met moeite kwamen we binnen. Als toetje hadden we nog een lekker stuk tiramisu als
afsluiter van de tegenvallende lunch.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

donderdag 14 oktober 2021
Flamencodansen in Valencia

In de ochtend even naar twee Chinese bazars gefietst voor een paar slotjes en eventueel een
wificamera voor aan boord voor de winter. De slotjes zijn gelukt maar voor de camera moet ik nog
verder zoeken. Rond 12:30 uur gingen we samen op weg, als eerste naar het arenapleintje met
fontein, daar vlakbij is een mooie authentiek koffietentje met allemaal tegelplateaus, de dikke
chocolademelk was lekker waar we de churros indoopte, de cortado van Marianne was ronduit vies
waarschijnlijk zure melk, het tweede bakje was wel lekker. Vandaar uit zijn we gaan wandelen naar
de Primark, we kwamen langs het stadhuis en het postkantoor, helaas was het stadhuis gesloten. We
zijn toen gaan fietsen naar het grote Saler om daar te kijken naar een Wificamera en nogmaals een
hapje te gaan eten bij Neco, waar we toch weer veels te veel op onze bordjes schepte. De bedoeling
was om vandaar uit naar de Flamencoshow te gaan maar het was nog te vroeg. Marianne ging naar
de Just en ik ging naar de Mediamarkt en El Cortes Ingles voor een Wificamera. Bij de El Cortes ben ik
daar in geslaagd, nu snel zonder ondersteuning fietsen naar de Just. waar ik even snel de Wificamera
installeerde. Alles werkte in een supertijd en we gingen direct weg naar de flamencoshow, wat een
lange fietstocht is door het park. Er stond een lange rij bij de ingang van Cafe del Duende, maar
gelukkig werden wij als bijna laatste toch nog naar binnengelaten. De show was leuk met een maar,
er was een flamencodanser en danseres, maar het was wel echt Spaanse. De show duurde iets langer
dan een uur, de laatste slokjes sangria dronken we en stapte op onze fietsjes. We zijn bijna door het
hele rivierpark door gefietst en ook langs het verlichte oog van Calatrava, we waren laat terug op de
Just en gingen we nog later naar bed.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 3

vrijdag 15 oktober 2021

Klusjesdag in Valencia

Vanmorgen hebben we rustig aangedaan, Marianne maakte het menuutje voor de laatste dagen en
ik was met de Wificamera bezig. Het was een hele klus om de voeding een beetje netjes weg te



werken en de juiste plek voor de camera te vinden. Tussen door ook de kastjes boven de kaarttafel
opgeruimd. Het menu is bepaald en ik ging wat boodschappen halen. Marianne vond de
landvastveren van Wim beter bevestig dus heb ik dat ook op die manier vast gemaakt. Marianne
heeft haar agenda met haar doodle tekeningen afgemaakt en lekker rustig aan gedaan naar de
drukke dag van gisteren. het gaat nu opschieten, nog twee volle dagen om alles schoon te maken en
in te pakken.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2

Zaterdag 16 oktober 2021
Stranddag in Valencia

Vanmorgen vroeg op, na een snelle douche even een lekker stokbroodje halen. na het ontbijt hebben
we alle was verzameld. Marianne ging de Just schoonmaken en ik ging op de fiets naar de
wasserette. Rond 11:00 uur was ik terug en hebben we de was die niet in de droger is geweest aan
een lijntje gehangen. Toen zijn we begonnen met opruimen, wat blijft aan boord en wat gaat mee
naar huis, de tassen zijn deels gevuld. iets te laat gingen we naar het strand, de marinero haalde ons
op en bracht ons naar de overkant vlakbij het strand. Het zonnetje branden nog goed maar na een
tijdje kwamen er wolkjes en na twee uurtjes was het volledig bewolkt. We hebben met een
strandverkoper van grote strandlakens een tijdje onderhandeld en hebben (ik) het aankoopbedrag
van 12 euro kunnen terugbrengen naar 7 euro , Marianne vond het zielig voor de verkoper en vond
dat ik 10 euro moest geven. Toen de wind begon op te steken wilden Marianne terug naar de Just,
met het bootje werden we teruggebracht naar de zuiderhaven. Marianne maakte de vissoep af en ik
ruimde de bimini op die bijna zes maanden ons heeft beschermd tegen de zon. Morgen onze laatste
volle dag op de Just, de laatste dingetjes inpakken, opruimen, schoonmaken en in de namiddag
lekker lunchen en in de avond de pcr-test.

Weer: zonnig 28 graden
Windkracht: 2



